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Çocuğunuza 
Kendi  Anadilini 
Öğretin 


Yeni  Kuşak  < 
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Heza 
Parastina  Tine 

YTA-Star 


Kurdî  i 


rûpellO 


ÖmrÜDÜ 

Kürtlere  Adayan 
Ruş  Bilim 
Kadını 

Yaşam  i  sayfa  19 


Şiddetten  Arınmış  Bir  Yabanı 

Mümkün! 


HER  GÜNÜ  BİR 
MÜCADELE  GÜNÜNE 
DÖNÜŞTÜRELİM 

Kadına  Yönelik  Şiddete 
Karşı  Uluslar  arası 
Dayanışma  Günü dolayısıyla,  Türkiye 
Demokratik  Kadın 
Hareketi  Sözcüsü  Türkan 
Yüksel  ile  şiddete  ve  çözüm yöntemlerine  ve  bu  konuda TDKH’nin  projelerine ilişkin  yaptığımız  röportajı sunuyoruz. 

sayfa  3 


IFE-EFI’DEN 
DAYANIŞMA 
PERSPEKTİFİ  ÇIKTI 

Avrupa  Feminist  Kadın İnisiyatifi, 
UTAMARA’da inisiyatifin  geleceğini belirleyen  kararların alındığı  bir  konferans gerçekleştirdi.  IFE-EFI) 
Başkanı  Liliane  French 
Halis,  kendisine yönelttiğimiz  soruları yanıtladı. 

sayfa  5 


Kürdistan,  henüz 
Orhan  Doğan’ların,  Rozaların,  Delilalarm  acısını yüreğinde  dindirememişken,  Kürt  dilini  uluslar  arası  boyuta  taşıyan,  modern 
Kürt  romanının  kumcusu ve  halkının  değerli  evladı, Mehmet  Uzun’u  da  kaybetti.  Kürt  Halkına başsağlığı  diliyoruz,  merhumun  ruhu  şad  olsun diyoruz! 

Sayfa  3 
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Dünya’nın  En  Eski  Aşıkları 

Kürdistanda! 
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Diyarbakır’ın  Bismil  ilçesindeki  kazıda  8  bin  yıl öncesine  ait,  birbirine sarılı  kadın  ve  erkeğin olduğu  ve  sevgili  oldukları  belirtilen  bir  çiftin  mezarı  bulundu. 

Mezardaki  aşıkların,  geçen  yıl  İtalya’da  bulunan  çiftten  bin  yıl  daha  eski olduğu  bildirildi.  Ilısu  Baraj  Gölü  altında  kalacak  olan  tarihi  eserlerin  kurtarıl¬ 


ması  amacıyla  Bismil’de  süren  9  kazıdan  biri  olan  Hakemi 
Use  Tepesi’ndeki kazılarda,  tarihi  eserlerin  gün  ışığına  çıkarılması  sürerken,  bereketli  Mezopotamya toprakları  insanlık  tarihiyle  özdeş  olan  aşkın  ölümsüzlüğüne bir  kez  daha  tanıklık etti.  Kazıda  Neolitik 
(Yeni  Taş  Çağı)  döneme  ait  mezarda birbirine  sarılı  ve  sevgili  oldukları  düşünülen  kadın  ve  erkek iskeletlerinin  bulunduğu  mezarın  bulunması  heyecan  yarattı. 
Bu  mezarın  geçen  yıl 
İtalya’nın  kuzeyinde 
Verona  şehri  yakınlarındaki  Mantua  kazısında  gün  ışığına  çıkartılan  ve  MÖ 5000’lere  tarihlendirilen  bir  erkek  ve bir  kadının  gömülü  olduğu  mezardan yaklaşık  3  bin  yıl  daha  eski  olduğu  bildirildi. 

Hacettepe  Üniversitesi  Edebiyat Fakültesi  Arkeoloji  Bölümü  Öğretim Üyesi  Yrd.  Doç.  Dr.  Halil  Tekin, yaptığı  açıklamada,  Hakemi  Use  Tepe¬ 


si  kazısının  2001  yılından  bu  yana  Ilısu Baraj  Gölü  altında  kalma  riski  olan  arkeolojik  kültür  varlıklarını  kurtarma  ve belgelemeye  yönelik  Diyarbakır  Arkeoloji  Müdürlüğü  başkanlığında,  Hacettepe  Üniversitesi’nden  bir  ekiple  devam  ettiğini  anımsattı.  Höyüğün  kuzey kesiminde  Dicle  Nehri  ile  olan  bağlantısını  anlamaya  yönelik  başlattıkları  çalışmada,  ancak  7.  sezonunda  ana  toprağa  ulaşma  imkanı  bulabildiklerini  belirten  Tekin,  burada  Neolitik  döneme  ait özellikle  de  tarımcı  ve  köy  topluluğunun  önemli  bir  evresini  tespit  ettiklerini  hatırlattı. 

İtalya’daki  Aşıklardan 
Bin  Yıl  Daha  Eski 

Tekin,  Geç  Neolotik  Hassuna  dönemine  ait  birbiriyle  bütüncül  üst  üste kurulmuş  5  köyde  tespit  ettiklerini, bunun  yaklaşık  200-250  yıllık  bir  süreci kapsadığını  söyledi.  Tekin,  bu  yılki  kazılarda  gün  ışığına  çıkartılan  22  mezardan  birinin  özellikle  çok  dikkat  çekici olduğunu,  kazıda  en  eski  köy  kalıntısı¬ na  ait  olan  ve  bir  evin  tabanı  altında bulunan  mezarda  yetişkin  iki  birey saptadıklarını  bildirdi. 

Yaklaşık  MÖ  6  bin  100  tarihlerine ait  bu  mezardaki  iskeletlerin  antropologlar  tarafından  incelenmek  üzere  Hacettepe  Üniversitesine  götürüldüğünü belirten  Tekin,  şöyle  konuştu: 


‘Henüz  bilimsel  çalışmalar  sonuçlanmamış  olmakla  birlikte,  otuzlu  yaşlarda  bir  erkek  ve  yirmili  yaşlarda  bir kadın,  yan  yana  gömülmüş  ve  gömme şekillerinden  aynı  zamanda  öldüklerini anlıyoruz.  Bireylerin  gerçek  yaşları  ve ölüm  nedenleri,  geçirdikleri  hastalıklar veya  belki  de  ölüm  nedenleri  bir  aşk cinayeti  de  olabilir.  Bunun  gibi  ayrıntılı bilgiler  çalışmalar  sonuçlandıktan  sonra netleşecek.  Başları  Güneydoğu’da  olan bireylerden  erkek  olan  sırtını  kadına dönmüş,  daha  genç  olan  kadın  ise  bir elini  erkeğin  omzuna  doğru  uzatırken bir  bacağını  da  erkeğin  üzerine  atmış durumdadır.  Geçen  yıl  İtalya’nın  kuzeyinde  Verona  şehri  yakınlarındaki Mantua  kazısında  gün  ışığına  çıkartılan ve  MÖ  5  binlere  tarihlendirilen  bir  erkek  ve  bir  kadının  gömülü  olduğu  mezardan  yaklaşık  bin  yıl  daha  eski  olan Hakemi  Use  bireylerinin  gerek  aynı mezar  içinde  yer  almaları,  gerekse  yatış biçimleri  bunların  karı-koca  veya  sevgili  olduklarını  düşündürmektedir.  Bu  ön bilgilerin  ışığında  Hakemi  Use  çiftini kazılarda  saptanmış  dünyanın  en  eski aşıklarına  ait  mezar  diyebiliriz.  Bugüne kadarki  kazılarda  saptanmış  dünyanın en  eski  aşıklarına  ait  mezarı  bulduk’. 


Haber  Merkezi 


Kan  Bankalarında 
Saklanan  Kan  Riskli  mi? 


Uzayda 

Kadın  Buluşması! 


Kan  bankalarında  saklanan  ve  her  yıl  milyonlarca  insana  verilen kanlardaki,  dokulara  oksijen gitmesini  sağlayan  hayati  bir kimyasalın  azaldığı  bildirildi. 


nal  Academy  of  Sciences”  adlı derginin  internet  sitesinde  yayınlanan  iki  ayrı  araştırma  raporunda,  kan  depolanmaya başlar  başlamaz,  kan  damarlarının  açık  tutulmasına  yardımcı  olan  nitrik  oksit  maddesinin bozulmaya  başladığı  belirtildi. 

Araştırmalardan  birinin başkanlığı  yapan  Duke  Üniversitesi’nden  Dr.  Jonathan Stamler,  nitrik  oksitin,  doku¬ 


lara  alyuvarların  oksijen  götürmesine  olanak  sağlamak için  damarları  açtığını  belirterek,  “Alyuvarlar  tarafından  ne kadar  oksijenin  taşındığı önemli  değil,  nitrik  oksit  ol¬ 


madan  oksijen  dokulara  ulaşamaz”  dedi. 

Hastalara  zarar  verme potansiyeli 

“Damarlar  açılamazsa,  alyuvarlar  geri  gider  ve  dokular oksijensiz  kalır.  Sonuç  kalp krizi  ve  hatta  ölüm  olabilir”  di¬ yen  Stamler,  nakil  yapılan  kanın  hastalara  zarar  verme  potansiyelinin,  tıbbın  karşılaştığı 


en  büyük  sorunlardan  biri  olduğunu  söyledi. 

Dr.  Timothy  McMahon  liderliğindeki  ikinci  araştırmada da  saklanan  kanın  zaman  içinde  geçirdiği  değişiklikler  incelendi. 

McMahon,  “Kanın  ne  denli  çabuk  değiştiğini  görünce şaşırdık.  Nitrik  oksitin  ilk  üç saate  azalmaya  başladığına  dair göstergeler  belirledik”  dedi. 

“Kan  kaybına  karşı  nakil 

mecburi” 

Araştırmacılar,  bozulmanın herhangi  bir  noktasında  nitrit oksit  takviyesiyle,  alyuvarların yeniden  damarları  açma  yeteneğine  ulaştıklarını  ve  dokulara  oksijen  gidebildiğini  bildirdiler. 

Bu  bulguların  halkı  kan nakli  konusunda  kaygılandırabileceğini  belirten  Amerika 
Kan  Merkezleri’nin  eski  başkanı  Louis  Katz,  “Kuşkuya gerek  yok.  Kan  kaybından  ölecekseniz  nakle  ihtiyacınız  var demektir”  diye  konuştu. 

Bilim  adamları  yine  de  bu konuda  daha  fazla  araştırmaya ihtiyaç  olduğunu  vurguladılar. 
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BD’nin  Florida eyaletindeki  Cape 
Canaveral  Ussü’- nden  yarın  fırlatılacak olan  Discovery  uzay  mekiğinin  komutan  koltuğu¬ na  Pamela  Melroy  (46) 
oturacak.  Melroy  ve  uzay mekiğinin  mürettebatını Uluslararası  Uzay  İstasyonu’nda  (UUİ),  istasyonun kadın  komutanı  Peggy 


Whitson  (47)  karşılayacak. 
50  yıllık  uzay  uçuşları  tarihinde  ilk  kez  aynı  anda iki  uzay  aracında  kadın olacak.  Bunun  daha  önce planlanan  bir  durum  olmadığı  belirtildi. 


www.cnn.turk.com 
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Türkiye  sarsılıyor!  Topyekün  bir  konseptle  atağa  geçmeye  çalışan  ve  arkasına  aldığı  politikacısıyla,  yazarı-çizeriyle,  sanatçısı-sporcusuyla,  milliyetçi  söylemlerle  uyuşturulan  ve  uyutulan  halkıyla  bu denli  saldırganlaşan  Türk  Devletinin,  esasta amacının  yaratılan  barış  hamlesini  engellemek  ve  Kürt  Halk  Önderi  başta  olmak  üzere, Kürdistan’da  yürüttüğü  kirli  politikaları  boşa çıkartmaya  yönelik  girişimleri  kırma  olduğunu  görmek  hiç  de  zor  değil.  Bunu,  son  günlerde  olağanüstü  hali  bile  aratmayan  cinsten uygulamalar  ve  baskı  mekanizmalarının  devreye  girişi  ardından,  Güney  Kürdistan’a  yönelik  geliştirilecek  operasyon  konusunda  alınan  tezkere  kararında  görmek  mümkün.  Gelinen  aşamada  Türkiye’nin  Kürt  sorunu  konusunda  çözümü  esas  alması  yakıcılığını  bir kez  daha  ortaya  koyuyor.  Zira  geriye  yıkımdan,  kandan,  gözyaşından  başka  bir  şeyi  getirmeyeceği,  bu  gidişle  Türkiye’yi  bir  bataklığa  gömmekten  başka  bir  sonuca  götürmeyeceği  gün  gibi  ortadadır.  Bu  gerçeklikleri  görerek  hareket  etmek  de  her  demokratik  ve  barış  yanlısı  kesimin  görevidir  diyoruz. 

Bununla  birlikte,  bir  25  Kasım  Kadına Yönelik  Şiddete  Karşı  Uluslar  arası  Dayanışma  Günü’nü  daha  karşılıyoruz.  Geçen  25 
Kasım’dan  beri  kadın  intiharları  gündemden düşmedi  ne  yazık  ki!  Renkleri,  dilleri,  kültürleri  ayrı  bile  olsa,  kadınlar  her  ülkede  bir cendere  altında.  Bu  kuşatılmışlık  içerisinde nice  kadın  kurtuluşu  ölümde  buluyor.  Kadın  şahsında  halkalara  dayatılan  köleci  politikaları  teşhir  etmek  kadar,  kadına  karşı  her türlü  şiddet  ve  katliamı  kınamak  ve  önüne geçebilmek,  aldığımız  her  nefeste  bunu  düşünmek  ve  daha  güçlü  mücadele  için  alanlarda  olmalı  bütün  kadınlar.  Bu  amaçla  tüm kadın  örgütleri  harıl  harıl  eylem  planlamalarıyla  güne  güçlü  bir  hazırlık  içerisindeler. 
Kasım  ayının  kaynayan  sıcak  gelişmelerini, daha  çok  da  perspektifler  içeren  çözümleri gazetemizde  yansıttık. 

Güncel  gelişmelerin  yanısıra  Avrupa  Feminist  Kadın  İnisiyatifi’nin  UTAMARA’da gerçekleştirdiği  konferansa  ilişkin,  Liliane French  Halis  ile  bir  röportaj  yaptık.  İnisiyatifin  amaçlarını,  diğer  kadın  örgütleriyle oluşturdukları  dayanışmayı  ele  alan  röportajı ilgilerinize  sunuyoruz.  Bu  ayki  dosya  sayfasını,  TC  JİTEM’inin,  Özgürlük  Hareketi içerisine  sızdırdığı,  “hareketi  kadınla vur” ma  anlayışıyla,  Kürt  kadınlarına  karşı uyguladığı  çirkef  ajanlaştırma  politikası  konulu  analiz  yazısına  ayırdık. 

Genç  Kuşak  sayfasındaki  anadilin,  çocuğun  ruhsal,  psikolojik  ve  sosyal  gelişimi  açısından  önemini  ele  alan  değerlendirme  yazısını  da  takip  etmenizi  öneriyoruz. 

Kürtçe  sayfalarda  da  güncel  gelişmelerin yanısıra  KJB  bünyesinde  örgütlenen  YJA-Star’ın  taşıdığı  misyonu,  Kürt  Halkına  ve kadına  yönelik  geliştirilen  son  saldırılarla paralel  olarak  ele  almayı  uygun  gördük.  Kadını  özgürleştirmede  büyük  iddiaları  olan röportaja  ilişkin  sorularımızı  YJA-Star  Meclis Üyesi  Sayın  Leyla  Van  cevapladı. 

Kültür-Sanat  için  ayrılan  sayfalarda  belleklerde  yer  edinmiş  bir  eser  olan  “Beritan” filmini,  onun  15.  şahadet  yıldönümünü  anmak  maksadıyla,  filmin  yapımcılarından olan  Jinda  Baran’la,  film  ve  Şehit  Beritan’ın kişiliği  üzerine  bir  söyleşi  yaptık.  Yine  müebbet  hapse  mahkum  bir  kadın  şair  olan Selver  Yıldırım’m  şiir  kitabını,  duygulu  ve güçlü  yazarımız  Hasret  Birsel’in  dilinden okumaktan  zevk  alacaksınız. 

Sağlık  köşesinde  paraziter  bir  hastalık olan  ve  Kürdistan’ın  bütün  bölgelerinde yaygın  olan  şark  çıbanı  hastalığını,  Yaşam sayfasında  ise,  ömrünü  Kürtleri  araştırmakla geçiren  bir  Rus  bilim  kadınının  yaşam  ve zorlu  mücadele  öyküsünü  işledik. 

Bir  dahaki  sayıda  savaşın,  katliamın, umutsuzluğun  haberini  değil  de,  barışın, sevginin,  adaletin  müjdesini  vermeyi  umarak,  bunun  için  herkesi  25  Kasım  kadına şiddete  ve  savaşa  karşı  omuz  omuza  verme¬ ye,  alanlara  çağırıyoruz.  Esen  kalın!.. 


‘Her  Günü  Bir  Mücadele 
Gününe  Dönüştürelim’ 


I 


‘Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin  çok derin  yaşandığı toplumlarda kadının  kendi kendisini  koruması zor  bir  durum. 
Tek  çıkış  yolu  şu 


5  Kasım  Kadına  Yönelik 
Şiddete  Karşı  Uluslar  arası Dayanışma  Günü  dolayısıyla,  Türkiye  Demokratik 
Kadın  Hareketi  Dönem 
Sözcüsü  Türkan  Yüksel  ile  şiddete ve  çözüm  yöntemlerine  ve  bu  konuda  TDKH’nin  projelerine  ilişkin yaptığımız  röportajı  sunuyoruz. 

•  Kadına  yönelik  en  tehlikeli gördüğünüz  şiddet  yöntemleri, şiddet  olarak 

değerlendirebileceğimiz  tavır, davranış,  yönelim  ve  yaklaşımlar nelerdir  sizce? 

Kadına  yönelik  çok  ciddi  bir  toplumsal  şiddet  var.  Bunu  ayrıştırmak kolay  değil,  doğru  da  değil  zaten. 
Gün  geçmiyor  ki  gazete  sütunlarından  cinnet  geçiren  eşler,  gözü  morarmış  kadınlar,  dayak  yemiş  çocuklar,  namus  için(!)  işlenmiş  cinayetler eksik  olsun.  Doğumundan  itibaren horgörülen  ve  dışlanan  kız  çocukları,  yetişkin  birer  kadın  oldukların¬ da  da  toplumsal  şiddetin  farklı  boyutlarını  yaşamaya  devam  ediyorlar. 
Şiddeti  buradan  ele  almak  gerekir. 
Yaşamda  hep  istenmeyen  konumda olmak  veya  yok  sayılmak,  kadın  için en  tehlikeli  şiddet  yöntemidir.  Yaşadığımız  en  temel  yanılgı,  şiddeti  sadece  kaba  dayak  olarak  algılamak  ve basite  indirgemektir.  Bugün  kadına yönelik  şiddet  dediğimizde  ilk  akla gelen,  aile  içi  şiddet  oluyor.  Fakat şiddetin  çok  farklı  yöntemleri  var. 

Savaş  ve  çatışmaların  yaşandığı yerler,  kadının  en  çok  şiddete  uğradığı  yerlerdir.  Dünyanın  her  yerinde  polis,  asker  ve  diğer  yetkililer tarafından  kadınlara  işkence  uygulanmaktadır.  İşkence  politik  mücadele  yoluyla  karşı  çıkan  kadınları yalıtarak  cezalandırmak  amacıyla kullanılıyor. 

Bir  çok  ülkedeki  kadınların  ırksal,  etnik,  dinsel  ya  da  sınıfsal  kökende  olmaları,  onları  işkence  hedefi  durumuna  getirmektedir. 

Türkiye’de  emek  alanında  çalışan  kadınların  en  büyük  problemi, emeğinin  karşılıklarını  alamamalarıdır.  Bu  alanda  çalışan  kadınların büyük  bir  bölümü  sosyal  haklardan yoksun  ve  örgütsüz.  Bu  durum  yoğun  emek  sömürüsünü  beraberin¬ de  getirmektedir.  Özellikle  tekstil alanında  çalışan  kadınlarda  emek sömürüsü  daha  yoğun  yaşanmaktadır.  12-16  saate  varan  çalışma  saatleri,  işyerinde  kadınların  yoğunca 


yaşadığı  cinsel  taciz,  sosyal  yaşam güvencesinden  yoksun  çalışma  koşulları  ve  yoğun  emek  sömürüsü kadınların  hem  fiziki  hem  de  psikolojik  olarak  yıpranmalarını  beraberinde  getiriyor.  Bir  çok  sektörde kadınlar  erkeklerle  aynı  işi  yapmasına  rağmen  eşit  ücret  alamıyor. 
Çalışma  koşulları  tamamen  erkeklere  göre  düzenlenmiş  durumda. 

Şiddetin  en  yoğun  yaşandığı yerlerin  başında  aile  kurumu  geliyor.  Erkeğin  uyguladığı  şiddet,  kadının  evlilikte  evinde  maruz kaldığı  en  yaygın  şiddettir.  Yapılan araştırmalar  eğitim  derecesi,  sınıf, ırk  gibi  ayırımlar  ne  olursa  olsun çoğu  erkeğin  zaman  zaman  bu  güce  başvurduğunu  ispatlıyor. 

Erkeğin  uyguladığı  şiddet,  erkeğin  kadına  uyguladığı  baskı,  yıldırma,  boyun  eğdirme  amacı  güden, erkek  iktidarının  hayatın  her  alanında  sürmesini  sağlayan  mekanizmadır.  Aile  içi  şiddetin  birbirini besleyen  boyutları  var.  Fiziksel  şiddetle  birlikte,  duygusal  şiddetle  kadını  küçümsemek ,  aşağılamak  kadının  kendisine  olan  öz  güvenini yitirmesine  yol  açmak,  ekonomik şiddetle  kadını  erkeğe  mahkum  etmek,  cinsel  şiddetle  kadını  istemediği  cinsel  davranışa  zorlayarak  bir bütün  iradesini  kırmaya  dönüktür. 

•  Kürt  kadınının  kendisini yakması,  intihar  etmesi  ve tüm  çözümsüz  yollara sürüklenmesinin,  kullanılan şiddetle  bağını  nasıl kuruyorsunuz? 

Şiddet  günümüzde  yaşamın  bir parçası  haline  gelmiş  durumda.  Bir yandan  bölgede  yaşanan  savaş,  diğer yandan  kadınların  yaşamın  her  alanında  karşı  karşıya  kaldığı  şiddet sarmalı  kadınları  olumsuz  etkilemektedir.  Kadınların  sorunlarını  daha  görünür  kılması  itibariyle,  kadın özgürlük  mücadelesinde  önemli  bir düzey  yakalanmış  olsa  da,  toplumun tüm  kesimlerine  ulaşma  ve  kadınların  toplumda  daha  etkin  rol  alması konusunda  henüz  istenilen  düzey yakalanmış  değildir.  Kadınların  intihar  etmesi  bir  yandan  bir  çıkmaz olarak  görülse  de,  diğer  bir  boyutu mevcut  toplumsal  yapıya  karşıda  bir isyanın  sonucudur.  Tabii  ki  kadınların,  intiharı  bir  çözüm  olarak  görmesi  korkunç  bir  durum.  Kadın  örgütleri  geliştikçe,  kadınların  kendilerini ifade  edebileceği  mekanlar  ve  me- 


olabilir: 

Örgütlenme.’ 

kanizmalar  yaratıldıkça  intihar  ve kendisini  yakma  vakalarının  azalacağını  düşünüyorum. 

•  Kadının  kendisini  şiddete  karşı koruyabileceği  yol  ve  yöntemler nelerdir  sizce? 

Öncelikle  şiddeti  önlemek  devletlerin  işidir.  Kadınların  yaşam  ve barınma  güvencesinin  oluşması  gerekir.  Devletler  bunu  sağlamakla yükümlüdür.  Toplumsal  cinsiyet eşitsizliğinin  çok  derin  yaşandığı toplumlarda  kadının  kendi  kendisini  koruması  zor  bir  durum.  Tek  çıkış  yolu  şu  olabilir:  Örgütlenme.  Kadın  örgütlenerek  çizilen  sınırları, örülen  duvarları  yıkabilir. 

•  Kadın  Hareketi  olarak  bu  gün vesilesiyle  neler  yapmak,  neleri kavratmak  göreviyle  yüzyüze olduğunuzu  hissediyorsunuz? 
Geleceğe  yönelik  ‘şiddete  dur’ diyebilecek  projeleriniz  var  mı? 
Kadına  yönelik  şiddet  sadece  bir 

günle  mücadele  edilecek  bir  olgu değil  tabii.  Her  günü  kadına  yönelik her  türlü  ayrımcılığa  ve  şiddete karşı  bir  mücadele  gününe  dönüştürmek,  ancak  kadınların  yaşadığı ağır  sorunların  çözümü  için  anlam ifade  eder.  Bu  anlamda  biz  Demokratik  Özgür  Kadın  Hareketi  olarak kadınlarla  buluşmanın,  kadınların yaşadığı  sorunların  farkında  olarak sorunların  çözümü  için,  ortak  mücadele  halinde  olmanın  önemli  olduğunu  düşünüyoruz.  Hem  kadın  sorunlarına  hem  de  ülkenin  yaşadığı tüm  sorunlara  karşı  tavır  geliştirmek için  örgütlenmenin  önemli  olduğunu  biliyoruz.  Kadınlar  örgütlenerek toplumsal  aydınlanmayı  geliştirebilir,  toplumu  değiştirebilir.  Kadın  bu güce  fazlasıyla  sahip. 

Şiddet  kaynağını  erkek  egemen sistem  ve  kültürden  alıyor.  Şiddetin ortadan  kalkması  için  bu  sistemin değişmesi,  bu  sistemin  değişebilmesi  için  de  güçlü  bir  kadın  örgütlülüğüne  ihtiyaç  vardır.  Biz  bunun  farkındayız  ve  projelerimizi  buna  göre geliştiriyoruz.  Yaşamın  tüm  alanlarında  bu  erkek  egemen  kültüre karşı  mücadele  yürütüyoruz. 


Fatma  Savcı 
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Kadına  dair 


Şiddete  Karşı  Örgütlenmek 
Onur  Mücadelesidir 

Dominik  Cumhuriyetinde  diktatörlüğe karşı  mücadele  eden  Mirabel  soyadlı  üç kızkardeş,  25  Kasım  1960  tarihinde,  polis tarafından  tecavüze  uğradıktan  sonra  vahşice  katledildi.  Bu  olaya  atfen,  1999  yılında  Birleşmiş  Milletler  tarafından  25  Kasım  günü,  “Kadına  Yönelik  Şiddete  Karşı  Uluslararası  Mücadele  ve  Dayanışma Günü”  olarak  ilan  edildi.  Fakat  o  günden  bu  yana halen  dünyanın  farklı  coğrafyalarında  kadınlar  her türlü  şiddete  maruz  kalmaya  devam  ediyor.  Kadınlar,  yaşamın  her  alanında  erkek  egemen  anlayışının da  bir  sonucu  olarak  cinsel  kimliklerinden  ötürü şiddete  uğruyorlar.  Evrensel  olan  ve  engelleneme- yen  şiddet,  yeni  biçimler  kazanarak  yaygınlaşıyor. 

Kadınlara  yönelik  şiddet,  kadınları  zorla  bağımlı  bir  konuma  getirmenin  toplumsal  mekanizmalarından  birisidir.  Bu,  kadının  fiziksel,  duygusal,  cinsel  ve  ekonomik  açıdan  zarar  görmesine  ve acı  çekmesine  yol  açan,  onurunu  zedeleyen  bir şiddet  biçimidir.  Kadına  yönelik  şiddet;  devlet, toplum  ve  onun  en  küçük  ama  en  etkili  kurumu olan  aile  tarafından  uygulanmaktadır.  Kadınlara direk  veya  dolaylı  olarak  uygulanan  tüm  şiddet  biçimleri,  toplumda  ahlaki  değer  yargısı  olarak  kabul görmüştür.  Dolayısıyla  kadının  kendisine  yönelik şiddete  karşı  mücadelesi,  ahlaki  değer  yargılarına karşı  mücadele  ediyor  gibi  yansıtılmakta  ve  adeta bir  suç  olarak  görülmektedir. 

Kadına  yönelik  şiddetin  dünyanın  her  yerinde, vahşet  düzeyinde  devam  ettiği,  istatistiki  raporlar  ve haberlerle  doğrulanıyor.  Rakamlara  her  gün  yenileri ekleniyor.  Bu  istatistikler  buzdağının  görünen  kısmını  temsil  etmektedir.  Çünkü  kadınlar  utandıkları ya  da  kendilerine  inanılmamasından,  kendilerine karşı  düşmanca  tavırlar  sergilenmesinden  veya  şiddetin  daha  da  artmasından  korktukları  için  genelde uğradıkları  şiddeti  saklamayı  tercih  etmektedirler. 

Şiddete  maruz  kalan  kadınlar,  fiziki  olarak  gördükleri  zararın  yanısıra,  depresyon  geçirmekte,  özsaygı  yitimini  yaşamakta  ve  intihara  eğilimli  olmaktadırlar.  Şiddete  maruz  kalan  kadınlarda  intihar  oranının  4-8  kat  daha  fazla  olduğu  bilinmektedir.  Yani  kadına  şiddet  uygulayan  sistem  şahsında toplum,  aslında  akrep  misali  kendisini  zehirlemekte,  şiddetin  kadın  üzerindeki  her  türlü  olumsuz  sonuçları  domino  taşı  gibi  başta  çocuğa  ve  toplumun  tüm  hücrelerine  kadar  yansımaktadır. 

Gelinen  aşamada,  kadına  yönelik  şiddetin  her zaman  temel  gündem  olması,  sadece  25  Kasım’da değil,  her  gün  akıllarda  tutulması  gerekiyor.  Yine şiddetin  sadece  tartışılması  yetmiyor.  Çünkü,  töre adına  katledilen,  intihara  sürüklenen,  tacize  ya  da tecavüze  uğrayan,  sünnet  edilen,  alımp-satılan  kadınların  dramı,  herkese  çok  acil  görevleri  dayatıyor. 

Eğitimsizliğe  ve  cehalete  karşı  bilinçlenme  seferberliğine,  her  türlü  şiddeti  engellemek  için  de meclislere,  inisiyatiflere,  sendikalara,  derneklere, demokratik  kitle  örgütlerine,  partilere,  vakıflara, yani  özgün  kadın  örgütlülüğüne  ihtiyaç  var.  Yani şiddete  karşı  bilinçlenmek  ve  örgütlenmek,  kadının  onur  mücadelesidir.  Erkek  egemenlikli  sistemden  ve  toplumdan,  katliam  düzeyine  varan şiddeti  durdurması  beklenemeyeceğine  göre,  kadın  ancak  kendi  öz  örgütlülüğüne  dayanan  mücadelesiyle  şiddetin  nesnesi  olmaktan  kurtulacaktır. 

Kadına  karşı  her  türlü  şiddetin  son  bulması için,  erkek  egemen  zihniyete  karşı  mücadelemizi özgün  örgütlülükle  yükseltmeliyiz.  Yüreklerimizi ve  çığlıklarımızı  birleştirip  şiddet  kültürünü  egemen  kılanların  karşısında  durmalıyız.  Tüm  dünyadaki  kadınlarla  beraber  sesimizi  yükseltmek  için 
25  Kasım’da  alanlarda  olmalıyız.  


‘Demokrasisiz,  Kürtsüz 


Kadınsız 


Bir  Anayasa 
Hazırlanıyor’ 


Aysel  Tuğluk,  "Demokrasisiz,  Kürtsüz  ve  kadınsız  bir anayasa  hazırlanıyor,  böyle  bir  anayasanın  bizler tarafından  kabul  edilmesi  beklenmemeli”  dedi. 


Diyarbakır  Kadın  Platformu  tarafından  organize  edilen  “Kürt 
Kadınları  Anayasayı 
Tartışıyor”  konulu panelde  konuşan  Demokratik 
Toplum  Partisi  Diyarbakır  milletvekili  ve  Anayasa  Komisyonu  Üyesi Aysel  Tuğluk,  demokrasisiz,  Kürtsüz  ve  kadınsız  bir  anayasanın  hazırlanmakta  olduğuna  dikkat  çekerek, “Taslak  Anayasa’da  82  zihniyeti  olduğu  gibi  korunmaktadır”  dedi. 

Diyarbakır  Kadın  Platformu  tarafından  organize  edilen  “Kürt  Kadınları  Anayasayı  Tartışıyor”  konulu panel,  Büyükşehir  Belediyesi  Burhan  Karadeniz  Cep  Sineması’nda düzenlendi. 

DTP  Diyarbakır  Milletvekili 
Aysel  Tuğluk,  İHD  Genel  Başkan Yardımcısı  Av.  Reyhan  Yalçındağ, Av.  Meral  Danış  Beştaş’ın  konuşmacı  olarak  katıldığı  panelin  moderatörlüğünü  Ayşe  Gökkan  yaptı. 

Bağlar  Belediye  Başkanı  Yurdusev  Özsökmenler,  Bismil  Belediye Başkanı  Şükran  Aydın  ve  Diyarbakır  Kadın  Platformu  bileşenlerinin yanı  sıra  çok  sayıda  kadının  katıldığı panelin  açış  konuşmasını  yapan  Moderatör  Ayşe  Gökkan,  “Amacımız, Kürt  kadınının  Anayasa’daki  yeri  ve konumunu  tartışmaktır”  dedi. 

Gökkan’m  ardından  konuşan 
DTP  Diyarbakır  Milletvekili  Aysel Tuğluk,  çatışmak  bir  ortamda  tartışmaların  ve  ulaşılacak  sonuçların  demokratik  niteliği  konusunda  ciddi kaygı  sahibi  olduklarını  belirtti.  De¬ 


mokrasisiz,  Kürt’süz  ve  kadınsız  bir anayasanın  hazırlanmakta  olduğuna dikkat  çeken  Tuğluk,  ‘’Bir  anayasanın  kabul  edilebilir  olabilmesi  için öncelikle  toplumsal  katılıma  imkan verilmesi  gerekir.  Çoğulcuk  ilkesini barındırmayan,  otoriter  cumhuriyetten,  demokratik  cumhuriyete  geçişin  hem  bilimsel,  hem  de  hukuksal altyapısını  oluşturmayan  ve  Türkiye’nin  AB’ye  tam  üyelik  perspektifini  güçlendirmeyen  yeni  bir  anayasanın  tarafımızdan  kabul  edilmesi mümkün  değildir.  Demokrasisiz, Kürtsüz  ve  kadınsız  bir  anayasa  hazırlanıyor,  böyle  bir  anayasanın  bizler  tarafından  kabul  edilmesi  beklenmemeli”  dedi.  Türkiye’nin  demokrasi  açısından  çok  ciddi  sorunlar yaşayan  bir  ülke  olduğunu  da  iddia eden  Tuğluk,  böyle  bir  ülkede  kadın  sorununun  ve  özgürlüğünün  çok kolay  gerçekleşmesinin  mümkün olmadığını  savundu.  Tuğluk,  ‘’Kadın  erkek  eşitliğinin  hayata  geçirilmesi  gerekir.  Yeni  taslaktaki  bazı 
kadın  hakları,  beğenmediğimiz  82 
Anayasasındaki  hakların  gerisinde kalmıştır.  Kadınlar  konusundaki  pozitif  ayırımcılığın  anayasaya  girmesi¬ nin  mücadelesini  savunmalıyız”  diye  konuştu. 

Tuğluk’tan  sonra  söz  alan  İHD Genel  Başkan  Yardımcısı  Av.  Reyhan  Yalçındağ  da,  kendilerinin  2004 
yılında  demokratik  bir  Anayasa  istediklerini  belirten  bir  talebi  hüküme¬ te  iletiklerini,  o  günden  bugüne  kadar  bir  arpa  boyu  yol  alamadıklarını savunarak,  ‘’Kendisi  sivil,  kafası  as¬ 


ker  şahıslar  da  sivil  bir  anayasa  yapamazlar  diye  düşünüyorum”  dedi. 

Kadınlar  olarak  demokratik  bir sivil  anayasa  talep  etmeleri  gerektiğini  ifade  eden  Yalçındağ,  ‘’Yoksa sadece  tarihi  yeni  bir  anayasa  olmuş olacak.  Anayasa  taslağının  başlangıç bölümünde;  hem  kültürel  farklılıklara  zenginlik  diyeceksin,  hem  de etnik  köken  vurgusu  yaparak  biz Türk  Milleti  diyeceksin.  Peki  biz Türk  olmayanlar  ne  diyeceğiz?”  dedi.  Yalçındağ,  İHD’nin  geçmişte  de kampanyalar  düzenlediğini  belirterek,  son  olarak  2004  yılının  Mayıs ayında  böylesi  bir  çalışma  yürüttüklerini  kaydetti.  Şu  an  insan  hakları örgütleriyle  birlikte  bir  çalışma  yürüttüklerini  aktaran  Yalçındağ,  Anayasa  taslağı  içinde  sadece  6  yerde ‘kadın’  sözcüğünün  geçtiğine  dikkat çekti. 

Diyarbakır  Barosu  avukatlarından  Avukat  Meral  Danış  Beştaş  da Anayasa’nm  neden  bu  kadar  önemli olduğu  konusuna  değinmek  istediğini  belirterek,  “Anayasa,  normal kanunlarda  dünyanın  her  yerinde en  üst  mekanizmadır.  Onun  için, bütün  düzenlemeler  Anayasaya  uygun  olmak  zorundadır.  Ama  zaman zaman  kafaları  karıştıran  bir  alan, hele  hele  Türkiye  gibi  bir  ülkede daha  çok  karışıyor.  Şu  an  tarihi  bir firsatla  karşı  karşıyayız.  82’den  bu yana  tartışılmayan  bir  alan.  Onun için,  bizim  her  alanda  müdahil  olmamız  gerek.”  dedi. 


Haber  Merkezi 
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IFE-EFFden  Dayanışma 
Perspektifi  Çıktı 


vrupa  Feminist  Kadın 
İnisiyatifi,  (İFE-EFİ) 
UTAMARA  Kadın 
Buluşma  Merkezinde inisiyatifin  geleceğini belirleyen  kararların  alındığı  bir konferans  gerçekleştirdi.  Avrupa Feminist  Kadın  İnisiyatifi  (İFE-EFİ)  Başkanı,  aynı  zamanda  sekreterlik  ve  koordinasyonunda  yer alan  Liliane  French  Halis,  İFE-EFİ  hakkında  kendisine  yönelttiğimiz  soruları  yanıtladı. 

•  Bu  inisiyatif  ne  zaman  ve hangi  amaçla  kuruldu? 

İFE,  2003 ’te  Avrupa  Sosyal  Forumu  içerisindeki  kadın  ve  güç  çalışma  grubundan  oluşturulmuştur. 
Beş  yüze  yakın  kadını  biraraya  getirmiştir.  Çalışmamıza  güç  konusu ve  sorunları  başlığı  altında  başladık.  Çünkü  şu  ana  kadar  feminist çevreler  tarafından  ele  alınmayan bir  konuydu.  Güç  denilince,  bu  daha  çok  eril  -maskülen-  olarak  algılanıyordu.  Çalışmamızın  ana  başlığı buydu.  Biz  erkeklere  karşı  değiliz. 
Bizim  çağrımız  feminist  erkeklere ve  kadınlaraydı.  Çünkü  yaşamın yarısı  kadın,  yarısı  da  erkektir.  Bu anlamda  gücün  de  yarısı  kadın,  yarısı  erkek  olmak  zorundadır. 

•  Güç  kavramı  içerisinde devlet  örgütlenmesini  nasıl görüyorsunuz? 

Biz  tabii  ki  gücün  yarısını  almak  istiyoruz.  Fakat  egemenlik açısından  istemiyoruz.  Yani  bir cinsin  diğer  cins  üzerine  egemenliği  olarak  istemiyoruz.  Biz  gücü  dönüştürmek  istiyoruz.  Çünkü  biz her  türlü  egemenliğe  karşı  mücadele  veriyoruz.  Sadece  cinsel  değil,  sadece  sosyal  değil,  sadece  etnik  değil,  hepsine  karşı  mücadele veriyoruz. 

•  inisiyatif  kurulduğundan beri  ne  tür  çalışmalar  yapıldı? 

Şimdiye  kadar  daha  çok  Sosyal 


Forum  nezdinde  çalışmalar  yürüttük.  Konferanslar  organize  ediyoruz.  Avrupa’da  güvenlik  sorunu  ve kadına  karşı  şiddet  konulu  bir konferans  düzenledik.  Dünyada çatışmak  olan  bölgeler  ve  barışı  yaşayan  ülkeler  arasında  bağı  kurarak bu  çalışmayı  yaptık.  Dedik  ki  güvenlikten  bahsedemeyiz.  Eğer güncel  olarak  kadının  yaşadığı  şiddetten  bahsetmezsek  güvenlik  sorunundan  da  bahsedemeyiz.  Aynı zamanda  anayasaya  karşı  çok  büyük  bir  çalışma  da  yürüttük.  Şu anda  temel  çalışmamız  laiklik  üzerine  olacak.  Biz  her  türlü  gerici, dinci  akımlara  karşı  mücadele  veriyoruz  tüm  Avrupa’da. 

•  Yapılan  bu  toplantının amacı  nedir? 

Bizim  için  hayati  bir  konferanstı.  İnisiyatifin  Avrupa  çapında çalışmayı  ve  sorumlulukları  paylaşmak  için  bir  koordinasyon  oluşturmak  zorundaydık.  Bu  açıdan  da  bizim  için  UTAMARA  Kadın  Buluşma  Merkezi,  yeni  bir  aşamanın başlangıcı  olarak  hafızalarımızda kalacak.  Konferansta  çok  önemli sorunlarımız  oldu,  tıkandığımız yönler  oldu,  ama  sonuçta  bu  koordinasyonu  oluşturduk. 

•  Koordinasyonda  kimler yer  alıyor? 

Şu  anda  Fransa,  İsveç,  Uluslararası  Özgür  Kadın  Vakfı,  İtalya, Polonya  var.  Belçika,  Bulgaristan, Almanya,  Türkiye  gibi  ülkeler  katılıyor. 

•  Koordinasyonun  çalışma tarzına  ve  toplantının  diğer sonuçlarına  ilişkin  neler söyleyebilirsiniz? 

Öncelikle  koordinasyon  yılda dört  kere  bir  araya  gelecek.  Yatay bir  işleyişe  sahip  olacak.  Ülke temsilcileri  ve  çalışma  grupları  arasında  sürekli  bağlantılar  olacak. 
İnisiyatifin  şu  anda  çok  net  bir 


Biz  erkeklere  karşı değiliz.  Bizim çağrımız  feminist erkeklere  ve kadınlaraydı.  Çünkü yaşamın  yarısı  kadın yarısı  da  erke  İçtir. 
Bu  anlamda  gücün de  yarısı  kadın, yarısı  erkek  olmak zorundadır. 

programı  var. 

Birincisi;  laiklik  üzerine  yapmayı  planladığımız  konferansı  başarıyla  gerçekleştirmek.  İkincisi, cinsel  haklar  ve  cinsin  sahip  olduğu  haklar  üzerine  yapılan  çalışmaların  devamlılığını  sağlamak,  kürtaj  hakkı  ve  tüm  kadınlar  için  anayasaya  karşı  kampanyamızı  başlatmak.  Halkların  fikri  olmadan  kararlaştırılacak  olan  anayasaya  karşı mücadelemiz  olacak.  Yine  çalışma gruplarımız  var.  2009  Avrupa  parlamento  seçimleri  için  çalışma  grubumuz  var.  Bu  çalışma  grubu  analiz  çalışması  yürütecek,  öneriler geliştirecek.  Ve  bir  seçim  perspektifi  oluşturulacak. 

2008’in  Haziran  ayında  çalışma grubu,  yaptığı  araştırmanın  sonucunu  sunacak.  Ve  bunu  Haziran ayında  yapacağımız  toplantıda  kararlaştıracağız.  Seçimlere  gidilirken nasıl  bir  strateji  belirleyeceğimiz burada  netleştirilecek.  Fakat  bu toplantımızda  çoğunlukta  ortaya çıkan  görüş,  İFE  çalışmalarını  seçimle  sınırlamama  eğilimidir. 

•  inisiyatifin  ideolojik dayanağı  için  neler söyleyebilirsiniz? 

İnisiyatif  çok  geniş  bir  harekettir.  Pek  çok  görüş  farklılığını  bir araya  getiren  bir  inisiyatiftir.  Benim  için  bu  inisiyatif  esas  olarak sol  görüşlü  bir  inisiyatiftir.  Çünkü benim  için  feminizm  verili  düzene karşıdır,  onun  için  ağırlıkta  sol  görüşler  var.  Bildiğiniz  gibi  sağ  partiler  verili  düzeni  savunuyor.  Sağ görüş  içerisinde  bulunan  bazı  kadınlar,  sadece  güncel  bazı  konular¬ da  bizi  bulabiliyor. 

•  Kürt  kadınlarının mücadelelerinden  haberdar mısınız? 

Tabii  ki...  Çünkü  beraber  çalışıyoruz.  Kürt  kadınının  verdiği mücadeleyi  destekliyoruz.  Onların arkasındayız. 


Hanım  Oruncak 


Kadına  dair 


Sonbaharda 
Her  Şey  Var! 

Sonbahar,  sevgili  hazan  mevsimi!  Adın  hüz¬ ne  özdeştir  haksızca.  Dökülüp  düşen  yapraklar, ömrümüzden  geçen  yılları  ya  da  aramızdan  ayrılanları  anımsatır.  Ve  sitemle  anarız  adını,  bir de  gidenleri  çaresizce.  Dolaşırken  gri  ağır  gökyüzünün  altında,  sararmış  düşmüş  yapraklara basarken,  bir  çocuğun  keyfiyle  tadını  çıkarmayı bilmez,  en  kasvetli  düşüncelere  dalar,  gideriz. 
Oysa  ne  keyiflidir  yaprakları  ayaklarımızla  savura  savura  gezinmek  ya  da  düşen  her  yapraktaki  sarı,  kahve  ve  turuncu  renkleri  yakalayabilmek...  Çisir  çisir  yağan  yağmurun  altında  toprak  kokusunu  içimize  doldurarak  yaşamı  iliklerimize  kadar  hissetmek. 

Doğa  ana  tüm  bereketini  yaz  boyu  beslemiş ve  sonunda  sonbaharla  birlikte  bize  sunuyor  olmanın  apayrı  bir  onuruyla,  aynı  zamanda  en yorgun  haliyle  karşımıza  çıkmaktadır.  Bunu minnet  ve  şükranla  karşılamak  yerine  içimizi karartmayı  yeğleriz  bilinçsizce.  Sonbahar  hüzün değil,  hasat  mevsimidir.  Oysa,  üstelik  fedakar ve  cefakardır.Yavaş  yavaş  serinleyen  havası,  ılık yağan  yağmurlarıyla  gelecek  kışa  hazırlar,  alıştırır  hepimizi,  tüm  canlıları...  Ama  bizler  gerekçe ararız  ya  hüzünlenmeye!..  Severiz  de  ayrıca. 
Bundan  dolayıdır  başlarız  söylenmeye;  bitmek bilmez  yakınmalarımız.  Bunları  duyar  da  etkilenmez  mi  bedenimiz?  O  da  başlar  tepki  vermeye;  saçlarımız  dökülür,  ağrılarımız  artar. 

Tüm  bunların  suçlusu  da  sonbahardır.  “Offf... 
off!  Geçti  ömrümüzden  bir  yaz  daha!.  Bak  gene sonbahar  geldi”,  deriz.  Ülkemizde  yoksulları daha  bir  korkutur.  Sonbaharın  gelişi,  kışın  gelişinden  sorumlu  tutulan  uğursuz  haberci  gibidir. 
Kısacası  sevilmez  diğer  mevsimler  gibi.  Olaylar tersinden  görülebilse,  bolluğun,  bereketin  doruk  noktasıdır  aslında.  Çetin  geçecek  kış  için bağrında  olgunlaştırdığı  besinleri  cömertçe  sunar  tüm  canlılara.  Uğursuz  bir  haberci  değil, dost  bir  uyarandır  sonbahar.  Görmesini  bilene... 
Bakın  bu  sonbaharda  neler  olduğuna.  Hıristiyan  alemi  “Erntedankfest“yani  Hasat  Bayramını  kutlarken,  müslüman  alemi  Ramazan  Bayramını  kutladı.  Hindular  kutsal  oruçlarına  başlarken  doğayı  kutsamak  ve  ona  şükran  duygularını  iletmek  adına,  sadece  doğadan  gelen  besinleri  tüketmeyi  amaç  edinen  oruçlarında,  belki de  kimyasal  beslenmenin  yarattığı  zararlara  tüm dünyanın  dikkatini  çekmeyi  başarmayı  diliyorlardır.  Diğer  yandan  yaz  tatilinin  sona  ermesi¬ nin  hüznü,  okulların  açılmasıyla  birlikte  miniklerin  heyecanlı  sevincinin  içinde  eriyor.  Tüm bu  birleştiriciliğin  dünyamıza  barışı  getirmesi dileğini  yinelerken  şunu  da  söylemekte  yarar görüyorum:  Yaşam  her  yerde  ve  her  zaman  olduğu  gibi  umudu  ve  umutsuzluğu,  acıyı  ve mutluluğu,  sevinci  ve  hüznü  birarada  içiçe  geçirerek  bizlere  sunuyor.  Yaşamın  anlamı  da  bur- da  değil  mi?  Acılar  olmasa  mutluluk,  hüzün  olmasa  sevincin  değeri  bilinebilir  miydi?  Umutsuzluğun  içindeki  küçük  bir  umut  ışığı  insanı yaşama  öylesine  bağlayabilir  miydi?  Kaybettiklerimizin  ardından  ağlarken,  kavuştuklarımıza aynı  gözyaşları  ile  sevinebilir  miydik?  Sen  ey yaşam,  ey  sevgili  doğa  ve  ey  haksızca  suçlanan sevilmeyen  sonbahar!.. 

Sevgili  Mehmet  Uzun'u  kaybettik.  Onu bağrınıza  aldınız.  Eminim  huzuru  sizde  bulacaktır.  Bir  de  umutları  gerçekleştiğinde...  Öte yandan,  gül  yüzlü  Kürt  kızı,  sevgili  Nudamızı bize  bağışladınız.  Bunun  için  ve  bize  sunduğun herşey  için  size  şükürler  olsun! 

Doğadaki  herşeyin  bir  anlamı  ve  bir  sebebi olduğuna  inanarak,  yaşamın  tadına  varmanız  dileğiyle... 
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Şimdi  şanlı  Türk  Ordusu,  15-16  yaşlarındaki  tecavüz,  taciz kıskacındaki  genç  kızlarla  gururunu  kurtarmaya  çalışıyor!  Bu yöntemlerin  insanlık  dışı  olduğu  ortada.  Ancak  bunun dışında  Kürdistan  toplumunun  dejenerasyonunu  sağlamaya dönük  yönü,  ciddiye  alınması  gereken  esas  noktadır. 


Demokratik  Konfederalizm 
Önderi  Sayın  Abdullah 
Öcalan,  her  zaman  “zayıflıkların  ittifakı  kadar  kötü bir  şey  yoktur.  Çünkü böyle  bir  ittifak,  böyle  bir  cephenin içinde  ilke  yoktur,  bu  nedenle  ürkütücüdür”  diyordu.  Tam  da  Kürtlüğe,  kadınlığa,  özgürlüğe  cephe  almışların  içeriğini  ortaya  koyan  bu  belirleme  O’nun gerçeğe  nasıl  hitap  ettiğini  ortaya  koyuyor?  Hangi  zayıflık,  nasıl  bir  ittifak, hangi  amaç  ve  ilke?  Bu  soruları  bir  kez daha  cevaplandırmanın  ve  bu  cevapları idrak  etmenin  yeridir.  Neden  mi? 

Türk  ordunun  yenilgisi  onu, mücadelesinde  ilkesizliğe  sürükledi 

Kürdistan  özgülünde  yürütülen  özgürleşme  mücadelesi  otuzuncu  yıla  dayandı.  Kürt  sorununun,  cins  ve  halkların demokratikleşme  sorununun  çözümüne dayalı,  dolayısıyla  bunları  gelişim  dinamiğine  dönüştüren  Kürdistan  Özgürlük  Hareketi  ve  elbette  Kürt  halkı,  kendi  öz kimlik  varlığını  ortaya  koyarak  özgürlüğü,  elde  edilmesi  gereken  bir  zorunluluğa  dönüştürdü.  Bu  kadar  haklı  nedenlere  dayalı  yürütülen  bir  mücadelenin karşısında  savaşanların  bunu  inkar  etmesi ya  da  bu  taleplere  dayalı  verilen  kavga¬ nın  karşısında  durması  mümkün  mü? 
Ama  karşı  duruyorsa,  inkar  ediyorsa  o  zaman  her  türlü  zorbalığa  ve  çirkinliğe,  yalana,  insanlık  dışı  tutuma  başvuruyor  demektir.  Bu  yöntemlerle  otuz  yıllık  mücadelede  sürekli  değişik  biçimlerde  karşılaşıldığı  gibi,  son  dönemde  yine  böyle  bir uygulamayla  karşı  karşıyayız.  Gencecik insanlar  ajanlaştırılıyor,  kişiliği,  onuru  ile oynanıyor,  her  türlü  düşürülmeye  maruz bırakılarak  “kendi  elinle  seni  özgürleştirenleri,  dolayısıyla  kendini,  tarihini,  geçmişini,  geleceğini  vur”  deniyor. 

Türk  siyaset  geleneğinin  geçmişinden  bugüne  oluşturulan  güç  ve  örgütlenmenin  hep  başka  halkların  özgürlüğünün  inkarına,  ikiyüzlülüğe  dayalı,  dolayısıyla  kendi  halkına  karşı  da  aldatmacaya  dayalı  geliştiği  aşikardır.  Ortadoğu’¬ yu  zorla  yurt  edinmekten  tutalım,  iktidarını  koruma  adına  kardeşin  kardeşe gizli  düşmanlığı,  entrikaya  dayalı  zorbaca  yöntemler,  cumhuriyetin  kuruluşuyla aşılan,  terk  edilen  yöntemler  olmadı.  İstihbari  oluşum  belli  düzeyde  resmiyetini korumakla  birlikte  ajan,  çete  ağları  üzerinden  birbiriyle  vuruşma,  bu  devlet  zihniyetinin  bir  özelliği  olduğunu  defalarca ortaya  koydu  Cumhuriyet  tarihi  boyunca.  Kurtuluş  mücadelesine  katılan  birçok  kişinin  daha  sonra  yok  edilmesi,  ilk meclisteki  muhalefetin  casusluk  oyunlarıyla  tek  tek  ortadan  kaldırılması  ve  buna  benzer  birçok  örnek,  Türk  siyaset  ta¬ 


rihinin  temel  bir  geleneğini  sürdürmeyi  ifadelendir¬ di.  Kapalı,  kirli  bir  siyaset oluşumunun  dayandığı  erkek  egemenlikli  zihniyet, rüştünü  ispatlamasına  her fırsatta  kendisini  uyguladı.  Özü,  gerçeği  inkara  dayananın  ilkesi,  güzelliği, onuru  olabilir  mi? 

Olmazlığını,  demokratik  Kürt  mücadelesi  boyunca  karşı  karşıya  gelinen  sorunlar  karşısındaki  halkın  tutum  ve  direnişi  göstermiştir.  Kürdistan  özgürlük  mücadelesinin  gerilla  savaşı  ve  halkın  öncüsüyle  serhıldanlara  kalkışı,  resmi  ideoloji¬ nin  dayanaklarını  ciddi  anlamda  sarsarken,  ordunun  bu  durum  karşısındaki  yenilgisi,  Türk  devlet  siyasetini  ve  onun mücadele  araçlarını  daha  fazla  ilke  tanımazlığa  sürükledi.  Devrimci  hareketlerin içerisine  MİT  sızmaları  ve  içten  yönlendirme  birçok  örgüt  açısından  sonuç  alıcı pratiği  doğurmakla  birlikte  Kürdistan  Özgürlük  Mücadelesi  açısından  geçersiz  kılındı.  Bu  nedenle  içten  yönlendirme  olmayınca,  toplumu  kullanarak  kimliği  ve kişiliğiyle  oynama,  toplumun  direnme noktalarını  kırma  ve  gerillanın  tabanını dejenere  etme  üzerinden  daha  çirkince yöntemlere  yöneliş  oldu. 


yor,  bu  manzaralar  videokasetlere  çekilerek  şantajlar  yapılıyor,  insanlarımız  her türlü  kullanımın  dip  noktasında  harcanıyordu.  Birçok  insanımız  buna  kurban  gitti.  Maddi  durumu  zayıf  kişilerden  tutalım  da  aile  uyuşmazlığını  yaşayan,  ya  da özellikle  yurtsever  çevrelerin  direncini kırma  adına  bu  ailelerden  düşürülen  insanlar  halka  ve  gerillaya  zarar  vermek üzerinden  yetiştiriliyordu.  Tüm  bu  uygulamaların  sonuçları  çeteciliğe  teslim olmuş  bir  Türkiye,  savaşa  ve  kana  bulaşmış  bir  siyaset  ve  bunun  üzerinden  kendisini  yaşatan  rantçıları  doğurdu.  Elbette gerilla  o  dönemde  yaşananlara  müdahale etti  ama  sonuç  itibariyle  Kürt  halkı  her türlü  kullanım  biçimine  reva  görülerek her  şeyiyle  hedeflenir  bir  duruma  getirilmek  isteniyordu. 

Devlet  iradesini  mafyavari  bir 

içeriğe  bürünmüş  odaklara 

teslim  etmiştir 

İlerleyen  mücadele  süreciyle  elde edilen  kazanmaların  Türkiye  ve  bölge devletleri  açısından  açığa  çıkardığı  değişim  zorunluluğu  ve  bu  konuda  başta Kürt  Halk  Önderliği  olmak  üzere  muhataplara  sunulan  çözüm  şansları  değerlendirilmedi.  Uluslararası  komplo  ve  ulusla¬ 


Türk  ordusunun  yenilgisi  haksız  bir 

savaşı  sürdürmesinden  kaynaklıdır 

1992-1993  süreçleri  ordu  ve  siyasetin yenilgisini  ortaya  koyarken,  Doğan-Çiller  ittifakı  Türkiye  halkını  kontrgerillaya dayalı  kirli  savaşın  yöntemlerine  teslim ettiler.  1994’lerle  gelişen  bu  süreç,  gerillaya  karşı  her  türlü  imha  operasyonlarını içerirken,  halka  yönelim,  faili  meçhul  cinayetler,  tarikat  örgütlenmeleri,  ajanlaştırma  faaliyetleri  yoğunlaştı.  O  dönem gerilla  mücadelesine  yoğun  katılan  Botan  Bölgesi  TC  ordu  ve  sivil  güçleri  tarafından  pilot  bölge  olarak  belirlenmişti. 
Silopi  eğitim  kampları,  başta  Cizre  olmak  üzere  birçok  Kürt  şehrinden  genç kızları  devşiriyor,  kızlar  tecavüze  uğru¬ 


rarası  güçlere  bağımlı  hale  gelmiş  bir  siyaset,  Türkiye’nin  içinde  bulunduğu durumu  aşmasını  sağlayamadı,  tersine derinleştirdi.  Bu  nedenle  gerçekten  halkın  çıkarlarını  esas  alan  bir  tutumdan  ziyade,  ranta  dayalı  devlet  geleneği,  hükümet  oluşumları  sürüp  gitti.  Bu  süreç  doğal  olarak  1  Haziran’ın  zorunluluğunu doğurdu.  Bu  koşullar  altında  haksız  bir duruşun  direncini  sürdürmek  isteyen Türk  devleti  ve  ordusu,  Önderlik  gerçeği,  gerilla  ve  halkın  direnci  karşısında başarısızlık  buhranları  yaşarken  zaten  hiç ara  vermedikleri,  kaynağını  1994  çeteleşmiş  devlet  gerçeğine  dayandıran  TİT, bununla  bağlantılı  olarak  JİTEM  örgütlülüğünün  daha  fazla  etkinliğine  dayanarak,  kendisi  için  yenilginin  bayrağını  bir 


kez  daha  çekmiş  oldu.  Bunu  görmek  istemedikçe  Demokratik  Konfederalizm Önderliğine  öfkeyle  yöneldiler,  Kürt halkına  yine  faili  meçhul  cinayetler  yöneltildi,  gerillaya  karşı  kimyasal  kullanıldı  ve  Kürt  gençleri,  Kürt  kızları  Jİ-TEM’in  kirli  yönelimlerine  maruz  kaldı. 
Bunun  nedenleri  kapsamlıca  değerlendirilebilir,  ama  yapılan  şeyler  bir  devletin zavallılığı  ve  utancıdır.  Türk  halkı  böyle kandırılarak  kirli  savaşın  propagandaları¬ na  maruz  kaldı.  ABD  uşağı  olan  Türk devlet  iradesi  kırıldığı  noktada  bu  güce karşı  koyamayınca,  gururunu  temsilen; büyük,  yenilmeyen  Türk  imajını  Kurtlar Vadisi  ve  onun  kahramanı  olan  çete  Polat  Alemdar  ile  dillendirirken,  Türk  devletinin  kurtuluş  perspektifinin  zavallılığını  ortaya  koyuyordu.  Büyük  Türk  her şeye  kadirdi.  Oysa  uluslararası  güçlere bağımlı,  içte  ikiyüzlü,  her  türlü  şiddet rantı  üzerinden  ömrünü  uzatmaya  çalışan,  Edirne’nin  çiftçisinden,  Karadeniz’¬ in  işçisinden,  İstanbul’un  varoşlarından, Kürdistan’ın  özgürlük  sorunundan  bihaber  suni  siyaset  ve  ‘vatan,  millet  Sakar¬ ya’  hikayesi  ile  birçok  sahte  Polat  Alemdar  üretip  devlet  iradesini,  halk  temsiliyetini  her  türlü  mafyavari  içeriğe  bürünmüş  bu  odaklara  teslim  etti. 

Devlet  parçalanmış  kimliklerin 

eyleminden  medet  umar  hale  geldi 

Devlet,  daha  yaşamı  tanımamış,  kendisini  bile  anlamakta  zorlanan  genç  insanların  hayatıyla  oynayarak,  parçalanmış  kimliklerin  yapacağı  eylemden  medet  umar  hale  geldi.  Soysuzluğun  zavallılığında  seyretmek  buna  denir  işte! 

En  son  Kürdistan  özgürlük  güçlerine karşı  gizli-özel  güç  operasyonu  diye  adlandırılan  şey  bu  gerçeğin  üzerinden  geliştirilmiş  ajan  örgütlenmesine  dayanıyordu.  Şemdinli  eylemi  zaten  böyle  bir dönemin  başlayacağının  göstergesiydi. 
Amed  merkezde  eski  ajan,  ihanetçi, kontraların  elemanı  olduğu  JİTEM  toplantısı,  özgürlük  mücadelesine  karşı  yürütülecek  savaşın  planlamasını  oluşturmuştu.  Amed  parkında  yapılan  halka dönük  bombalı  saldırı,  toplantının  ilk pratik  adımı  iken  sonrasında  gelişen olaylar  JİTEM,  TİT  vb.  oluşumların Kürt  halkına  toptan  yönelişin  maşaları olarak  belirlendiğini  göstermektedir. 
Kürdistan’da  değişik  bombalama,  en  son Jirki  aşiretinden  onlarca  kişinin  öldürülmesi,  direkt  bu  örgütlerin  faaliyeti  kapsamında  gelişmektedir.  Zaten  sınır  bölgesi  hiçbir  hukuk  devletinde  görülmeyecek  bir  yasaklı  bölgeye  dönüştürülmüştür.  Bunun  bir  adımı  da  elbette Kürt  gençlerinin  düşürülerek  ajanlaştırılması  ve  kendi  halkını  vuracak  bir  düzeye  vardırılmasıydı.  Şimdi  şanlı  Türk Ordusu,  15-16  yaşlarındaki  tecavüz,  taciz  kıskacındaki  genç  kızlarla  gururunu kurtarmaya  çalışıyor!  Bu  yöntemlerin  insanlık  dışı  olduğu  ortada.  Ancak  bunun dışında  Kürdistan  toplumunun  dejenerasyonunu  sağlamaya  dönük  yönü,  ciddiye  alınması  gereken  esas  noktadır. 

devam  edecek... 


Şafak  Aryen 


Çocuğunuza  Kendi 

•  • 

Anadilini  Öğretin 


u  il.  düşünceyi 

taşıyan  bir 
■  araç,  bir  kap- 
M  tır”.  Çocuğun 
M  kendisini  ifade 

etmesini,  ihtiyaçlarını,  duygu  ve düşüncelerini  dile  getirmesini  ve ona  birey  olma  yolundaki  ilk  adımını  attırmaya  yarayan  temel  bir araçtır.  Dünyaya  geldiğinde  hiçbir şey  bilmeyen  çocuk,  anadiliyle kimlik  kazanır,  kültür  edinir  ve toplumsallaşır.  Anadili  aracılığıyla ilk  toplumsal  kuralları  kavrar,  çevresi  ile  ilişki  kurar  ve  diğer  insanlar  ile  iletişime  girer. 

Çocuk  dünyaya  geldikten  sonra ilk  önce  çeşitli  sesler  çıkartarak daha  sonra  çeşitli  cümleler  kurarak çevresi  ile  iletişimi  kurmaya  çalışır.  Konuşmaya  başladığı  ilk  dönemlerde  kendisini  yetişkinler  gibi  sözlü  ifade  edemez,  ama  çocuğun  kendini  sözlü  olarak  ifade  etmesini  zamanla  öğreneceği  dil  aracılığı  ile  gerçekleştirir.  Bu,  genelde  anadildir. 

Çocuk  anadili  aracılığıyla  ilk toplumsal  kuralları  kavrar.  Gelecekteki  olanaklarının  gerçekleştirebilmesi  için  hem  gerçek,  hem  de yapısal  olarak  kafasının  içi  gelişmeye  başlar,  çünkü  çocuk  burada kafasındaki  kavramları,  kullandığı sözcükler  aracılığı  ile  dışarıya  yansıtır.  Bu  noktada  da  çocuğun  anadiline  görev  düşmektedir. 

Çocuk  başlangıçta  anadilini  anne-babadan  ve  en  yakın  akrabalarından  öğrenir.  Bunu  daha  sonra çevresinde  iletişim  içinde  olduğu diğer  kişiler  aracılığı  ile  geliştirir. 
Değişen  bir  varlık  olarak  insan, böylece  de  ilk  birikimini  elde  etmeye  başlar. 

12.  aydan  başlayarak  üretken  biçimde  konuşarak,  taklit  ederek,  anlayarak  ve  dinleyerek  okula  gideceği  zamana  değin,  altı  yıl  boyunca anadilini  temel  olarak  öğrenir. 

Okul  öncesi  dil  öğrenimini günlük  yaşamında,  oynadığı  oyunlar  esnasına  bilinçsizce  edinir  ve geliştirir. 

Okul  öncesi  dönem,  çocuğun bedensel  ve  zihinsel  gelişiminin en  süratli  olduğu  yıllar  olarak  kabul  edilmektedir.  Yine  bu  yılların çocuğun  duygusal  ve  sosyal  gelişimi  ile  kişiliğinin  oluşumunda  en önemli  basamak  olduğu  savunulmaktadır. 

Çocuğun  bütün  gelişimi  dil  gelişimi  ile  doğrudan  bağlantılıdır. 
Çünkü  çocuk  bu  dönemde  diğer gelişimlerini  de  tamamlamaktadır. 
Örneğin;  sosyal,  fiziksel,  zihinsel gelişimleri  gibi.  Çocuk  dili  olmadan  bir  sosyal  çevre  ile  iletişime  giremez.  Bunun  için  çocuğun  kendini,  duygu  ve  düşüncelerini  ifade edebilecek  bir  araca  ihtiyacı  vardır. 

Özellikle  okul  öncesi  dönemde pek  çok  çocuk,  anadilinin  temel yapısını  öğrenerek  yetişkininkine benzer  söz  dizimi  yapısını  kazanabilmekte,  duygularını,  düşüncelerini  iyi  bir  biçimde  ifade  edebil¬ 


mektedir.  “Yapılan  araştırmalara göre  de  çocuklar,  bu  erken  yaşlarda  ses  uyumunu  ve  özümsemesini doğru  şekilde  kullanmaktadırlar. 
Üç  yaşındaki  çocuklarla  yapılan bir  çalışmada  da  çocukların  başlangıçta  daha  kolay,  sonra  kuralcı  ve son  olarak  da  işlevsel  bir  dil  yapısı kullandıkları  belirtilmiştir/4 

Çocuğun  anadil  gelişiminde anne-babalara  düşen  görev: 

Anne-babalar  çocukları  ile  en iyi  konuşabildikleri  dilde  konuşmalı,  yani  duygu,  düşüncelerini, sevgi,  heyecan  ve  kızgınlıklarını en  iyi  ifade  edebildikleri  dilde  konuşmalıdırlar.  Bu  dil,  genelde  anadildir. 

Anadilin  gelişimi  için  okul  öncesi  dönemde  en  önemli  rolü  oynayan  anne-baba  ve  onların  çocuğun  dil  gelişimi  için  kullandıkları materyaller  ve  çocuk  kitapları,  çocukların  dili  öğrenmelerinde  en önemli  rolü  oynamaktadır.  Çocuğa güzel  bir  dil  ve  anlatım  yeteneği kazandıran  bu  unsurlar,  diğer  gelişim  alanlarının,  özellikle  de  zihin gelişiminin  desteğiyle  daha  etkili olabilmektedir.  Çocukların  yeni yeni  sözcükler  öğrenmesi  akıcı  dil düzeyini,  sözcük  dağarcığını  zenginleştirerek,  ifadelerinin  de  gelişmesini  sağlamaktadır. 

Annelerin  gebelik  döneminde bebek  ile  konuşmaları  ve  rahatlatıcı  müzik  dinlemeleri,  onun  çocuk ile  ilişkilerini  olumlu  yönde  etkileyecektir.  Çocuk  anne  karnındayken,  annenin  çevresinde  olan  biteni  duyduğunu  ve  bunlardan  çocuğun  ne  derece  etkilendiğini,  çocuğun  dünyaya  geldikten  sonraki davranışlarından  gözlemlemek  de mümkündür. 

Bebek  ile  sürekli  konuşmak, günlük  yaşadığınız  olayları  anlatmak,  onun  konuşma  ve  dolayısıyla düşünme  yeteneğini  geliştirecektir.  Yetişkinlerin,  özellikle  bebekle “bebek  dili44  dediğimiz  dilde  konuşmaktan  sakınmaları  gerekir. 
Her  nesnenin,  her  olgu  ve  kavramın  bir  ismi  vardır  ve  bu  kelimeleri  sıkça  tekrarlamak  çocuğun  dili öğrenmesinde  en  büyük  etkendir. 
Ancak  bu  kelimeler  yetişkinler  tarafından  düzgün  cümle  yapıları içinde  kullanıldıkça  öğrenilebilir. 


Örneğin,  “yemeğe”  “mama44  demek  gibi  yanlış  sözcükler  kullanılması,  çocuğun  dil  gelişiminin  aksine,  uzun  bir  süre  yanlış  kelime  dağarcığına  sahip  olmasına  yol  açabilir.  Ama  yukarıdaki  örneğin  aksine çocuk  “yemeğe44  “mama44  diyorsa, siz  doğru  terimi  düzgün  bir  cümle içinde  kullanarak  çocuğa  öğretebilirsiniz.  Bazen  çocuğun  doğru  kelimeyi  kullanması  uzun  sürebilir, ama  burada  yetişkinlere  düşen  görev,  doğru  kelimeyi  değişik  cümleler  içinde  kullanarak  çocuğun zamanla  doğru  kelimeyi  kullanmasını  sağlamaktır. 

Çocuk  ile  konuşurken  yetişkin birisi  ile  konuşur  gibi  konuşulmalıdır. 

Çocukların  yaptıkları  konuşma hatalarını  (dil  hatalarını)  görmezlikten  gelip,  doğru  olan  kelime sohbet  içerisinde  kullanılmalıdır. 
Ayrıca  anadilini,  dil  bilgisi  kurallarına  uygun  olarak  ve  zengin  bir  kelime  hâzinesi  ile  iyi  öğrenirse  başka  dilleri  öğrenmesi  de  kolaylaşır. 

Çocuğun  anadilini  geliştirmesi için  evde  sürekli  anadilde  konuşmak,  hatta  zamanı  gelince  anadilden  kitaplar  okumaya  teşvik  etmek  ve  yazı  dilini  öğretmek  yararlıdır. 

Okul  öncesi  veya  okul  çağma kadar  edinilen  dil,  insanın  anadilidir,  kimliğidir.  Ondan  sonra  edinilecek  dillerin  sayısı  ne  olursa  olsun,  bunlar  ikinci  dildir  ve  anadilin  temeli  üzerine  konmuştur. 

Erken  çocukluk  döneminin  dilin  kazanılmasında  önemli  olduğu ve  herhangi  bir  nedenle  dil  gelişiminde  geri  kalınmasının  çocuğun tüm  yaşamını  etkileyebileceği,  dilbilimciler  tarafından  da  vurgulanmaktadır. 

Bu  temel  ne  kadar  sağlam  olursa,  dil  bilinci  ve  eğitimi  ne  kadar iyi  verilirse,  çocuk  da  kendisini  o kadar  iyi  anlatır  ve  çevresinde  olan biteni  o  kadar  geniş  algılar. 

Şu  önemli  husus  unutulmamalıdır:  Çocuğun  yaşadığı  dil  ortamı hoşuna  gidiyor  ve  bu  ortamda kendini  mutlu  hissediyor  ise,  çocuk  o  dili  çabuk  öğrenmekle  birlikte  zevkle  konuşur. 


Mizgin  Piroz 


Gençlere  dair 


Kendini  Bil! 

*  TT"  endini  bil’  sözünü  çok  seviyorum.  Bence 1^  bu  sözün  derinliğini  kavrayan  hiç  kimse¬ nin  utanılası  bir  geçmişi  olamaz.  Pişmanlıkları  olmaz.  Ne  istediğini,  bir  insan  olarak  hayatın  kendisinden  ne  beklediğini  bilir,  kendisini  bir tanıma  kavuşturur,  hatalarının  da  başarılarının  da hesabını  verecek  kadar  başı  dik  olur.  Ayrıca  bir başkasına  benzemeye  çalışmaz,  başkasına  benzemeye  çalıştıkça  gülünç  olacağını,  ‘öteki’  olmaktan kurtulamayacağını  bilir.  Bu  kadar  basit  olan  iki kelime  bir  insanın  yaşam  felsefesi  olursa,  Şehit Sema  Yüce’nin  dediği  gibi  ‘kendisi  basit,  düşleri büyük  insanın  mucizesi’  ortaya  çıkar. 

Kendini  bildiği  kadar  bir  değeri  olduğunu  anlamamışsa  ve  başkalarının  hayatlarından  çalarak yaşamaya  çalışıyorsa,  o  zaman  durum  çok  vahimdir.  Kendi  hayatının  sınırlarını  herkese  ve  her  şeye  açık  bırakmış  demektir.  İşte  düşmanına  da  ait olmadığın  bir  dünyaya  da  açılan  sınırların  insanı nerelere  kadar  sürüklediğini  gördük. 

Geçtiğimiz  ay  hepimizin  içini  acıtan,  öfke  mi, acıma  mı,  şefkat  mi  duyacağımızı  bilemediğimiz  hikayeler  dinledik  ‘Zehir  Oyunu’  adlı  programda.  Gazeteler  çarşaf  çarşaf  yazdı  bu  gençlerin  hikayesini. 
‘Kendini  bil’  sözüne  anlam  veremeyenlerin,  kendini  bir  tanıma  kavuşturamayanların  ve  başka  hayatlardan  çalarak  yaşamaya  çalışanların  hikayesini... 

Her  biri  başka  yöntemle  düşürülmüş,  ama hepsinin  ortak  bir  yanı  var:  Hayalleri,  gelecek umutları  ve  yaşam  iddiaları  vatansız  bir  halkın  göğünde  dolaşmayan  türden.  Yaşadığı  yoksulluğun hesabını  sorması  gerekenlerle  el  ele  verip  zenginlik  hayalleri  kuran,  bu  ülkede  aşkı  ve  sevgiyi  katledenleri  seven,  celladına  bu  denli  yakın,  ait  olduğu  topluma  bu  kadar  uzak  kalan  bu  gençlere  öfke duymaktan  çok,  acıyorum.  Bir  insana  yapılacak  en büyük  kötülüğün  ona  acımak  olduğunu  bildiğimden  acıyorum.  İnsanın  bu  kadar  ucuz  hayaller  kurabilmesine  de  şaşıyorum.  Aşkın,  sevginin  bu  kadar  kirletilmesine  kızıyorum.  Ve  bilinçsizliğin  bu kadar  derin  olduğu  bir  toplumda  daha  kaç  genç, bu  tuzaklara  düşecek  acaba  diye  ürperiyorum. 
‘Kendini  bil’  sözünü  bir  kez  daha  bilincime,  ruhuma  yediriyor;  öfkelerimi,  kaygılarımı,  şaşkınlıklarımı  bu  sözün  arılığında  yıkıyorum. 

O  programda  bir  arkadaş  konuşurken  şöyle  demişti:  “Gerillanın  yaşamını  çözmek  öyle  kolay  değil.”  İşte  bu  söz  bana  güç  verdi.  Elindeki  tüm  imkanları  bir  kenara  iterek  gelen  zengin  çocukları¬ nın  arkadaşları  ile  paylaştığı  bir  parça  ekmeğin huzurunu,  en  iyi  derece  ile  kazandıkları  okullarını bırakıp  yaşam  üniversitesinde  okumayı  tercih edenlerin  sınırsız  öğrenme  azmini,  aşkların  en  güzelini  ülkenin  geleceğine  feda  eden  insanların çektiği  ayrılık  acısını  hatırlıyor  ve  rahatlıyorum. 

Bu  sırrı  çözebilmek  için  dağları  yüreğine  sığdırmak  gerekiyor.  Varsın,  düşman  elinden  geleni  ardına  komasın!  Varsın,  bizim  insana  duyduğumuz güven  üzerinde  şekillenen  yaşamımızın  temeline ancak  kendine  yaraşır  bir  tarzda  dinamit  koysun. 
Biz  kendini  bilen  insanlar  topluluğuyuz. 

Benim  kaygılandığım  esas  nokta  bu  değil.  O gençleri  yaşadıkları  bu  utançtan  nasıl  kurtaracağız?  Aileleri  toplum  içinde  nasıl  başı  dik  gezecekler?  Gerilla  anası  olmanın  acısı  içindeki  saklı  gururu  bu  aileler  de  yaşayacak  mı  bir  gün?  Ben  yine de  bir  çelişkinin  çok  derin  yaşandığı  takdirde  dönüşümün  de  o  kadar  güçlü  olacağı  biçimindeki yaşam  kanununa  sığınıp,  bu  gençlerin  geleceğinden  umut  ediyorum.  Onlara  acımayacağım,  sadece öfke  duyacağım  günler  de  gelir  belki  diye. 

Ama  sîzlere  birkaç  nasihat  etmeden  de  son  vermeyeceğim  yazıma.  Diyorum  ki,  hayalleriniz  her gün  acının  yağmurları  ile  ıslanan  vatansız  toprağımızın  renginde  olsun.  Sürgün  de  olsak  vatansız  da,  bizim  Kürdistan  adında  bir  ülkemiz  var.  Adı  kadar gerçek  bir  ülke.  Başkasına  benzemeye  çalışmadan ülkemizin  nefesini  soluyalım.  Bizi  ne  yapsak  da ‘öteki’  olarak  gören  bu  sistemin  bir  parçası  olmamak  için  kendimizi  olalım.  Kendimizi  bilelim!  Hayallerimiz,  tercihlerimiz,  sevgilerimiz,  umutlarımız, acılarımız  ve  gülüşlerimiz  kendimiz  kadar  olsun. 
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Jin  Jiyan  e  Jiyane  Nekuje 


? 


Kadın  katliamı  haberlerine  alışmamak,  ataerkil  sistem  gerçekliğine  boyun eğmemek  için  kadınlar  olarak  hepimizin  göstereceği  tavır  önemlidir. 


Jin  Jiyan  e,  Jiyane  Nekuje!  Avrupa  Kürt  Kadın 
Hareketi,  bu  sloganla kadının  yaşam  hakkını tehdit  eden,  kadın  katliamı  boyutuna  varan tüm  saldırılara  karşı  geniş  bir kampanya  başlattı.  Geçtiğimiz ay  içerisinde  tekrardan  Kürdistan’ın  dört  parçasında  ve  Avrupa’da  sürgünde  yaşayan  Kürt kadınlarının  “namus  “  adına katledilmeleri,  aile  içi  şiddete maruz  kalmaları  veya  baskılara dayanamayarak  intihar  etmeleri gibi  kadın  katliamlarının  acımasız  örnekleriyle  karşı  karşıya kaldık.  Sadece  bu  olaylara  baktığımızda  25  Kasım  Kadına  Yönelik  Her  Türlü  Şiddete  Karşı Uluslararası  Dayanışma  Günü çerçevesinde  gerçekleştirilecek olan  eylemlerin  ve  Avrupa 
Kürt  Kadın  Hareketi’nin  başlattığı  kampanyanın  hayati  önemi  açık  bir  biçimde  görülebilmektedir.  Kadın  katliamı  haberlerine  alışmamak,  ataerkil sistem  gerçekliğine  boyun  eğmemek  için  kadınlar  olarak  hepimizin  göstereceği  tavır  önemlidir.  Kasım  ayında  Avrupa’nın birçok  kentinde  Kürt  kadın  kurumlan  tarafından  ve  farklı uluslardan  kadınlarla  ortaklaşa örgütlendirilen  kadın  yürüyüşleri,  miting,  panel  ve  toplantılar,  kadına  dayatılan  şiddet  düzenine  karşı  ortak  tavır,  talep ve  çözümler  üretmek  için 


önemli  bir  zemindir. 

Kadına  karşı şiddet  ile  beraber ataerkil  savaş  ve sömürgecilik  siyasetini  yıllarca  eleştiren  ve  ona  karşı  çok yönlü  bir  mücadele yürüten  Kürt  Kadın 
Hareketi,  2007  Kasım ayına  yeni  bir  hamle süreciyle  girmektedir. 

Kadın  katliamlarına karşı  geliştirdikleri  siyasal  ve  toplumsal kampanya  paralelinde, 

Kürt  Halk  Önderi  Abdullah  Öcalan’ın  zehirlenmesi  ve  İmralı  sisteminde  zirveleşen,  Kürt  halkına ve  özellikle  kadınlara  karşı  yürütülen  topyekün  imha  ve  kirli savaş  konseptine  karşı  “Edi 
Bes  e”  hamlesi  çerçevesinde direnişin  yükseltilmesi  için  eylem  planlamalarına  gidilmiştir. 

‘Önce  kadını  vurun’  yaklaşımı;  mücadele  eden  halklar  ve tüm  demokratik  çevrelerce  bilinen  ve  deşifre  edilen  bir  yaklaşım  olmasına  rağmen  Kürt Hareketi  içerisine  ajanlaştırılarak  gönderilen  Kürt  kadınlarının  maruz  kaldığı  durumlar 
Kürt  basını  tarafından  gözler önüne  serildi.  Kürt  genç  kızlarını  aj anlaştırarak,  kişiliksizleştirerek,  Kürt  Hareketi  içerisine gönderme  yaklaşımı  Kürt  kadını  şahsında  aslında  Kürt  halkını 


ve  öncü  örgütlenmelerini  teslim  almaya  çalışmak,  fiziksel şiddet  ve  imhanın  yanı  sıra  geliştirilen  bir  uygulama  olmaktadır.  Tarihte  mücadele  eden halklar  içerisinde  bu  tür  uygulamaların  geliştirildiğini  biliyoruz.  1950’li  yıllarda  Dominik Cumhuriyetinde  Trujillo  diktatörü  tarafından  geliştirilen  cinsel  şiddete  dayalı  ajanlaştırma, baskı  ve  sömürgeci  siyasetine karşı  Mana  Teresa,  Minerva  ve Patria  Mirabal  kızkardeşlerin direnişle  cevap  vermesi  sonucunda  katledildiklerini  hatırlıyoruz.  Her  üç  kızkardeş,  25  Kasım  1960  günü  Trujillo’nin  özel 


timleri  tarafından  katledildi. 
Fakat  bu  olaydan  haberdar olan  halk,  bu  sefer  susmadı. 
Mana  Teresa,  Minerva  ve  Patria  Mirabal  adına  devam  ettikleri  mücadeleler  sonucunda  30 
Mayıs  1961  tarihinde  Dominikan  Cumhuriyetini  Trujillo diktatörlüğünden  kurtarmayı başarmışlardır.  Dolayısıyla  bu yıl  25  Kasım’ın  tarihsel  geleneğinde  hem  kadın  şahsında halklara  dayatılan  köleci  politikaları  teşhir  edeceğiz,  hem  de kadına  karşı  başta  bu  tür  uygulamalar  olmak  üzere,  her  türlü şiddet  ve  katliamları  kınamak ve  önüne  geçebilmek  için  daha 


güçlü  mücadele  edeceğiz. 

Savaş  ve  her  türlü  şiddet kadına  ve  tüm  insanlığa  karşı geliştirilen  en  büyük  suç  durumundadır.  Türkiye  meclisinden  geçen  tezkere,  kadına, 

Kürt  halkına  ve  tüm  Ortadoğu halklarına  karşı  açılan  savaştır. 
Kadınlar  olarak  geliştirilen  ve geliştirilecek  olan  her  türlü  askeri  harekatı  onaylamadığımızı, karşısında  durduğumuzu,  inkar ve  imhanın  hiç  bir  sorunun  çözümünü  getirmeyeceğini,  bir 
25  Kasım’da  daha  haykırmalı 
ve  harekete  geçmeliyiz.  Bu  konuda  herkesin  önünde  olmak başlıca  görevimiz  olmalıdır. 

Dünyanın  neresinde  yaşarsak  yaşayalım,  hangi  kimlik  aidiyetine  sahip  olursak  olalım, kadınlar  olarak  her  türlü  şiddete  karşı  örgütlenebilmeli  ve  bu yönlü  çabalarımızı  daha  da  güçlendirebilmeliyiz. 

Avrupa’da  yaşayan  kadınlar olarak  kadın  katliamlarına  karşı  bir  kampanya  bünyesinde yapılacak  olan  her  türlü  etkinlikte  birarada  olmayı  hedef haline  getirmeli  ve  bunu  kendimizle  de  sınırlı  tutmamalıyız.  Yakımmızdakileri,  çevremizde  ulaşabildiğimiz  herkesi de  bu  hamle  sürecine  katma konusunda  öncülük  rolünü oynayabilmeliyiz. 


Şervîn  Nûdem 


özgür  yaşam  Toplum  Özünde 
& diyalogları  Ekolojik  Bir  Olgudur 


Tpplumsal  sistem  krizi ile  birlikte  gittikçe  derinleşen  ekolojik  krizin kökenlerini  uygarlığın  başlangıcında  aramak  en  gerçekçi yoldur.  Toplum  içinde  tahakkümden  kaynaklanan  insana yabancılaşma  geliştikçe,  doğayla  yabancılaşmayı  da  beraberinde  getirdiği,  ikisinin  bir iç  içeliği  yaşadığı  bilinmelidir. 
Toplum  özünde  ekolojik  bir olgudur.  Ekoloji  ile  kastedilen ise,  toplum  oluşumunun  dayandığı  fiziki  ve  biyolojik  doğadır.  Dünya  gezegeninin  fiziki  oluşumuyla  biyolojik  oluşumu  arasındaki  ilişki  her  geçen gün  daha  çok  aydınlanmaktadır.  Bu  bilimin  en  çok  başarılı olduğu  alanlardan  biridir.  Yaşamın  suda  başlaması,  oradan  karaya  yayılması,  ilkel  bitki  ve hayvan  türlerinden  sınır  konulmakta  zorluk  çekilen  bir 


çeşitlenmenin  gelişmesi  bilimsel  olarak  çözümlenebilmektedir.  İnsan  türünün  dayanabileceği  fiziki  ve  biyolojik  çevre bu  gelişmelerle  bağlantılı  olarak  ortaya  konulmaktadır.  Bağlantı  varsayımlarından  birisi, insan  türünün  genelde  canlılar, özelde  hayvanlar  alemindeki evrim  zincirinin  en  son  halkası olduğuna  ilişkindir.  Bundan  çıkarılabilecek  en  başta  gelen sonuç,  insan  türünün  rasgele yaşayamayacağı,  evrim  zincirinin  gereklerine  bağlı  kaldıkça kendini  idame  ettirebileceği gerçeğidir.  Dayandığı  evrim haklarını  tahrip  etmesi  halinde,  biyolojik  bütünün  kaybolması  ve  bundan  dolayı  da  türün  kendini  sürdürememe  tehlikesiyle  karşılaşması  kaçınılmazdır.  Doğadaki  evrim  bütünselliğinin  sanıldığından  daha  fazla  türlerin  karşılıklı  bağ¬ 


lılığına  dayandığı  bilimce  iyice tespit  edilmiştir.  Karşılıklı  bağlılık  yitirildikçe,  evrim  halkalarında  büyük  kopuşların  doğacağı,  bundan  da  çok  sayıda  türün  devam  sorununun  ortaya çıkacağıdır. 

##### 

Ekolojinin  kendisi  de  bir bilimdir.  Toplumun  çevreyle ilişkisini  inceleyen  bir  bilim. 
Yeni  olmasına  rağmen,  gittikçe tüm  bilimlerle  iç  içe  toplumla doğa  çelişkisinin  aşılmasını sağlamada  öncü  rol  oynayacaktır.  Sınırlı  olarak  gelişen  çevre bilinci  ekolojiyle  devrimsel  bir sıçrama  yapacaktır.  İlkel  komünal  toplumda  doğayla  bağ çocuk  ana  bağı  gibiydi.  Doğayı canlı  olarak  algılıyor.  Ona  karşı olmamak,  ondan  ceza  almamak  dinin  temel  kuralı  haline getirilmiştir.  Doğa  dini  ilkel 


komünal  toplumun  dinidir. 
Toplumun  oluşumunda  doğal bir  anormallik  ve  çelişki  yoktur.  Felsefenin  kendisi  insanı ‘kendi  farkına  varan  doğa’  olarak  tanımlar.  İnsan  özünde  en gelişmiş  doğa  parçasıdır. 

Bu  en  gelişmiş  doğa  parçasını  doğayla  çeliştiren  toplumsal  sistemin  doğa  dişiliği,  anormalliği  böylelikle  ortaya  çıkmaktadır.  Doğayla  adeta  bir bayram  coşkusuyla  “bayramlar zaten  doğayla  coşkun  verimli birliğin  yansımasıdır”  bütünleşen  insanı  doğanın  başına  bela haline  getirmek,  herhalde  o toplumsal  sistemin  ne  kadar belalı  olduğunu  kanıtlar. 

Doğal  çevreyle  bütünlük sadece  ekonomik,  sosyal  içerikli  değildir.  Felsefi  olarak  da doğa,  kavranması  vazgeçilmez bir  tutkudur.  Aslında  bu  karşılıklıdır.  Doğa  insanlaşarak  bü¬ 


yük  merakını,  yaratım  gücünü kanıtlarken,  insan  da  doğayı “Sümerlerin  özgürlüğü  (amar- gi)  anaya  (doğaya)  dönüş  olarak  anlamaları  düşündürücüdür”  kavrayarak  kendi  farkına varmaktadır,  ikisi  arasında aşık,  aşık  olunan  ilişkisi  vardır. 
Bu  büyük  bir  aşk  serüvenidir. 
Bozmak,  ayırmak  herhalde  dini  tabirle  en  büyük  günahtır. 
Çünkü  ondan  daha  değerli  bir anlam  gücü  yaratılamaz.  Konuyla  ilintililik  anlamında  kadın  kanamasını  doğayla  hem ayrı  düşüşün  hem  de  ondan gelişin  bir  işareti  olarak  yorumlamamızın  çarpıcı  anlamı  bir kez  daha  kendini  hissettiriyor. 
Kadının  doğallığı,  doğaya  yakınlığından  ileri  gelmektedir. 
Sırlı  çekiciliği  de  anlamını  bu gerçeklikte  bulur. 

Demokratik  Konfederalizm 
Önderi  Abdullah  Öcalan 
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Di  4.  Salvegera 
Şehîdbûna  xwe  de 


te  Bibîranîn 


§ı  ehîd  Fatoş  Sağlamgöz  (Se- 
I  ma)  a  ku  gotibû  “ez  erka xwe  dibînim  ku  bibim  me- 
I  şaleya  aşitiya  navbera  gelan”,  bi  idiaya  azadiya  jine bûbû  qerînekî  azadiye  û  roja 
12  Mijdara  2003’e  agir  berda  bedena 
xwe,  çalakiyen  bîranîna  we,  w  e  îsal  jî  li Göteborg  û  Arnheme  were  lidarxistin. 

Helîme  Kara  ye  ku  li  bajara  Göteborg  a  Swede  xebaten  jine  didomîne got,  her  roja  ku  diçe,  hezkirin  û  rezdariya  je  re  şîntir  dibe.  Kara  got,  Şehîd Sema  ya  Tirk  nave  hezkirin,  dilnimzî, fedekarî  û  dostanî  ye  û  bi  van  taybetmendiyen  xwe  ve  di  dile  herkesi  de cih  girtiye.  Kara,  hesten  xwe  ya  berambere  Şehîd  Sema  wiha  kurtebir  kir: “Hevala  Sema,  çalaktî  bû,  her  tim  dixwest  tiştekî  bike.  Ev  yek  bala  tevayî jinan  dikişand  û  dihîşt  ku  em  ji  bo  xebate  motive  bibin.  Jinan  gelek  baş  tedigihîşt  û  hewl  dida  ku  çareserî  ji  pirsgireken  jine  re  bibine.  Ez  gelek  dike- 


‘Silav  li  gele  me,  bi  taybetî  jî  jin  û  civvanen  me  ye  ku  her  roj dadikevin  li  qadan  dikim.  Le  dive  çalakiyen  we  hin  bi  çalal<tir û  bandortir  bibin.  Dixwazin  me  hini  ve  revvşe  bikin.  Em  hini tunetiya  Serokatiye  nebûn  û  nabin  jî.  Ev  yek  te  wateya 

qebûlki rina  rewşa  tunebûna  xwe.’ 


tim  xeman,  ka  Heval  Sema  çavkaniya hezkirine  ji  kudere  digre.  Le  ez  tegihîştim  ku  hezkirin  û  giredana  xwe  li beramberî  Serokatiya  xwe  digre.  Herwiha  bi  çalakiya  xwe  ve  yeke  ispat  kir. 
Me  ew  qet  jibîr  nekir,  jibîr  nakin  jî. 
Eme  w  e  weke  jana  dile  xwe  ya  şerîn, di  cihe  heri  pîroz  ye  dile  xwe  de  dikin mevan.” 

Helîme  Kara  da  zanîn  ku  weke  her sal,  îsal  jî  civîna  bîranîne  ji  bo  hevalen xwe  yen  Fatma  Sağlamgöz  lidar  bixin, weke  jin  we  biçin  serdana  gora  we  û giredana  xwe  li  berambere  we  dubare bikin. 

Kara,  ji  bo  salen  peşiya  me,  li  welaten  İskandinavyaye,  ji  bo  bîranîna  Şehîd  Sema  daxwazen  xwe  yen  lidarxisti- na  mîhrîcanekî  anî  ziman  û  di  ve  derbare  ve  de  peşniyar  û  dîtinan,  ji  jinen li  Ewrûpa  dijîn  destek  xwest. 

Dayika  Fatma  û  Gûlşen  Alagöz  ku li  Arnheme  me  hevdîtin  pe  re  pek  anî jî  gotin,  “Fatma  Saglamgoz,  weke  jinekî  Tirk  rizgariya  gele  xwe  û  ya  jine  di Tekoşîna  Azadiya  Kurdistane  de  û  di serokatiya  we  de  dît  û  li  gorî  ve  jiya. 
We,  hevaltiya  Serokatiya  Gele  Kurd  bi jine  re  baş  tedigihîşt  û  dizanî  ku  ev hevdîtin  li  ser  bingeha  azadiye  de  xwe ji  nû  ve  afirandine.  Digot,  ve  xete  ji herkesî  zedetir  dive  jin  xwedî  le  derbi- 


keve’.  Ev  dizani  ku  azadiya  gele  Tirk ji  azadiya  gele  Kurd  derbas  dibe  û  li gorî  ve  jî  tekoşiya.  Dayika  Fatma  û Gûlşen  gotin,  dema  Şehîd  Sema  li Arnheme  xebat  reve  biriye,  xebatekî serkeftî  raxistiye  û  di  girseye  de  şopen payîdar  hiştiye.  Jinen  ku  li  Arnheme dijîn,  tekîliyen  we  ya  xwezayî  ya  bi  gel re  anîn  ziman  û  gotin;  “dema  çend  jin li  cem  hev  didît,  zûzûka  diket  hewldane  ku  wan  rexistin  bike.  Ev  yek  ji aliye  gel  ve  rezdariyek  li  hember  we çedikir.”  Jinen  ji  Arnhem’e  piştî  ku  bî- 


ranînen  xwe  ya  bi  we  re  bilev  kirin, gotin  “we  mirasek  hişt  ji  me  re  û  ji  ber ve  yeke  em  jî  dixwazin  ve  bijîn  û  bidin  jiyandin.  Ji  bo  ve  yeke  jî  ji  we  roje heya  îro  ji  cihe  ku  we  hiştî,  em  xebaten  jine  bi  reve  dibin”. 

Jinen  ku  li  Arnhem’e  dijîn,  weke her  sale  îsal  jî,  ji  bo  salvegera  bîranîna Şehîd  Sema,  w  e  civînekî  bîranîne  lidar bixin  û  li  Komela  Çanda  Kurd  a  Arnheme  heftiyek  sax  goşeyekî  vekin. 


Navenda  Nûçeyan 


Serok  Bijî  û  Bide  Jiyandin! 


Serokatiya  gele  Kurd  Birez Ocalan  ew  demekî  direj  e li  Imrali  ye  û  di  bin  mercen  tecrîte  de  jiyana  xwe  didomîne.  Mercen  wî  yen  jiyane  ji mafen  girtiyekî  asayî  jî  paşvetir e.  Dixwazin  her  saniye  û  gav  bi gav  di  wateya  psîkolojîk  de  ji qewet  bixin,  lewma  di  bin  çavderiye  de  digrin.  Mercen  wî  ya tenduristiye  her  roj  xiraptir  dibe.  Armanc  ev  e  ku  Seroke 
Gele  Kurd  gav  bi  gav  ji  pertav bixin.  Dive  mercen  Imrali  werin  guhertin  û  Seroke  Gele 
Kurd  serbest  were  berdan. 

Ji  bo  seroke  gelekî  tişte  herî zor  ev  e  ku  ji  hevalen  xwe  yen tekoşîne  dûr  were  hiştin  û  neçar  bimîne  ku  di  mercen  tecrîte  de  jiyana  xwe  bidomîne. 
Xwestin  Seroke  Gele  Kurd  ji kadro  û  gel  were  dûrxistin,  weke  Prometheus  li  zinaren  Imrali  were  mixkirin.  Ew  ku  bi  îdeolojiyekî  li  gorî  paradîgmaya 


demokratîk,  ekolojîk  û  civaka zayendiya  azadiyane,  manîfestoya  rizgariya  hemû  gelan  ama¬ de  kiriye.  Li  beramberî  bangen aştî  û  demokrasiye,  bi  şer  û operasyonan  bersiv  te  dayin. 

Piştî  hilbijartinen  dawî  bi hatina  hikumeta  AKP  cangoçken  şer  dest  bi  ledane  kirin.  Armanc  Seroke  Gele  Kurd  Birez Ocalan  û  Tevgera  Azadiya 
Gele  Kurd  Ocalan  e.  Bi  hedef girtina  wan,  dixwazin  erîşa  pek- ve  li  ser  tekoşîna  azadî  û  gele Kurd  bikin.  Dewleta  Tirk  qîra şer  li  Kurdistane  diaveje,  le  di bingeh  de  dixwaze  li  hember legeren  aşitî  û  demokrasî  raweste.  Dixwazin  Kürde  azad  û bi  vîn  biqedînin  û  li  şûna  ve miroven  be  vîn,  ye  ku  legeren we  yen  azadiye  tunin  biafirînin. 

Seroke  Gele  Kurd,  tekoşîna afirandina  Kürde  bi  îrade  daye. 
Hewldana  afirandina  jin  û m  e  re  bi  îrade,  bi  legera  wî  ya 


afirandina  civakekî  vîndar  dibe yek.  Dema  dest  bi  legera  xwe ya  jiyana  azad,  mirove  azad  û civaka  azad  kir,  ji  kûrayî  bawerî  da  cidiyeta  w  e  û  nezîkatiyeke  analîzker  û  watedar  je  re daye.  Dema  pirsgireka  azadiya jine  jî  dest  girtiye  jî,  rebaza  jepirsîn  û  analîze  esas  girtiye. 
Weke  tevgera  ronîbûna  û  ronakkirine  derdikeve  hole.  Serokatiya  Gele  Kurd,  jine  weke ku  ‘çanda  jiyana  jine’  biafırîne û  çalakiya  xwe  reve  bibe  dîti- ye.  Jine,  ji  bergeha  paşverû  û zordar  a  sîstema  serdestiya  mer rizgar  kiriye,  cewhera  ku  di jine  de  heye  derxistiye  hole  û we  aniye  warekî  vîndar.  Di  nava  tekoşîna  azadiye  de  jin  jî  bi vîna  xwe  şer  kiriye  û  hatine ware  tekoşerekî  tekoşîna  azadiya  gele  xwe.  Di  şere  bi  zîhniyeta  serdestiya  mer  de  pewîsteken  tekoşîne  di  jine  de ava  kiriye.  Li  hember  nezîkati- 


yen  kapîtalîzme  ku  jine  dabeş  dike,  parçe  dike  û  tîne ware  metaye,  zemîna  tekoşînekî  xurt  ava  kiriye. 

Jin  jî  di  wateya  giştî  de  nikare  jiyanekî  be  serokatî  fikire û  neçare  ku  bi  serokatiye  re her  demî  bijî  û  bide  jiyandin. 

Pirsgirekeke  jine  Kurd  ye weke  azadbûn  û  afirandina  civakekî  azad  heye.  Serokatiya Gele  Kurd  ve  yeke  weke  erkeke  sereke  daniye  peşiya  jinan.  Ew  evîndara  legera  azadiye  ye. 

Eğer  armanca  me  ya  jinan afirandina  civakekî  azad  be, dive  em  azadiye  rûnînin  navenda  xwe,  ji  bo  derbaskirina pirsgirekan  tekevin  nava  hewldane.  Ev  yek  nîşan  dide  ku  ka em  çiqas  gihîştine  asta  îdeolojiya  rizgariya  jine. 

Hemû  zorî  û  janen  ku  jin dijîn,  em  weke  eşen  xwe  digrin  dest.  Di  serî  de  li  dijî  kuşti- 


nen  toreyî  ku  te  jiyandin,  xwekuştin,  recm  ku  sîstema  serdestiya  mer  jine  weke  vîn  nabîne  û  weke  mirov  jî  nahesibî- ne,  em  weke  jin  neçarin  ku  bibin  yek  dil,  xwe  bikin  yek  giyan  û  eşen  ku  jin  dijîn  ji  kûrayî  hîs  bikin,  ji  bo  ve  dest  bi  tekoşîna  azadiye  bikin  û  ve  yeke veguherînin  tevgera  tolhildane.  Di  pengava  ku  tevgera azadiya  gele  Kurd  dest  pe  kiriye  de,  em  weke  jin  tevlî  kampanya  “serok  bijî  û  bide  jiyandin”  bibin,  berpirsyariya  xwe ya  li  hember  we  bînin  cih.  Em weke  jin  diqîrin  cîhane  ku  di bin  tu  merce  de  “em  jiyanekî be  Serok  napejirînin”! 
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Heza  Parastina  Jine 


Eme  navenden  ganderî a  ku  li  gelek  deveren Kurdistane,  en  weke  li 
Amed,  Dersim,  Qers, 
Wane  te  peşxistin,  bidin ber  xwe.  Tevahî  sazî  û kesen  ku  ganderiye  peş dixin  eme  bidin  ber xwe.  Me  heta  niha nekarî  bi  wan  re  tekevin nava  rexistîbûn  û tekoşînekî  xurt.  Le  di dema  peş  de  aktîvîteya ku  eme  peş  bixin,  ewe bibe  rexnedariya  me  jî.’ 


A 


rmanca  rexistina  YJA-Star, hehvesta  jinen  gerîla  ku  jin li  civake  berambere  erîşan ten,  me  ji  Endama  Meclîsa -YJA-Star  Leyla  Wane  pirsî. 


YY 


YJA-STAR 


•  Weke  rexistinekî  leşkerî  û  di  nava tevgera  azadiya  jine  de  weke  pek henana  KJB,  misyona  YJA-Star çiye? 

Weke  te  zanîn  jin,  di  pevajoyen  rizgariya  netewî  de  beşdarbûnekî  aktîv  nîşan  daye,  li  her  qaden  tekoşîne  cih  girtiye.  Şoreşen  Rus,  Vîetnam,  Amerîkaya Latîn  mînaken  ve  ne.  Jin  di  şer  de  eni- yen  peş  de  cih  girtiye  û  heza  tevlîbûnekî  girîng  derxistiye  hole.  Nataşa,  nave  jineke  fermandar  e  ku  di  pevajoya  şoreşa Rus  de  di  eniya  herî  peş  de  bi  egîdî  şer kiriye  û  şehîd  ketiye.  Le  piştî  ve  şehadete  yekîneyen  bi  nave  we  ava  dibin. 

Le  bele  îro  sîstema  serdest  li  ser  bingeha  armancen  xwe  yen  qirej,  wana  îstîsmar  dike.  Di  peşketina  dîroke  de  zanîna nave  Nataşa  qasî  ku  bi  eş  e,  rastiyeke ferker  e  jî.  Bi  vî  mînakî  dixwazim  bejim ku,  jin  tevlî  her  qade  tekoşîne  bûye,  le jiber  ku  nekariye  rexistinekî  resen  biafırîne,  hemû  ked  û  destkeftiyen  we  veneguheriye  hezekî  birexistî.  Keda  jine  ya di  ve  qade  de  jî,  zedetir  bûye  ya  giştî. 

Li  ser  vî  bingehî  jin  wekî  ku  xwedî  li keda  xwe  derneketiye,  bi  deme  re  destkeftinen  xwe  jî  winda  kiriye.  Ji  ber  ku bergehekî  xurt  ya  îdeolojîk  a  spartî  zanîna  zayendî  peşneketiye,  tekoşînekî  bi rexistî,  vîndar  û  bitûnî  jî  peş  neketiye. 

Herwiha  wateyekî  YJA-Star  jî,  temamkirina  ve  aliye  ku  nivî  mayî  ye  û  bi ve  jindarkirina  parastina  nirxen  jine  ye. 
YJA-Star,  heza  parastina  jine  a  rewa  ye  û pek  henanekî  bingehîn  a  KJB  ye.  Bi  armanca  peşxistin  û  parastina  sîstema  demokrasiya  jine  û  gele  Kurdistane  birexistin  bûye.  YJA-Star  ku  rexistinekî  resen  di  nava  HPG  de  ye,  di  qaden  pewîst  de  rexistin  û  tekoşîna  xwe  peş  dixe.  Di  serî  de  Qaden  Parastina  Medya de,  li  qaden  Bakur,  weke  heza  parastina cewher  xwe  bi  rexistin  û  bi  cih  dike. 
YJA-Star  ku  di  parastina  jine  a  cewher de  hezekî  bingehîn  e,  di  civake  de  û  di jine  de  zanîn  û  rexistîbûna  parastina cewher  peş  dixe.  Erîş  û  çewisandinen  bi her  awayî  ya  li  hember  gele  Kurd  û  jine, rexistina  parastina  xwe  ya  cewher  peş dixe  û  tekoşînekî  aktîv  bireve  dibe.  Erka  w  e  ya  bingehîn  e  w  e  ku,  dema  hemû mafen  gel  û  jine  a  demokratîk  were  binpe  kirin  û  were  xespkirin,  hewl  dide  ku 


gel  û  jine  bipareze,  ji  bo  mafen  xwe  yen demokratîk  bi  dest  bixe,  dibe  ewleya tekoşîne,  li  hember  erişen  bi  her  awayî hezekî  berxwedane  derdixe  hole.  Li  ser vî  bingehî  ji  bo  peşîgirtina  kuştinen  jine,  hewl  dide  ku  di  her  qade  de  jine  li ser  bingeha  zanebûna  parastina  cewher bigihîne  asta  rexistinekî  û  mer  jî  bîne ser  xetekî.  Ev  yek  çeka  YJA-Star  ya  herî bingehîn  e. 

•  Şer,  tundî,  çek. . .  Ew  tegihînan 

weke  dahenanen  mer  ten  zanîn. 

Li  gorî  we  çima  jin  di  herî  dawiye  de 

şer  tercîh  dikin? 

Rastiya  arteş,  qadekî  ku  mer  herî  zede  xwe  te  de  sazî  dike  ye.  Mer  ji  bo  ku serdestbûna  xwe  bipareze  û  zedetir  peş bixe,  sazîbûnan  afırandiye.  Jiber  ve  yeke  arteşen  ku  li  cîhane  heyîn,  pergalen kedxwarî  û  serdestiye  ne.  Arteş,  ji  bo gelan  û  jinan  pergala  kedxwariye  ya  herî bingehîn  e.  Di  dîroke  de  mer  e  ye  ku şer  herî  zede  peş  dixe.  Şer,  jiber  xweza- ye  xwe  hilweşandin,  talan,  tundî  û  eşe di  xwe  de  dihewîne.  Di  civak  û  kes  de birînen  ku  nayen  selihandin  dihele. 
Rastiya  şer  ku  serdestan  domdar  kirine, li  ser  hihveşandin  û  talanan  peş  dikeve, herî  zede  jî  peşketin  û  bihezbûna  desthilatdariye  hatiye  armanckirin.  Ewilî şer,  bi  deste  mer  li  dijî  jine  hatiye  peşxistin.  Bi  jine  kolebûyî  ve  civakekî  köle hatiye  afırandin.  Mer,  ji  bo  ku  avahiya xwe  ya  dewletperest  û  desthildatdar  bipareze  û  belavtir  bike,  şer  peş  xistiye. 
Jiber  ve  yeke  ye  ku,  ye  ku  ewilî  şer,  çek û  şîdete  peş  xistiye  mer  e. 

îro  pir  in  en  ku  dibejin  “jin  jiber  çi di  şer  de,  di  nava  rexistinekî  gerîla  de cihe  xwe  digre?”  Yan  jî  dibejin  “çima şer?”  Beguman  ji  bo  azadbûne,  ji  bo  afırandina  cîhanekî  wekhev  û  aştiyane  ye. 
Arteşen  serdest  en  mer,  her  tim  bûne pergala  newekheviye,  koletiye,  li  ser  vî bingehî  bûne  pergala  kedxwariye.  Civakekî  wekhev,  azad  û  aştiyane,  incex  di tevayî  qadan  de  bi  peşxistina  tekoşîne gengaz  e.  Em  weke  jinen  ku  bi  salane  li ser  çiyan  tedikoşin,  eme  li  ser  bingeha îdeolojiya  xwe  ya  azad  rexistineke  jinen gerîla  diafırînin,  tevahî  sazî  û  dezgehen mer  ku  li  ser  bingeha  mebesten  xwe yen  qirej  peş  dixe,  li  ser  ve  bingehe  tevahî  pergalen  ku  ew  bingeh  digre,  em  ji bo  afırandina  azadî  û  demokrasiye  ji  nû ve  dest  digrin  û  li  ser  vî  bingehî  ji  bo avakirina  alternatîfekî  tedikoşin.  Jiber ve  yeke  rexistina  me  ya  gerîla,  yanî YJA-Star,  di  afırandina  wekhevî  û  azadiye  de  çeka  me  ya  herî  bingehîn  e. 

Jin  e  ye  ku  herî  zede  li  dijî  şer  radiweste.  Jiber  ku  yen  ku  herî  zede  eş  û azaren  şer  dijîn,  jin  in.  Şer,  ji  bo  gele Kurd  û  ji  bo  me  jinan  tu  carî  nebûye tercîhek  û  nabe  jî.  Le  bele  her  tim  ji  me re  weke  tercîhekî  hate  ferzkirin.  Mafe me  ya  mirovî  ya  herî  bingehîn  jî  ji  dest hatiye  girtin,  ji  nezîkatiyen  înkar  û  îmha yen  bi  her  awayî  rûbirû  hatine  hiştin. 

M  af  û  erka  me  ye  ku  em  li  dijî  van  nezîkatî  û  erîşan  xwe  biparezin,  tekoşînekî spartî  nasname  û  îradeya  xwe  peş  bixin. 


Çi  sedem  bû  ku  jinan  anî çiyan?  Pirsîn  û  bersivandina ve  yeke  girîng  e.  Nasnameya me  ya  gele  Kurd  he  jî  te  înkarkirin.  Di  encama  agirbesta pencemîn  de  me  carek  dî  jî dît  ku  tu  nezîkatiya  Dewleta Tirk  ji  bo  çareseriya  pirsgireka  Kurd  tüne.  Herî  dawî  ew erîşa  qirej  û  binbinkî  li  ser Seroke  Gele  Kurd  Birez  Ocalan,  bi  eş  be  jî  me  carek  din fehm  kir. 

Dîsa  kuştinen  jine  ku  her didome,  rastiya  me  ya  herî mezin  ya  şer  e.  Bi  van  boneyan  ji  bo  azadbûne,  ji  bo  afırandina  civakekî  wekhev  û  demokratîk em  dibejin,  şer!  Em  şer  weke  yek  alî dest  nagrin.  Bi  zanebûna  îdeolojiyekî xurt  ve  di  her  qaden  siyasî,  civakî  û  rexistinî  de  qasî  afırandina  rexistinen  xurt, li  berambere  erişen  ku  em  rûbirû  dimî- nin,  li  ser  bingeha  parastina  rewa  rexistina  xwe  û  bûyîna  reberekî  berxwedaniye girîng  e.  Her  wiha  eğer  were  gotin,  ‘çima  şer’;  eme  bejin  ‘şer,  ji  bo  aşitiye  ye. 
Şer,  ji  bo  cîhanekî  te  jiyandin  e.  Şer,  ji bo  yekbûnen  wekhev  û  azad  e.  Şer,  ji bo  ku  çeka  di  deste  mer  de  bigrin,  mer bikşînin  sînora  şaristaniye  û  mekanîzmayen  ve  di  destpeke  de  di  xwe  de  ava bikin  û  li  ser  vî  bingehî  ji  bo  di  sînoren wekhev  û  azad  de  hev  bibînin.  Jiber  ve yeke  ji  bo  ku  li  ser  bingeha  îdeolojiya me  ya  azad  a  ku  em  didine  şewaz  digre û  pergalen  we  jî  li  ser  ve  bingehî  te  afırandin,  cewazbûna  xwe  jî  li  ser  vî  bingehî  datînin.  Li  dijî  tevahî  zihniyet  û  avahiyen  dewletperest  û  desthilatker,  peşxistina  raman  û  avahiyen  demokratîk  û azad  armanca  me  ya  herî  bingehîn  e.  Û YJA-Star  di  peşxistina  ve  armance  de heza  herî  birexistî  ye  û  pergala  azadiye ye. 


•  Di  salen  dawiye  de  tevkujiyen  jine gihîştiye  astekî  gihaneka  sînor. 
Kuştinen  namûse,  tundî,  xwe  kuştin, bi  sixletî  li  Kurdistane  û  hema  hema li  her  deveren  cîhane  te  dîtin.  Li hembere  ve  nezîkatiya  we  ya parastina  rewa  çiye? 

Weke  em  hemû  dizanin,  ye  ku  di  civake  de  be  parastin  te  hiştin  û  herî  zede berambere  şîdete  dimîne  jin  e.  Li  aliye  - kî  pekanînen  ji  zagonen  spartî  zihniyeta pederşahî  ten,  li  aliye  din  jî  nezîkatiyen spartî  kevneşopiyen  civakî,  jine  bi  temamî  digre  destreşke,  di  serî  de  tecawiz,  ganderî,  tundiya  nava  male,  kuştinen  toreyî,  berdel,  qelen,  suneta  jine, nezîkatiyen  zayendî  ku  di  qaden  siyasî, civakî,  çandî,  aborî  û  her  aliyen  jiyane derdikeve  hole,  jine  bi  zindî  darazxware mirine  dike.  Di  roja  me  de  serdestiyekî di  asta  beperwatî  de  didome  heye.  Ev serdestiya  ku  bi  tevayî  kîretî  û  binbiniti- ya  xwe  ve  dibe  desthilat,  di  serî  de  di qada  civakî  de  re  j i  kuştinen  jine  vedike.  Ji  bo  deşîfrekirin  û  derbaskirina  ve çewisandina  sîstematîk,  bi  pir  alî  peşxistina  tekoşîne  jî  erken  me  yen  jinan  en 


bingehîn  e.  YJA-Star,  weke  parastina  jine  ya  cewher  li  dijî  kuştinen  jine  bi awayekî  aktîf  meşandina  tekoşîne  ve berpirsyar  e.  Ji  ve  aliye  ve  tişte  ku  dive em  bikin,  dayina  zanîn  û  rexistina  parastina  cewher  e.  Jinen  ku  gihîştine  ve  zanîn  û  rexistîbûne,  di  bin  her  merce  de dikarin  heza  parastine  ava  bikin,  ji  bo bidestxistina  mafen  xwe  yen  demokratîk  tekoşîne  xurt  bikin.  Ji  ve  aliye  ve  ji bo  jinan  mijarekî  jiyanî  ye  ku  rexistinen hevpar  ava  bikin.  Em  weke  jin,  nikarin li  berambere  pirsgirek  û  zoriyen  hevdû guhneder  bibin.  Jiber  ku  pirsgireken me,  eşen  me  hevbeş  in.  Naxwe  eme  çareseriye  jî  hevbeş  biafırînin.  Di  cihekî ku  em  le  dijîn  an  jî  dixebitin  de,  eme çawa  li  hember  ledana  jinekî  bedeng  bimînin?  Jina  Kurd  bi  peşketina  tekoşîna azadiye  re  gelek  tabûyan  rûxand.  Ji  vî alî  ve  nikare  guhneder  be.  Ku  pewîst bike  eme  bi  kom  xwe  birexistin  bikin  û li  hembere  kesen  bi  vî  awayî  di  nava berxwedanekî  aktîv  de  bibin.  Dema hişy ariyan  di  pişt  guhe  xwe  re  bavejin, dive  em  mafe  beramberîdane  bexin dewre  û  çalakiyen  texilker  peş  bixin. 

Li  hember  van  rastiyan  yen  ku  tekoşîne  aktîv  bireve  bibin,  dive  herî  zede  keçen  me  yen  ciwan  bin.  Li  bajaren em  dijîn  de,  hem  jî  li  ber  sere  me  dive ewqas  ganderî  peş  nekeve,  jin  bi  hesanî ewqas  beramberî  şîdete  nemîne.  Dive jinen  me  yen  ciwan  polîtîkayen  sîstema serdest  a  kîret  deşîfre  bikin  û  di  gihandina  asta  rexistina  cewher  de  rebertî  ji jine  re  bikin.  Li  hember  van  erîşan  pewîst  e  herî  zede  bertek  û  refleks  bidin jinen  ciwan  bin.  Li  aliyekî  li  hember erişen  dewlete,  li  aliye  din  jî  ya  mer  ku bi  sîstematîk  didome,  ye  ku  dive  jine  di her  qade  de  zanedar  bike,  mekanîzma- yen  parastina  cewher  bi  awayekî  xurt peş  bixe,  jinen  ciwan  in.  Ji  îro  û  pe  ve pewîst  e  li  dibistane  ji  hevalen  xwe,  li male  ji  dayik  yan  jinbiraye  xwe  dest  pe bikin,  heta  bi  hemû  jinan  re  di  nava hevgirtin  û  tekoşîne  de  bibin.  Ji  her  demî  behtir  di  vî  çaxî  de  pediviya  me  ya jinan  bi  hevdu  re  heye.  Jina  birexistî,  bi îrade  û  zana,  xewna  serdestan  a  tirsnak e.  Em  van  xewna  zede  bikin  û  jîndar bikin. 

Em  jinen  Kurd  bi  salan  e  tedikoşin. 
Le  he  jî  bi  sedan  jin  qurban  didin  ji kuştinen  toreyî  re.  Di  çerxa  em  dijîn  de jinekî  Ezîdî  te  reemkirin,  he  jî  her  roj em  berambere  şîdeta  bi  her  cûreyî  ten, jinen  ku  ten  tecawizkirin,  ji  bo  berjewendiyen  qirej  yen  serdestan,  bedena jine  di  bazaren  ketî  de  ten  fırotin.  Sîstema  dewletperest-desthilatdar,  bi  birçibûn  û  zayendiye  ve  terbiye  dide  civake, di  ve  de  herî  zede  jine  weke  pergal  bi kar  tîne.  Zarok  jî  qurbana  van  armancen xwe  yen  qirej  dikin. 

Di  roja  me  ya  îro  ku  şîdet  weke  sîstematîk  peşve  diçe  de  berpirsyariya  herî zede  dikeve  ser  mile  tevgera  jine  û  ye YJA-Star  ya  ku  heza  we  ya  parastina  rewa  ye.  Rastiyek  e  ku  em  nikarin  çareserî  ji  pirsgireken  jine  a  bi  qetmer  hilberî- nin.  Em  weke  YJA-Star,  ji  bo  kuştinen jine  gihîştine  biryar  û  planen  şenber.  Li ser  vî  bingehî  eme  navenden  ganderî (fıhûş)  a  ku  li  gelek  deveren  Kurdistane weke  Amed,  Dersim,  Qers,  Wan  te  peşxistin,  bidin  ber  xwe.  Tevahî  sazî  û  kesen  ku  genderiye  peş  dixin  eme  bidin ber  xwe.  Me  heta  niha  nekarî  nava  rexistîbûn  û  tekoşînekî  xurt  de  bin.  Le  di dema  peş  de  aktîvîteya  ku  eme  peş  bixin,  ewe  bibe  rexnedariya  me  jî.  Dîsa  bi mîsoger  e  ku  eme  jina  ku  rastî  tecawize hatiye,  bi  her  awayî  xwedî  le  derkevin  û ye  ku  re  je  re  vekiriye  bidin  ber  xwe.  Di serî  de  şîdeta  nava  male,  li  hemberî  şîdeta  bi  her  awayî  ku  li  dijî  jine  te  peşxistin,  eme  di  nava  tekoşînekî  aktîv  de bin.  Em  jin,  ji  her  demî  behtir  we  xwedî  li  rexistinîbûna  xwe  derkevin,  li  her qade  em  le  ne  ve  yeke  jîndar  bikin  û  bi awayekî  xurt  kiryariya  hesapxwestina mer  nîşan  bidin. 
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Li  Hember  Kuştinen  Jinan 

Tekoşîna  Hevpar 

Di  seminere  de  ji  bo  ku  komalen  jinan  tene  di gotine  de  neye  hiştin  û  bi  peşexistina  xebaten  j ine xurtkirina  van  komelan  were  esas  girtin,  bal  li  ser 

van  mijaran  hat  kişandin. 


Saziyen  Jin  en  Kurd 

ku  li  Ewrupa  xebat  bi reve  dibin,  di  kisti¬ ne  de  hezen  xwe  dikin  yek.  Bi  ve  armance  li  UTAMARA  ye  Navenda Hevdîtina  Jinan  semînerekî  du rojî  hat  lidarxistin.  Saziyen  ku di  seminere  de  tecrûbeyen xwe  parî  kirin,  ji  bo  ku  li  dijî şîdeta  li  hember  jine  bikaribin aktiftir  tebikoşin,  ji  bo  peşeroje  planan  çekirin. 

Nûneren  Cenî  ya  Büroya 
Aşitiya  Jinen  Kurd  e  Ewrupa, UTAMARA  ya  Navenda  Hevdîtina  Jine,  sazî,  komel,  meclîs,  çapemenî  û  weşane  tevlî ve  semînera  ku  roja  6-7 ’e  Ilo- 


ne  de  hat  lidarxistin  bûn. 

Semînera  ku  du  roj  dom kir,  di  bin  çar  xalan  de  dest hate  girtin.  Roja  yekemîn, pirsgireken  ku  di  sazîbûna  jinen  Kurd  en  Ewrupa  de  hate jiyandin  û  reyen  çareseriye hate  nîqaşkirin. 

Peşkeşiya  rûniştina  ewil  a semînere,  ji  Büroya  Aştiye  a  Jinan  Songül  Karabulut  û  ji UTAMARA,  Suna  TUNÇ  çekir.  Di  ve  beşe  de  nûneran, agahî  di  derbare  mîsyonen  jinan  dan  û  tecrûbeyen  xwe  parî kirin.  Di  axaftinan  de  nerînen cûrbecûr  hate  ziman  ku  nava saziyen  jin  en  heyîn  werin  dagirtin  û  li  gorî  pediviyan  werin 


rexistinkirin.  Herwekî  din di  mijara  kemahiyan  de rexnedarî  hatin  dayin  û  pewîstiya  peşexistina  tekili- yen  navbera  saziyan  derket hole. 

Rûniştina  seyemîn  a  ku  di bin  sergotara  “Sazîbûn  û  tecrûbeyen  xebaten  projeyan”  de domî  jî,  ji  Weqfa  Jinen  Azad  a Navnetewî  (IFWF)  Nursel 
Kılıç,  ji  UTAMARA  Anna- 
Kristin  Kowarsch  û  ji  Komela Avesta  a  Jinen  Kurd  li  Viya- na’ye  Kıymet  Ceviz  û  Nahîd Ehmedî  bi  reve  birin.  Di  ve beşa  ku  projeyen  saziyan  en serkeftî  weke  mînak  hate  nîşandan  de  jî,  li  ser  bingeha  pediviyan,  pewîstiya  projeyen  nû hate  bilevkirin. 

Di  semînere  de  ji  bo  ku 


komalen  jinan  tene  di  gotine de  neye  hiştin  û  bi  peşexistina xebaten  jine  xurtkirina  van komelan  were  esas  girtin,  bal li  ser  van  mijaran  hat  kişandin. 

Rûniştina  ku  di  bin  sernivîsa  “giredana  saziyan  bi  çapemeniye  re”  de  hat  revebirin  jî, ji  Mudureya  Karen  Nîvîsadine a  Yeni  Özgür  Polîtîkaye  Meral AKYOL  û  ji  ROJ  TV’ye  Necî- be  Qeredaxî  meşand.  Di  ve rûniştine  de  rola  jine  di  xebata çapemeniye  de  hat  nîqaşkirin. 
Di  nîqaşan  de  bal  li  ser  di  xebaten  jine  yen  çapemenî  û weşane  de  giringiya  pisporbû- na  çapemeniye  hat  kişandin  û hat  ziman  ku  dive,  di  çapemeniye  de  zedetir  cih  were  dayîn pirsgireken  jine. 

Di  roja  duyemîn  a  semîne¬ 


re  de  jî,  Yekitiya  Jinen  Azad (YJA)  a  ku  bere  li  dijî  kuştinen  jine  kampanyaya  “Jin  Jiyane,  Jiyane  Nekuje”,  planan hate  çekirin.  Di  berfirehiya kampanya  de  di  navbera  25 ’e Mijdar  a  Roja  Tekoşîna  li  Dijî Şîdeta  Li  Hember  Jine  û  8’e Adar  a  Roja  Jinen  Kedkar  a Cîhane  de  biryara  zedekirina çalakiyan  hat  girtin.  Di  berfirehiya  çalakiyan  de  bi  meş, mîtîng,  panel,  afiş  û  broşûran ve  we  rayagiştî  were  hişyarkirin. 

Herwekî  din  di  semînere de  biryara  beşdarbûna  pevajoya  pengave  ku  ji  bo  Seroke Gele  Kurd  Abdullah  Ocalan hat  destpekirin,  hat  girtin. 
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Keda  Herî  Mezin  Keda  Şoreşe  ye 


Ez  pir  nirx  didim  kirûya jine.  Wek  te  ferzkirin  di nava  nezîkatiyeke  guhneder  de  nînim.  Berevajî,  ji  bo min  bûye  mijarekî  ku  di  serî de  fikr  û  bala  min  bikişîne.  Ji lewre  weke  her  mirovî,  giredana  me  jî  gihaneken  herî  jer  heye,  di  heman  deme  de  dibe  ku em  jî  bi  hemû  rewşen  giredayî heza  fıkra  afirîdeyekî  gîhaneka peşketî  ve  rû  bi  rû  bimînin. 
Eğer  em  ve  yeke  ji  derveye  pîvanen  xwe  yen  exlaqî  ku  me paşvetira  mirovahiye  dihele  û gelek  kevneperest  e,  dema  em ji  pîvanen  sextekarî  xwe  bifilitînin,  eme  bibînin  ka  rastiyeke çawa  ye,  û  rewş  xwe  zelalî  û rûtbûna  xwe  ve  xwe  hildipesirîne. 

Rewşa  xwe  zede  baş  nebî- nin.  Ez  nizanim  di  ve  mijare de  ka  hûn  çiqas  girîngî  bi  ramane  didin.  Le,  her  dem  gengaz  e  ku  hûn  nermenerm  bikevin  bin  desthilatiya  hesten xwe.  Hesten  tepisandî  behsa mijare  ye.  Wan  hesten  we  dema  derfeta  jînbûne  dibînin, weke  cinawireke  derdikevin hembere  min.  Min  ji  bo  xwe  jî got,  ev  ne  fihet  e.  Le  bele  min şer  kir,  li  ser  cinawire  de  girt, min  perçiqand.  Le  yen  ji  hindûre  we  derdikevin,  we  didaqurtînin.  Çiqas  xiyanet  derketin?  Çiqas  li  ser  kevçika  dile me  xistin  û  nirxen  me  yen  herî pîroz  xistin.  Cinawiriya  herî mezin  ev  e.  Di  bin  nave  azweriye  de  ev  yek  hatin  kirin.  Ew ne  biser  ketina  fikren  mezin  e, bi  serketina  ew  afirîdeyen  ku ne  peşketine  û  desthilatiya  ajo- 


yen  kor  in.  Û  ev  yek,  qasî  dîro- ka  mirovahiye,  regeza  lihevxistinekî  kevn  e.  Yen  ku  her  peş ketine,  giranî  dane  serdestî  û rebertiya  ramane.  Yen  her  paş- ve  diçin  jî,  bûne  dîlen  azwerî  û ajoyen  xwe  yen  kor;  takekesiti- yen  xwe  li  ser  mezinbûna  civake  ferz  kirine.  Eğer  em  di  civakbûne  de  gelek  zir  bin,  sedema  ve  ew  e  ku,  em  hesten kor,  kevneşopen  kevne  li  ser ve  tekiliye  de  digrin. 

Gelo  ji  bo  saziyekî  malbate a  hesan,  nirxekî  welat  û  azadiye  e  ku  malbaten  me  nefiroşin û  binpe  nekin  heye?  Bi  ser  de, dema  me  yekî  ji  we  tevlî  nevenga  azadiye  kirî,  ma  ji  dijmin zedetir  me  bi  wan  re  şerekî tund  nemeşand?  Ji  bo  ku  em we  bînin  ware  helwestekî  ne ku  azweriyen  xwe,  mejiyen xwe  esas  digre,  peşikî  dide  we, ma  he  jî  şerekî  watedar  bireve nabin?  Eğer  ew  rastîn  bin,  eğer em  bi  serkevin,  dive  em  bibînin  ku  ev  yek  bi  ve  hehveste ve  başebaş  giredayî  ye. 

Mejiye  xwe  veke,  vace  esas bigre,  ramane  bike  serdest  û eğer  rezdariya  te  li  beramberî azweriyen  te  hebe,  wana  li  ser bingeha  xizmete  we  de  mezin bike.  Ji  bo  me,  ji  bo  giredanen mirin  an  mayine  bikar  bîne! 
Dive  hersa  te,  kîna  te,  hezkiri- na  te,  ji  bo  xwedavenda  ku  je re  welat,  azadî  te  gotin  bixebi- te,  dive  we  bidest  bixe.  Jixwe keçekî  xweşik,  lawekî  xweşik ku  we  weke  xwedavend  diyar kiriye,  li  gel  min  metelîk  jî  nake,  ez  heneke  xwe  pe  dikim. 
Hûne  çave  xwe  berdin  xweda 


û  xwedavenda  mezin.  Di  bingeh  de  di  bin  tegihen  xweda  û xwedavend  de  mezinkirin  û azadkirina  civakan  radize.  Dive wana  weke  tegihînen  bi  vî awayî  bininrînin.  Karîkatura we,  xwe  bi  xwe  anîna  ware xweda  û  pûten  biçûk  e.  Herwiha  li  gorî  min  dive  şere  evîna Kurdan  wiha  were  destgirtin. 
Em,  di  xwe  de  dest  bi  şer  bikin.  Di  ve  wateye  de  rezdariya me  mezin  û  giredana  me  ya mezin  ji  şehîden  ve  şoreşe  heye.  Ew,  di  oxira  xweda  û  xwedavenden  mezin  şer  kirin,  pûten  xwe  şikandin. 

Te  dîtin  ku,  bi  vî  awayî  vekirina  ve  eniya  şere  me  rast  e. 
Em  gelek  dibejin  teoriya  me xwe  dispere  bingehekî  zanistî. 
Bi  ve  aliye  ve  jî  ez  bi  rehetî  dikarim  bejim  ku  em  dixwazin nezîkatiyan  bisperin  derbiranekî  zanistî.  Yanî  eğer  rastiya  netewî  û  civakî  ronî  dike,  eğer peşve  çûyin  hebe,  naxwe  rast e.  Hewla  her  kede,  hilberîn  e. 
Ev  yek,  hewla  zanist  herî  bi jan  jî,  keda  ku  ji  bo  şoreşe  te dayin  e.  Eşkere  ye  ku  ev  ked we  dijwar  derbas  bibe.  Di  bin keda  şoreşe  de,  hewl  û  cewhera  we  ya  ku  bikaribe  aborî,  zanistî  û  çande  di  ware  tovekî  de hilberîne,  we  ji  nû  ve  û  li  ser bingeha  azad  şîn  bike  heye. 
Henviha,  keda  herî  mezin  keda  şoreşe  ye.  Aha  eğer  em  bi kedekî  şoreşgerî  ya  bi  vî  awayî di  ve  mijare  de  hewl  bidin, hest,  hezkirin,  evînen  ku  em beriya  we  dikin,  xiyal  dikin  û rezdarî  pe  didin,  peş  dikeve. 

Weke  em  her  dem  dibejin, 


gihîştina  xweda-xwedavendan zor  e.  Em  kedkar  in,  dive  xebate  bikin,  dive  avere  nebin sextetiyan.  Ez  bawer  dikim  û dizanim  ku  hewlen  me  yen  li ser  ve  bingehe  rast  in.  Girtina we  li  nava  van  hewlan,  rezdariya  mirov  ya  herî  watedar  e.  Di ve  wateye  de  dema  em  dibejin welatparezî  enternasyonalîzm e,  em  qala  hewldana  azadiyekî wiha  bidin  hema  hema  her  civaka  mirovan,  her  koma  gel  û dîsa  azadî  dayina  gele  xwe  dikin.  Ji  dervî  ve,  rûye  tu  kesî me  nîne  ku  li  mirovahiye  bine¬ re.  Di  ve  wateye  de  welatpareziya  me,  enternasyonalîzm  û hûmanîzma  herî  watedar  e.  Di ve  wateye  de  çareserkirin  û azadkirina  nijada  gelekî  hatiye 


xistin  û  bi  ve  re  zayendiyekî gelek  hatiye  xistin,  bi  cewhera enternasyonalekî  kûr,  hezkiri- na  mirovahiye  û  esas  girtina mirov  ve  giredayî  ye.  Çareseriya  me  de  ev  heye.  Ye  ku  azweriye,  befehmiye,  kevneşopa kevneperest,  takekesitiye  esas bigre,  we  bihele  ku  em  ji  mirovahiye,  rastiya  gel  û  li  hember rezdariye  werin  girtin,  weke heta  niha  bûyî,  we  bihele  ku em  di  nava  mirovahiye  de  tüne werin  hesibandin. 

Her  wiha  regez  gelek  girîng e.  Her  çiqas  pekanîn  zehmet be  jî,  şayane  ku  ji  bo  we  hewl be  dayin. 

Rebere  Koma  Civaken 
Kurdistane 
Abdullah  Öcalan 


Kasım  2007 


November  2007 
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Zelfs  in  Het  Hart  Yan  Europa! 


Vrouvven  vvorden  door,  partner,  vriend  of  door  een  naaste  familielid  önder  de naam  van  “eervvraak”  vermoord.  Wat  de  grootste  tragedie  van  de  mensheid  is, komt  ook  voor  in  het  hart  van  Europa  en  zal  nog  blijven  voorkomen. 


In  het  jaar  2007  jl.  in  de  maand september  en  oktober  zijn  er twee  vrouwen,  Koerdisch  en Assyrisch,  vermoord.  Ook  is er  een  Koerdische  vrouw  zwaargewond  geraakt  door  dertig  messteken  die  ze  op  verschillende  plaatsen van  haar  lichaam  had  opgevangen. 

Het  eerste  slachtoffer,  H.  Alti., was  een  Koerdische  vrouw  en  moeder 
van  zes  kinderen.  Op  donderdag  20 
september  jl.  werd  zij  in  Duitsland  in het  dorpje  Leutesdorf  vermoord  door haar  echtgenoot  S.  Alti.  Hij  heeft  zijn vrouw  in  de  nek  geschoten.  Na  het delict  gaf  S.  Alti  zich  över  aan  de  politie.  Tijdens  zijn  overhoring  gaf  de dader  als  reden  dat  zijn  vrouw  niet haar  juwelen  aan  hem  wilde  geven  en dat  dit  heeft  geleid  tot  haar  moord, maar  dit  was  niet  de  waarheid.  H.  Alti,  werd  jarenlang  door  haar  man  mishandeld  en  werd  onderdrukt  om  het huis  te  verlaten.  Zij  heeft  het  geweld wat  er  in  haar  huis  leefde  nooit  verteld  aan  derden,  omdat  zij  bang  was dat  andere  mensen  haar  zouden  uitlachen  en  van  schande  zouden  spreken.  Wat  er  ook  zou  gebeuren  zij  zou haar  gezin  niet  verlaten.  Haar  kinderen  waren  de  toeschouwers  van  het geweld  in  huis.  Na  de  dood  van  zijn moeder  zei  de  oudste  zoon  van  H. 
Alti  het  volgende:  “Mijn  moeder  is gered  uit  de  hel  en  zal  haar  vrijheid vinden  in  de  hemel.”  Het  lijk  van  H. 
Alti  werd  na  enkele  dagen  gelegen  te hebben  in  het  lijkenhuis  van  Bonn overgebracht  naar  haar  geboorteplaats Erzurum. 

Het  tweede  slachtoffer  was  de  29 
jarige,  Natalin  Saliba,  die  van  oorsprong  Syrische  was.  Zij  werd  op  3  oktober  jl.  om  08.45  in  Brussel  de  hoofdstad  van  Belgie  vermoord.  Zij werd  van  een  korte  afstand  met  een pistool  drie  keer  in  het  hoofd  geschoten.  Natalin  leefde  gescheiden  van haar  man.  Na  de  moord  op  Natalin 


waren  aile  ogen  gericht  op  haar  Turkse  ex-man  en  werd  hij  ervan  verdacht. 
De  Belgische  rechtbank  sprak  hem vrij  wegens  onvoldoende  bewijs  vrij. 
De  acht  jaar  gehuwde  Saliba  werd veel  met  de  dood  bedreigd  en  was bang  voor  haar  ex-man  door  al  het geweld  wat  hij  haar  had  aangedaan. 
Hierdoor  schuilde  ze  samen  met  haar twee  dochters  Elisabeth  van  vijf  en Gabriella  van  tweeenhalf  jaar.  Saliba  werd  vermoord  in  de  gang  van  haar  appartement.  De  mensen  die  in de  bushalte  tegenover  het  appartement  zaten,  vertelden  dat  de  moordenaar  op  een  rustige  manier  de  plaats van  delict  verliet.  Zij  vertelden  het volgende:  “De  moordenaar  liep  de straat  op  en  liep  richting  de  Combattantstraat  en  gooide  het  pistool  weg. 
Daarna  deed  hij  de  oordopjes  van  zijn walkman  in  zijn  oor  en  ging  verderlopen.”  Een  van  de  getuige  vertelde dat  de  moordenaar  heel  rustig  en langzaam  vooruitging.  “Hij  haastte zich  helemaal  niet  en  liep  rustig  verder.  Voor  een  persoon  die  de  moeder van  zijn  kinderen  heeft  vermoord  was hij  heel  rustig.” 

Wat  het  verhaal  dramatisch  maakt is  dat  Saliba  al  een  paar  keer  een aanklacht  heeft  ingediend  bij  de  politie  över  dat  ze  mishandeld  werd  en dat  de  betreffende  instellingen  niet op  tijd  gereageerd  en  actie  hebbben ondernomen.  Saliba  verbleef  voor  haar  veiligheid  bij  een  “blijf  van  mijn lijf  huis”  voor  vrouwen  die  mishandeld  worden  en  te  maken  hebben met  huiselijk  geweld  en  daarbij  is  ze ook  nog  twee  keer  van  huisadres  veranderd.  Toen  Natalin  Saliba  zich  bij een  beschermhuis  voor  vrouwen  had gemeld  had  zij  ook  bewijsstukken  ingeleverd  waarop  werd  verklaard  dat ze  mishandeld  was.  Een  bestuurslid van  het  vrouwenopvanghuis  Beatrice Girard  vertelde  dat  Natalin  Saliba  door  haar  ex-man  en  schoonmoeder,  zowel  fysiek  als  psychisch  mishandeld 


werd.  “Zij  had  in  Belgie  geen  familieleden.  Zij  verbleef  bij  haar  schoonouders  waar  ze  behandeld  werd  als  een slaaf.  Doordat  zij  psychisch  mishandeld  werd,  was  zij  önder  behandeling bij  een  specialist.  In  het  opvanghuis had  ze  veel  last  van  angstaanvallen, waardoor  ze  bang  was  haar  kinderen te  verliezen.”  Gerard  ging  verder  met de  volgende  woorden:  “Zij  werd  een aantal  keer  bedreigd  met  de  dood  door  haar  ex-man.  Zij  heeft  heel  vaak aangifte  gedaan  bij  de  politie.  Het  is moeilijk  voor  slachtoffers  van  geweld om  önder  zoveel  druk  en  angst  hun leven  voort  te  zetten. 

De  Derde  slachtoffer  was  de  in Dersim  geborene  45-jarige  Güler Ceylan  Doğan.  Zij  was  moeder  van 
drie  kinderen  en  woonde  ongeveer  20 
jaar  in  de  Belgische  stad  Genk.  Güler  Doğan  werd  op  18  september  jl. 
door  haar  echtgenoot  Ali  Doğan  dertig  keer  gestoken  met  een  mes  op verschillende  plaatsen  in  haar  lichaam.  Zij  ondervond  heel  vaak  geweld van  haar  echtgenoot  die  tevens  ook een  familielid  was  van  Ceylan.  Zij  gaf aan  dat  haar  man  een  gok-  en  alcohol verslaafde  was  en  hierdoor  veel  geweld  in  huis  veroorzaakte  en  dat  zij het  niet  meer  accepteerde  en  had aangegeven  dat  ze  wilde  scheiden. 
Haar  wens  werd  afgewezen  door  haar echtgenoot,  volgens  hem  paste  het woord  scheiden  niet  in  zijn  waarden en  normen  en  hij  een  eigen  eer  had en  dat  zij  dit  zou  belemmeren  als  zij zouden  scheiden.  Hij  zei,  “jij  bent mijn  vrouw  en  jij  moet  het  geweld  accepteren.”  Güler  accepteerde  de  houding  van  haar  man  niet  en  bleef  haar wens  om  te  scheiden  herhalen.  Na- dat  Ali  had  begrepen  dat  zijn  vrouw niet  van  haar  standpunt  zou  veranderen  kon  hij  het  maar  niet  accepteren. 
Hij  stuurde  om  zeven  uur  ’s  avonds zijn  dochter  die  thuis  was  het  huis  uit en  viel  zijn  vrouw  met  een  mes  aan. 
Na  het  delict  gaf  hij  zich  aan  bij  de 


politie.  Ondertussen  werd  Güler  door haar  familieleden  overgebracht  naar het  ziekenhuis.  Hier  werd  zij  behandeld  aan  haar  wonden.  Ook  al  zouden haar  wonden  genezen  Güler  zal  er een  trauma  aan  overhouden. 

Al  deze  beleefde  en  gepleegde misdrijven  en  delicten  zijn  door  Internationale  Vrije  Vrouwen  Vereniging,  Centrale  Vrouweninstelling UTAMARA  en  de  Europese  vrouwenbeweging  bekritiseert  en  zij  hebben  hun  betoog  en  protest  tegen  dit soort  misdrijven  verklaard.  De  verklaring  van  Utamara  luidde  als  volgt: 

“Dit  soort  achterdochtige  tradities verwerpen  de  vrouwen  naar  pijnlijk geweld  en  mishandelingen  en  leidt tot  belemmeringen  bij  het  vinden  van oplossingen.  Zelfs  de  naaste  personen die  getuigen  zijn  blijven  toekijken  en zwijgen.  Hierdoor  dragen  zij  erbij  dat het  slachtoffer  stap  voor  stap  naar  de dood  geleid  wordt.”  De  verklaring ging  als  volgt  verder:  “Huiselijk  geweld  is  niet  een  onderwerp  wat  alleen voor  vrouwen  en  meisjes  geldt,  maar voor  ons  ailen  en  het  moet  ons  ailen aanspreken.  Zij  riepen  aile  mensen op  om  niet  te  zwijgen  tegenover  huiselijk  geweld.  De  Europese  Koerdische  Vrouwenvereniging  verklaart  huiselijk  geweld  als  bruut,  woest  en  afschuwelijk.  De  beweging  roept  aile Koerdische  vrouwen  op  om  gebruik te  maken  van  het  recht  om  een  democratische  strijd  aan  te  gaan  tegen de  vrouwgericht  geweld  en  zich  ertegen  te  verdedigen.  De  verklaring  ging verder  met  de  volgende  zinnen:  “De Koerdische  vrouwen  moeten  een  actieve  en  een  collectieve  strijd  voortzetten  tegen  het  geweld  en  mishandeling  van  de  vrouw.” 


Vertaald  door:  Zeynep  Yüce 


Bir  Hayatın  Aşktan  Başka  Bir  Nedeni 

Olabilir  mi  Yeryüzünde? 

Bir  kez  daha  ellerimi  uzatıp  toprağı  aralamaya  koyuldum.  Beyaz  bir  beze oarılmı^  o  yiiz ,  hepimizin  tanıdığı  o  oima  belirmeye  ba^lamı^tı  parmak  uçlarımda . 
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006  yılında  gösterime  giren  ve 
izleyicileri  tarafından  olumlu tepkiler  alan,  Kürt  Halkına  tarihi  anları  canlandıran  “Beritan”  filminin  yapımcılarından Jinda  BARAN  ile  gerek  film  çekimleri gerekse  Beritan’ın  kişiliği  üzerine  yaptığımız  duygulu  söyleşiyi  sunuyoruz. 

•  “Beritan”  adlı  filmde  Şehit 

Beritan’ı  anlatmakta  zorlandığınız 

yanlar  oldu  mu? 

Şehit  Beritan’ı  bir  film  konusu  yapmak  fikri  oldukça  zor  oldu  bizim  için. 
Çünkü  Beritan,  herhangi  bir  kişi  değil, bir  çizgidir,  bir  kimlik,  bir  boyut,  ulaşılması  gereken  bir  modeldi.  Böyle  bir yükün  altına  girmek  zorlayıcı  olduğu kadar,  göze  aldığımız  bir  riskti  de.  Bu çalışma,  sanat  çalışmalarımıza  son  verebilir  ya  da  kapıları  ardına  kadar  açabilirdi. 

Ama  “Beritan”  çalışması  bütün  her şeyin  ötesinde,  hatta  sanatın  da  ötesinde  bir  gereklilikti.  Bizi  içine  çeken  bizi  içine  çağıran  bir  sesti.  Kendi  kendimize  ‘eğer  şimdi  olmazsa,  başka  hiçbir zaman  olmayacak’  dediğimiz  bir  hedef gibiydi.  Onu  sadece  bir  yoldaşlık  görevi  olarak  yaşatmaktan  öte  bir  şeydi. 
Onu  yaşatmaktan  çok  yaşamalıydık. 
Kısacası  Beritan  bir  ihtiyaçtı.  Çünkü zaman  ve  süreç  bunu  gerektiriyordu. 
Önderlik  ihanetçi  çizgiye  karşı  Beritan’ın  kahramanlık  çizgisini  koyuyordu.  Ve  biz  onun  bu  sözlerini  takip  etmeliydik.  Beritan’a  bu  süreçte  ihtiyacımız  vardı.  Çünkü  o  böyle  zorlayıcı  süreçlerin  yol  göstericiliğini  yapıyor. 
Onun  bu  yoluna  sadık  kalarak,  yarattığı  ruhu  tekrardan  yaşamalı  ve  yaşatmalıydık.  Bu  hislerle,  bu  istemle  yola  koyulduk.  Yoksa  sanatsal  anlamda  böylesi  bir  projeyi  kendimiz  için  henüz  çok erken  buluyorduk.  Şimdi  sonuçlarına bakınca  iyi  ki  o  sesi  takip  etmişiz  ve  o sorumluluğu  üslenmişiz  diyorum. 

Onu  işlemek  bir  sorumluluktu.  Bir halkın  mücadelesine  mal  olmuş,  neredeyse  bütün  değerlerin  sembolü  haline  gelmiş  Beritan’ı  anlamak,  onun  yolunu  izlemek,  bu  dağlardaki  her  gerillanın  hayalidir.  O  hayali  gerçekleştirmeye  soyunmaksa  bir  rüyaydı. 

Tabii  bütün  bunların  dışında  en zorlandığımız  yanlardan  birisi  de,  sanat yaklaşımımız  oldu.  Toplum  olarak  sanat  yapmaya  alışık  değiliz.  Böylesi  bir anlayış  çok  zayıf  ve  bu  yüzden  teşvik edici,  güven  verici  destekleyen  yaklaşımlar  olmadı.  O  anlamda  da  biraz  imkansızlıklar  içerisinde  yapıldı  denilebilir.  İmkan  derken  bence  bu  dağların olağanüstü  bir  tekniğe  ihtiyacı  yok. 

Biz  zaten  mükemmelin  peşinde  değiliz.  Ama  gerillanın  sineması  gerilla  gibi olmalı.  Malzemesi  hafif  kullanışlı  ve bir  çok  şeyi  eksik.  Tıpkı  gerillanın  çok az  şeyle  yetindiği  gibi...  Ancak  sanatın 


bazen  manevi  bir  teşvike  ihtiyacı  var. 
İşte  bu  boyut  eksik  kaldı.  Aslında  bu yaklaşımla  da  haksız  sayılmazlardı; çünkü  “Beritan” ı  yapmak  bir  çılgınlıktı.  Ya  başaracaksın  ya  da  hiç  yapmayacaksın.  Yani  ikinci  bir  deneme  şansın yok,  verilmez.  Bu  yaklaşımla  da  haksız sayılmaz,  çünkü  toplum  olarak  bize ikinci  bir  şans  tanınmamıştır.  ‘Ya  başaracaksın  ya  başaracaksın’  sloganıyla  işe koyulmamızın  nedeni  bu... 

Bütün  bunların  ötesinde  belli  bir sinema  deneyimi  kazanmış  olsak  da, ilk  defa  böylesi  büyük  bir  projeyi  gerçekleştirecektik  ve  gücümüz  buna  ne kadar  yeterdi  bilemiyorum,  ama  ona dair  güzel  bir  his  vardı.  Ona  güvendik. 


•  Çekimler esnasında  ekip olarak  en  çok etkilendiğiniz olay  neydi? 

Beritan  filminin her  anı  bizim  için unutulmazdır.  Her anı  bir  olay  olarak  yaşadık.  Ve  başımıza gelen  her  olay  yoldaşlıklarımızı,  yaşam biçimimizi  değiştirdi, güçlendirdi.  Yaşamımıza  unutulmaz anlar  ekledi. 

Biz  artık  92  gerillası  gibi  yaşıyor, onlar  gibi  hissetmeye,  onların  yaşadığı o  yerlere,  o  patikalara,  o  çeşmelerin  suyuna  dokunarak  onlar  gibi  oluyorduk. 
Ama  film  boyunca  yaşadığımız  en  enteresan  ve  hepimizin  hayat  boyunca unutamayacağı  bir  görüntü  vardı. 

Beritan  arkadaşın  ondört  yıl  boyunca  bulunamayan  mezarına  ulaşmak  filmin  de  ötesinde  sanırım  ulaşmayı  istediğimiz  hedefimizdi.  Onun  büyüsünde geçen  bir  zaman,  sadece  onunla  ilgili sohbetleri  ettiğimiz  bir  andı.  Mezarının  bulunduğu  tepenin  üstünde  kocaman  bir  dolunay  görüntüsü  ve  içinde bir  mezarın  silüeti...  Hepimizin  gözleri dolu  dolu,  o  ayın  içindeki  mezara  bakıyor.  Başka  hiçbir  şey  konuşamıyor.  Beritan  bir  hayal,  doğanın  bir  işareti  gibiydi. 

İşte  o  anı  kimse  unutmadı.  Ve  o günden  sonra  kimse  konuşmadı,  sadece  yaptı.  O  büyülü  anın  yüreğime  doldurduğu  manevi  gücün  etkisiyle  filme 


olan  motivasyonumuz  daha  da  büyüdü. 

•  Tarihe  ve  halka  mal  olmuş  bir kahramanlığı  anlatmak  sizin  için nasıl  bir  duygu? 

Büyüklerimiz;  “cesaret  gerekir.  Bu koşu  bütün  hayatına  mal  olabilir”  diyorlardı.  Ve  ilk  adımları  atmaya  karar verdiğim  o  günlerde,  nedenini  bilmediğim  bir  şekilde  ellerim  titriyordu. 
Korkuyordum,  ama  hayatımı  ortaya koyacaksam  onun  için  koymalıydım. 

Bir  hayatın  aşktan  başka  bir  nedeni olabilir  miydi  yeryüzünde?.. 

O  kayıp  mezara  ulaştığımızda  onye- di  kişiydik.  Ve  ben  hâla  inanamıyordum.  Ellerimizle  toprağı  açmaya  koyulmuştuk,  ama  bana  hâla  bir  rüya  gibi geliyordu.  Ben  bu anı  rüyalarımda  bile görememiştim.  Bir kez  olsun  hayalini bile  kuramamıştım. 
Ama  şimdi  o  büyük 
Kürt  aşkının  huzurundaydım. 

Yıllar  önce  gizlice kapatılmış,  on  üç  yıl önce  25  Ekim  gecesi 


sessizce  örtülmüş  bir  gerilla  mezarının başucundaydık.  Arkadaşları  hızla  kazmış  ve  iki  yoldaşıyla  birlikte  saklamıştı Beritan’ı  buraya.  Bir  gün  gelip  açacaklardı.  Ama  sabaha  az  kalmıştı.  Ve  gelecek  günün  çatışmalarına  hazırlanmak için  üzülerek,  özür  dileyerek  ve  bir  daha  geleceklerine  söz  vererek  kapatmışlardı  mezarı.  Bir  tek  ağaçlar  ve  kayalar tanıktı  o  geceye,  onu  saklayan  gerillaların  gözyaşlarına  ve  sözlerine...  Demek  o  gün  gelmişti...  On  üç  yıl  sonra aynı  ağaçlar  ve  aynı  kayalar  sözünü  tutan  gerillaları  yine  aynı  sessizlik  içinde izliyorlardı. 

On  yedi  arkadaş,  toprağı  açmaya koyulduğumuzda  üç  gerillanın  onüç yıldır  burada  birlikte  uyuduğunu  biliyorduk.  Biri  bayan  diğeri  erkek  iki  arkadaşıyla  aynı  mezarda  yatıyordu  Beritan.  Diğer  iki  gerillanın  isimlerini  bilemiyorduk.  Bildiğimiz  tek  şey  aynı  gece,  aynı  çatışmada  ve  birlikte  can  verdikleriydi. 

Ellerimizle  bir  mezara  iniyorduk  ve büyük  bir  sessizlik  kaplamıştı  çalışma 


arkadaşlarımı.  Biz  bir  “Beritan  filmi” yapmak  için  yola  çıkmıştık.  Kendimizce,  gücümüz  yettiğince  yapacaktık. 
Belki  hiçbir  televizyonun  yayınlamayacağı,  hiçbir  sinemanın  gösterime  almayacağı  bir  film  olacaktı  yaptığımız. 
Kimse  görmese  de,  kimse  seyretmese de  yapacaktık  ve  gerekirse  bu  dağların mağaralarında  saklayacaktık  bu  filmi, Kürt  çocukları  gelip  bir  gün  bulsun  diye... 

Biz  nasıl  Beritan’ı  bulduysak,  gün gelecek  Kürt  gençleri  bizi  de  bulacaktır.  Mağaralarda  sakladığımız  eserlerimize  dokunacaktır  elbette.  Beritan’ı onüç  yıl  önce  saklayan  arkadaşları  buna  nasıl  inandıysa,  biz  de  Kürdistan Dağlarının  bu  gerçeğine  bütün  kalbimizle  inanıyoruz. 

Ellerimle  onu  saran  toprağı  temizlerken  hemen  yanımda  bulunan  arkadaşlarımı  izliyor  ve  kendi  kendime  şu soruyu  soruyordum.  ‘Bu  bir  tesadüf müydü?  Bunu  bir  türlü  kabul  edemiyordum.  Biz  bir  Beritan  filminin  peşinden  koşuyorduk  ve  bir  mezarın  başına gelip  durmuştuk.  Biz  bir  hayal  görmüştük  ve  burası  hayallerin  gerçek  olduğu  dağların  ülkesiydi.  Ve  bu  topraklarda  yaşanan  hiçbir  şey  tesadüf  olamazdı. 

Beritan  neden  onüç  yıl  beklemiş  ve kendini  bize  göstermişti?  Neden  kilometrelerce  öteden  bizi  buraya  çağırmış ve  gün  yüzüne  çıkmaya  karar  vermişti? 
Hangi  güç  bizi,  hepimizi  buraya  sürüklemişti?..  Bunların  hiç  birinin  cevabını bilmiyordum.  Ama  bildiğim  bir  şey vardı  ki,  burada  olmaktan  mutluydum. 
Yıllar  sonra  Beritan’ın  gözlerini  bu dünyaya  açacağı  o  ilk  anda  karşısında olmaktan  mutluydum. 

Bu  düşünceler  içindeyken  ellerim bir  şeye  dokundu.  Toprağın  içinde farklı  bir  cisim  parmaklarımın  ucundan kayıp  geçti.  O  müthiş  titreşim  bir  anda saçımın  tellerine  kadar  sardı  bütün  bedenimi.  Bir  kez  daha  ellerimi  uzatıp toprağı  aralamaya  koyuldum.  Beyaz  bir beze  sarılmış  o  yüz,  hepimizin  tanıdığı o  sima  belirmeye  başlamıştı  parmak uçlarımda.  Kendimi  daha  fazla  tutamadım... 

‘Ne  güzel  bir  yüz  değil  mi?’ 

Sözcükler  kendiliğinden  dökülüvermişti  dudaklarımdan.  Bir  anda  arkadaşlarım  toplandılar.  Ellerimi  uzatıp bir  kez  daha  dokundum  Beritan’ın  güzel  yüzüne.  O  buradaydı...  Karanlıklar içindeki  Kürt  tarihinin  o  güzel  kızı  hayal  değil,  gerçekti.  Ve  bütün  içtenliğiyle  bize  gülümsüyordu. 

Biz  bir  film  yapmak  için  yola  çıkmıştık  ve  yaşadıklarımız  gerçek  olmuştu.  Bir  hayal  kurmuştuk  ve  şimdi  hayalimizin  baş  uçundaydık. 

Ve  bu  dokunuş  benim  hayatıma  verilen  en  güzel  armağandı. 


Haber  Merkezi 


Kasım  2007 
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Kadına  dair 


Şiddet  Manzaraları 

İnsan  haklarından,  kadın  haklarından,  barıştan  ve  sevgiden  yana  olan  birçok  insanımız, bugünlerde  yoğun  bir  savaş  çığırtkanlığının yanı  sıra,  Türkiye’nin  alışkın  olduğumuz  hallerini  kaygıyla  izliyor.  Yine  baskı  ve  zor  mekanizmalarının  devreye  girişi,  siyasetçisiyle,  sporcusuyla,  sanat  camiasıyla,  medyasıyla  adeta  göz  yaşartan  bir  yurtseverlik!  Örneğiyle  orduyla  dayanışması  ve  ancak  Türkiye’de  görülebilecek  türden  şiddet  manzaraları...  Bu  kadar  askersever bir  toplum,  haliyle  militarizmi  iliklerine  kadar yaşayan  bir  toplum  da  oluyor.  Ve  çok  doğaldır ki,  böyle  bir  toplumda  en  çok  kadınlar  militarist kültürün  kurbanı  oluyorlar.  “Her  Türk  asker doğar”  zihniyetinin  bir  sonucu  olarak  da,  kadınlara  yönelik  şiddet  uygulamak  neredeyse  erkekliğin  ispatı  anlamına  geliyor.  Askerlerin  ve  ordu gücünün  işgalci  zihniyetinin  kadın  erkek  ilişkilerindeki  yansıması,  kadının  yaşam  alanlarının tümünü  işgal  etme  biçiminde  tezahür  ediyor. 

Bu  nedenle  ‘kadınlık  topraklarımızda  işgal  edilmiştir’  demek  fazla  abartılı  bir  belirleme  olmuyor. 

Kadına  karşı  şiddetle  mücadele  günü  olarak belirlenen  bir  25  Kasım’ı  daha  kadınlar  tüm dünyada  çeşitli  etkinliklerle  karşılamaya  hazırlanırken,  maalesef  her  gün  basma  ve  ajanslara  kadına  karşı  şiddetin  türlü  halleri  haber  olarak  geçiyor.  “11  erkek  bir  kadına  tecavüz  etti,  90  yaşındaki  kadına  tecavüz  ettikten  sonra  öldürdüler,  özgürlüğü  ancak  3  saat  sürdü,  boşandığının üçüncü  saatinde,  beş  yaşındaki  çocuğunun  gözü önünde  boşandığı  erkek  tarafından  öldürüldükten  sonra  cesedi  benzin  dökülerek  yakıldı.” 
Bunlar  sadece  bazı  başlıklar.  Artık  bu  haberlere konu  olan  kadınların  adlarını  anımsamıyorum bile.  Hem  ne  fark  eder  ki?  Ayşe,  Fatma,  Clara veya  Sara.  İsimleri  hiç  önemli  değil.  Ten  renkleri,  dilleri,  kültürleri,  yaşadıkları  topraklar  ayrı bile  olsa,  kadınlar  tüm  dünyada  büyük  bir  kuşatma  altındalar.  Bu  kuşatılmışlık  içerisinde  kimi  kadınlar  çıkış  arayışındayken,  kimileriyse tüm  çarelerden  uzak,  kendilerini  kader  diye belledikleri  karanlıklara  hapsetmiş  haldeler.  Çoğu  zaman  da  kurtuluşu  ölümde  buluyorlar.  Kadın  intiharları  gündemden  düşmüyor. 

Asker  toplumun  asker  medyası  bu  haberleri verirken,  oldukça  saptırıcı  bir  tutuma  düşüyor. 
Türkiye’nin  Mehmetçik  basınının  bu  saptırmaların  daniskasını  yaşadığı  alanlar  ise,  kadınlara ilişkin  haberler  ve  hiç  şüphesiz  Kürtlerin  meşru mücadele  güçlerinin  durumu  oluyor. 

Mesela  1 1  kişinin  tecavüz  ettiği  kadının  haberinin  yapılış  tarzı  o  kadar  ilginç  ki!..  Kadının kaçırılıp  bir  ormana  götürülmesi  ve  ardından  da 
11  kişinin  daha  alem  yapmaya  davet  edilmesi, 
bu  vahşeti  de  cep  telefonlarına  çekmeleri  haberi verilirken,  haberin  temeline  kadının  bir  seks  işçisi  olması  oturtulunca  olay  bitiyor.  Tabii  namusçu  namussuzluğu  meslek  bellemiş  erkek toplumun  yargısı  hemen  “fahişe  kadın,  hak  etmiş”  oluyor.  Böylelikle  kadına  sadece  o  1 1  kişi değil,  tüm  toplum  da  tecavüz  etmiş  oluyor. 

Kadınların  bu  kuşatma  ve  işgali  yatabilmelerinin  anahtarı  ise,  sadece  ve  sadece  kadınların çeşitli  alanlardaki  örgütlülüklerinden  geçiyor. 
Tüm  egemenlikli  sistem  çirkinliklerinin  kaynağındaki  erkeklik  bize  ne  verebilir  ki?  Çare  ve sorunlarımızı  aşma  gücü  gerçekten  bizde.  Yeter ki  onun  var  olduğunu  hissedelim  ve  açığa  çıkaralım. 


Aşksız  Doğmasın 


Lorca,  “İçiniz  kor  gibi yanarken  susmak  acıların  en  beteridir”  der. 
Beden  ve  yürek  bütün acıların  yurdudur;  acının  tortusu  çöktüğünde  dayanılmaz sızılarla  depreme  tutulduğunda  beden  ve  yürek;  taşar  insan.  Çığlık atar,  ağlar  isyan  eder.  Kendini  ifade etmenin  çeşitli  yolları  vardır.  Bu  bazen  renkleri  fırça  darbeleri  ile  res¬ me  dönüştürmektir.  Kalemini  oynatıp  edebiyatın  yollarında  yürümektir  ya  da  bir  şarkıdır,  yanık  sesle  dudaklardan  dökülüveren. 

Bu  kadın  bugün 
Bütün  duvarları  yıkar 
Hemcinsinde  giyinmiş  erkekten tiksinir 

Olmazsa  kendini  yakar 
Bu  kadın  yurt  olmaz  ceninine Rahminde  büyüyen  esaret düşük  yaptı 

Yurt  olmaz  askerine 
Askersiz  çağın  şafağına  imza  attı. 

Şiir  edebiyatın  yüreğidir,  imgeye sığdırılan  düşlerin,  düşüncelerin, acının  ve  isyanın  yegane  resmi.  Dizelerle  bir  resim  çizmek  renklerin düşselliğinde  insanları  yolculuğa  çıkarmak... 

Kadınsanız,  bir  cezaevinde  tutsaksanız,  acının  yurdu  bedeninizde şaranpel  parçaları  taşıyorsanız,  tek sermayeniz  yüreğinizdir.  Demlenen acıları  yudum  yudum  dizelere  taşır; Filistin’deki  çocukların  attığı  taş, Irak’taki  kadınların  çığlığı  olursunuz.  Diyarbakır’da  sokak  ortasında taşa  tutulur,  Batman’da  trenin  altına atlar,  dağ  başında  kimyasal  gazla  öldürülür,  unutulmuşların  yurdunda elinde  tiner  ve  yapıştırıcı;  uyuşturucuya  kurban  edilir,  et  pazarında  elden  ele  dolaşır,  eve  ekmek  götüremeyen  bir  babanın  ayakkabısının altındaki  delik  olur,  mazgal  delikle¬ 


rini  aşar;  hapsedildiğiniz  hücrede infilak  edersiniz.  Parçalarınızın  her biri  bir  dize  olarak  dökülür. 

Selver  Yıldırım’ı  tarif  ederken yüzlerce  adı  bilinmeyen  yürek  işçisini  dizeleri  ile,  yazdıkları  öykü  ve romanları  ile,  bize  ulaşmayan  tutsak acının  yurdu  insanı  da  tarif  ediyorum  aslında.  Kitap  kritiği  yapmak oldukça  zor  bir  iş.  Hele  bu  şiirse, daha  çok  zorlanıyorsunuz.  Bu  yüzden  “Aşksız  Doğmasın  Çocuklar” şiir  kitabının  kritiğini  yapmayacağım. 


ASKSIZ 

DOGMASIN 

Çocuklar 


SI  IUR  VII  DİKİM 


Kendim  kadar  yakınım  sana 
Sen  kadar  uzak 

“Kavuşmak  ölümüdür  aşkın”  diyorlar 

Yani  aşksız  doğuyor  tüm çocuklar 

Düşün,  bir  yüzyıla  kaç  savaş sığar 

Kaç  yüzyıla  bir  peygamber 
Kaç  bin  yıldır  ihanette 
Doğuran  rahme  erkekler 
Ve  kaç  bin  yıldır  kadın 


Çocuklar 


Gayri  resmi  müebbetlik  çeker Bilmezsin  belki 

Maldan,  mülkten,  silahtan  önce Çobansız  da  yaşadı  sürüler 
Bir  av  kanıydı  damarlardan  akan Bir  de  aybaşı  kanı 
Belki  de  bu  yüzden  kadın bütün  kanamalardan  nefret  eder belki  de  bu  yüzden 
Ölümü  değil,  yaşamı  besler 
Belki  de  bu  yüzden 
Şimdilik  HOŞÇA  KAL 
Aşksız  doğmasın  çocuklar. 

Kitabı  okuduğumda  bir  kadının kendi  dilinde  kendisi  olarak  yazdığı dizeler  beni  çarptı,  acıların  yurdunda  attığı  çığlık  oldukça  özgür  kendine  özgün  dizeler  olarak  gelmiş  Kürt kadın  şair  olmanın  müjdecisi  oldu. 

Selver  Yıldırım,  müebbet  hapse mahkum  bir  kadın  şair.  Her  bir  şiir¬ de  ayrı  dünyaya  adım  atıyor.  Onun iç  çalkantılarını,  özlemlerini,  sevdalarını  görerek  donup  kalıyorsunuz. 
Beni  en  fazla  etkileyen  ve  şaşırtan ise;  Selver’in  bir  kadın  olarak  kendini  çok  rahat  ortaya  koymasıdır. 
Tabuları  hiçe  sayan  dizeleri  ile  düzene,  erkeğe,  bir  bütün  olarak  topluma  kafa  tutmasıdır. 

Nefesinizi  bir  dakikalığına  tutun ve  gözünüzü  kapatın.  Hissettiğiniz karanlık  ve  boğulma  duyusu  size tutsak  olmanın  ne  demek  olduğunu belki  birazcık  anlatabilir.  Selver, böylesi  bir  yerde  bütün  dünyayı  yüreğine  sığdırıp  kanayarak  yazıyor. 
Ne  acı  ki  böyle  bir  yürek  sokaklar¬ da  yürüyemiyor.  Güneşi  bir  avuç gökyüzünü  ve  toprağın  kokusunu duyamıyor. 

Çocukların  aşksız  doğmaması için  atılan  çığlığın  öznesi,  güzel  kız, sevgili  Selver!  Her  bir  dizen  için, yüreğini  yüreğimize  kattığın  için... 
İyi  ki  varsın,  iyi  ki  yazıyorsun  ve  iyi ki  ... 


Hasret  Birsel 


p\e#ntlen  The  Secret  (Sır) 


ne  olduğunu  göreceksiniz. 

Sizce  dünya  nüfusunun  sadece %1’lik  bir  kısmını  oluşturan  bir  kesimin  tüm  maddi  gelirin  %96’sına sahip  olması  bir  tesadüf  mü? 

Olağanüstü  bir  servete  sahip  olmak  ister  misiniz? 

Muhteşem  bir  malikanede  yaşamak  ister  misiniz? 

Ömrünüz  boyunca  hiç  sıkıntıya düşmeden  bolluk,  bereket  içinde yaşamak  ister  misiniz? 

Ruh  eşinizi  bulmak  ya  da  huzurlu,  mutlu  bir  evlilik  yaşamak  ister misiniz? 

Peki  kendinize  sorun.  Gerçekten  ne,  ama  ne  istersiniz? 

Amaçlarınıza  ulaşmak  için  bu  kitabı  kullanmaya  başlayabilirsiniz. 

Yaşamınızdaki  herhangi  bir  şey için  bir  cevap,  bir  rehber  arıyorsanız,  soruyu  sorun,  cevap  alacağınıza inanın  ve  bu  kitabı  rastgele  açın. 
Açılan  sayfada  aradığınız  cevabı  ve tavsiyeyi  bulacaksınız. 

“Sır  tüm  sır  olmuşların,  olanların ve  olacakların  cevabıdır” 

(Ralph  Waldo  Emerson-Filozof) 


^  u  sırrın 

1-^  ne  oldu- 
U  ğunu  söyleyemem.  Tek  söyleyebildiğim  varolduğu”. 

(Alexander  Graham  Bel-Telefonun  Mucidi) 

Çağlar  boyu  nesilden  nesile  geçerken  bir çok  insan  ona  göz  dikti, onu  gizledi,  kaybetti, çaldı,  büyük  paralar  karşılığı satın  alanlar  oldu.  Tarihteki en  önemli  insanların  bazıları yüzyıllar  kadar  eski  olan  “Sır”  ra vakıf  olmuşlardı.  Eflatun,  Galileo, Beethoven,  Edison,  Garnegie, Einstein  ve  diğer  mucitler,  bilim adamları  ile  büyük  düşünürler “Sır”rı  biliyorlardı;  ve  şimdi  “Sır” dünyaya  açıklanıyor. 

“Sır”rı  öğrendiğinizde,  istediğiniz  her  şey  olmayı  da  öğrenmiş  olacak;  asıl  kimliğinizi  bulacak  ve  hayatta  sizi  bekleyen  gerçek  ihtişamın 


Yıldız  Yağmuru 


ış,  beyaz  ağaçlar  yaratır topraktan;  bazı  insanlardan  umutsuzluk  yaratır, ama  bir  sevgi  iliştirir  bu ^umutsuzluğa,  dünyanın  en garip  çiçeğini  yaratır. 

Annesi  babası  ölmüştü  kızın,  başında  bir  kukuletası,  sırtında  yırtık  bir elbisesi  ve  tüyleri  yağmur  yemiş  bir paltosu  vardı.  Böyle  bir  kızın  cebinde olsa  olsa  bir  dilim  ekmeği  olur  ancak. 
Avucunda  da  sıkı  sıkı  tuttuğu  birazcık bozuk  parası...  Ama  kışa  olan  güveni nedense  kaybolmamıştır.  Kuşlara  bakarak  ısınmaya  çalışır.  Titrerken  düşünüyordu  kız. 


-Bahar  gelecek  günün  birinde.  Kar  taneleri  yerine  tomurcuk  yağacak,  gökten  sincaplar  ılıklığı yukarı  taşıyacak.  Kış,  baharın  habercisidir; 
meleklere  mektup  yazar,  gönderilmesini  ister.  Bahar,  bu arada  yeryüzünü  oyalar. 

Bunları  düşünürken  yaşlı bir  adam  çıktı karşısına. 

-Param  yok, karnım  aç,  dedi.  Bana  para  ver  biraz,  sen  küçük  bir çocuksun,  nasılsa  doyururlar  seni. 

Kız  hiç  düşünmedi  bile,  bütün  parasını  ihtiyara  uzattı. 

Sanki  beyaz  bir  aslan  girmişti  şeh¬ re,  alev  yerine  kar  soluyordu.  Şemsiyesi  olanların  şemsiyesini,  düşleri olanların  düşlerini  parçalıyordu.  Ama umutsuzluğa  kapılmadı  kız,  sokakta bir  başına  yürüdü. 

Bir  kadın  belirdi  yanı  başında. 

-Güzel  çocuk,  dedi.  Yiyecek  bir şey  var  mı  cebinde?  Ağzıma  üç  gündür  lokma  koymadım,  kime  başvurduysam  geri  çevirdi  beni... 


Bir  dilim  ekmeği  vardı  ya,  onu  yesin  zavallı  kadın.  Kendisi  bir  şey  yemeyeli  iki  gün  olmuştu  daha. 

-Al  teyze,  dedi,  benim  karnım  tok, daha  demin  yemek  yedim.  İnan  bana, olsaydı  daha  da  verirdim. 

Sonra  küçük  bir  çocuğa  giydirdi paltosunu,  gömleğini  kendi  boyunda bir  kıza  armağan  etti.  Hava  kararmıştı nasıl  olsa,  kimseler  göremezdi  kendisini. 

Ama  o  bir  kedi  yavrusunu  gördü; soğuktan  sesi  bile  donmuştu  kedinin, bıyıklarında  buz  tutmuştu  miyavlaması.  Dergiciler  görsey¬ di,  kış  resmi  olarak  dağların değil,  onun  resmini  koyarlardı  dergi  kapaklarına.  Başından  çıkardığı  kukuletaya sardı  kediyi. 

Kış,  adımlarını  yönetir  insanların;  kürklü  olanları  tiyatroya  götürür,  paltolu  olanları sinemaya  götürür,  ceketli olanları  evlerine  götürür,  çıplak  olanları  korulara  götürür. 

Derken,  kendini  bir  koru¬ da  buldu  kız,  saçlarının  arası¬ na  sokup  ellerini,  gökyüzüne baktı.  O  anda  tipi  dindi,  bulutlar  açıldı  ve  ansızın  beliren samanyolundan  bir  yıldız kaydı.  Sonra  bir  yıldız,  bir  yıldız  daha...  Bütün  Samanyolu, büyük  ayı,  küçük  ayı,  hepsi ayaklarının  dibine  düştü  kızın. 

Sonra  çoban  yıldızı  düştü. 


Yeryüzü  inanılmaz  sevinçler yaratır.  Eğilip baktı  kız,  toprağa değdikçe  altın oluyordu  yıldızlar. 

Artık  gelmemek  üzere  gidiyordu  kış.  Yoksulların, kedilerin  yanından;  güzel  yemekler, kaim  kumaşlar  alınırdı  bu  altınlarla. 

Göğü  seven  denizcilerin  tanıdığı bütün  yıldızlar  birer  birer  düştü  yere. 
Onları  gören  ay  bile  çekinmedi,  hava¬ da  parçalandı  ve  dallarına  altın  birer yaprak  olarak  kondu  ağaçların. 

Alışverişi  seven  sincaplar  için  işte bir  sürü  altın. 
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El  Yapımı  Bebek  I  Bilmediklerimiz 


Araç  ve  Gereçler: 

1- Tahta  boncuk  (Büyük  boy) 

2-  İçine  pasta  konulan  kıvrımlı kağıtlar. 

3-  İstenilen  renkte  kurdela  ve fon  kağıdı 

4-  Guaj  boya  veya  elişi  kağıdı 

Pasta  Kağıdı  ile  Çocuk  Yapımı: 

Tahta  boncuğun  üzerine  yüz ifadesini  vermek  için  guaj  boya  ile boyanır  veya  elişi  kağıdıyla  kaşı  ve gözü  yapıştırılır.  Kafasının  üzerine yünden  saçlar  ve  pasta  kağıdından şapkayı  yapıştırır.  Fon  kağıdını boru  şeklinde  kıvırarak  baş  uçla¬ 


rını  tırtıklı  keserek,  kurdelayı da  boynuna  bağlayarak  monte edin.  Pasta  kağıtlarını  ortalarından  fon  kağıdına  uygun  olarak yuvarlak  kesip  boru  şeklindeki fon  kağıdına  üst  üste  gelecek şekilde  dizin. 

Kese  Kağıdı  ile 

Çocuk  Yapımı: 

Baş  şekli  aynı  yukardaki  şekildeki  uygulandığı  gibi  uygulanır.  Pasta  kağıdı  yerine  başın altına  kese  kağıdı  kurdela  ile büzülüp  yapıştırılır  ve  monte edilir. 


•  Bir  timsahın  gözlerinin  arasındaki  mesafe, ayaklarının  büyüklüğüne  eşittir. 

•  Dünyanın  en  büyük  timsahı  6  metre  boyundadır. 

•  Develerin  üç  tane  kaşı  vardır. 

•  İstakozların  kanı  mavidir. 

•  Bir  sineğin  hızı  saatte  8  km’dir. 

•  Sıçan,  deveden  daha  uzun  bir  süre  susuz  kalabilir. 

•  Erkek  güve,  dişi  güvenin  kokusunu  14  km - den  alabilir. 

•  Bazı  böcekler  kafaları  kopmasına  rağmen  bir sene  yaşayabilirler. 

•  Zürafa  kulaklarını  diliyle  temizler. 

•  Çikolata  köpekleri  öldürebilir. 

•  Gerçek  çikolata  köpeklerin  kalbini  ve  sinir  sitemini  olumsuz  şekilde  etkiler. 

•  Yarasalar  bir  mağaradan  dışarı  çıkarlarken hep  sola  dönerler. 


Bilmece 


1-  Ben  giderim  o  gider.  Kâh  benden  önce  gider,  kâh  arkamdan  emekler. 

2-  Ben  giderim  o  gider,  içimde  tık  tık  eder. 

3-  Yaştır  kurutamazsın,  tuzunu  bulamazsın.  Çiçeklerden toplanır,  tadına  doyamazsın. 

4-  Kara  tavuk  dalda  yatar.  Dal  kırılmış,  yerde  yatar. 

5-  Pulları  var,  gelin  değil.  Suda  bulunur,  kayık  değil. 

Avuçta  kayar,  sabun  değil.  Bilemezsen  karşımda  eğil. 

6-  Yük  görünce  kaçar,  ot  görünce  koşar. 

7-  Dağdan  gelir,  taştan  gelir.  Tintin  sakallı  eniştem  gelir 

8-  İki  çubuk,  bir  makas.  Hokkabaz  mı  hokkabaz. 

9-  Yolda  gider,  izi  kalır.  Yuvasını  sırtında  taşır. 

10-  Ebem  yapar,  dedem  yapar.  Bıçkısı  yok,  rendesi  yok, iplikten  ev  yapar. 
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Bu  Kadınlar  Çok  “Ekonomik”! 


Doğa  bir  bütündür.  Doğanın bütünselliği  kadın  ile  erkeğin farklılığını  içinde  barındırır. 
Yaşamın  devamı  için  bu bütünsellik  mutlaka  gereklidir... 


“İyi”  bir  kadın  edilgen  bir  kimlik sergiler.  Suskun,  hanım  hanımcık  ve itaatkârdır.  Kocasının,  babasının,  oğlunun  ve  diğer  akraba  erkeklerinin  sözünden  çıkmaz,  kısaca  kendine  biçilmiş  rolleri  eksiksiz  yerine  getirir... 

Doğa-insan  ilişkisine  baktığımızda da,  doğaya  yaklaşımımızın  en  kabul edilebilir  noktasında  bile  kadını,  ne kadar  edilgen  bir  duruma  soktuğumuzu  dilimiz  ve  yaşantımız  bize  göstermektedir.  Öyle  ki,  insan  dendiğinde akla  önce  erkek  gelmektedir:  İnsanoğlu,  human,  ademoğlu,  adam  olmak  vs. 

Kadının,  insanın  yeniden  üretimini gerçekleştiren  konumu  değersiz  kılınmakta  ve  ikincilleştirilmektedir.  Kadın,  bu  üretimin  öznesi  olmasına  rağmen,  egemen  düşüncenin  söyleminde bir  nesneden  öteye  geçememektedir. 
Örneğin  kadın,  neslin  devamı  açısından  erkek  çocuk  doğurma  aracı  olarak görülür.  Kimi  yerlerde  sürekli  kız  çocuk  doğuran  bir  kadın,  hâlâ  işlevini yerine  getiremeyen  bir  araç  olarak  görüldüğünden,  üzerine  kuma  gelmesi¬ ne  katlanmak  zorundadır.  Çocuk  doğurmayı  reddeden  kadın  toplumun çok  büyük  bir  kesiminde  sevgisiz, bencil  ve  tembel  olmakla  suçlanarak toplumdan  dışlanır. 


İş  yeri,  sokaklar  ve  evin  kesin  çizgilerle  ayrıldığı  bu  feodal  sistemle  kadınlar  kamusal  alandan  yalıtılmakta... 
Oysa  ev  içi  üretimde  kadınlar  toplumsal  yaşama  çok  daha  fazla  dahil  olmaktalar... 

Üretim  ilişkileri  açısından  kadının konumu,  tek  tanrılı  dinler  karşısında bulduğu  -aslında  bulamadığı-  yerinin doğadan  kaynaklandığı  açıklaması  ile “doğallaştırılır.  İnsanın  (üretici  gücün)  yeniden  üretiminin  yanında,  yaşamın  sürmesi  için  gerekli  olan  birçok temel  gereksinim,  özel  ya  da  kamusal alanda  olsun,  yine  kadın  tarafından karşılanmaktadır.  İş  yeri,  sokaklar  ve evin  kesin  çizgilerle  ayrıldığı  bu  feodal  sistemle  kadınlar  kamusal  alandan yalıtılmakta...  Oysa  ev  içi  üretimde kadınlar  toplumsal  yaşama  çok  daha fazla  dahil  olmaktalar...  Kadın;  yemek, temizlik,  çocukların  bakımı  ve  okul ihtiyaçları,  alışveriş,  faturaların  ödenmesi  vb.  gibi  yaşamın  devamı  açısından  zorunlu  işleri  üstlenerek  erkeği kamusal  alandaki  üretim  sırasında  tüm bu  işleri  düşünmekten  kurtarır.  Böylece  kadın  hem  iş  gücünün  (üretici  gücün)  yeniden  üretilmesini  sağlamış hem  de  yaşamın  devamı  için  temel koşulları  yerine  getirmiş  olur. 

Ne  var  ki  kadın,  üretimle  geçirdiği her  an  toplumsal  hayatın  özellikle  karar  mekanizmalarından  uzak  kaldığı içindir  ki,  tahakküm  kuran  ataerkil sisteme  karşı  var  olma  mücadelesinde 


çok  da  yol  alamamaktadır.  Tam  da  bu nedenle  ev  içi  üretime  farklı  bir  bakış açısı  ile  yaklaşmak  gerekiyor. 

Kadının  ev  içi  üretime  mahkûm edilmiş  olması  bana  göre  emeğin  sömürülmesidir.  Dolayısıyla  bu  çok önemli  sorunun,  kamusal  arenada kendine  büyük  bir  yer  bulması  gerektiğine  inanıyorum.  Ancak  böyle  bir başlangıçla  kadının,  üretimde  bağımsızlaşarak  “nesne”  olmaktan  sıyrılıp “özne”  olarak  özgürleşmeye  başlayacağını  düşünüyorum. 

Vericiliğin,  kadının  doğal  davranışı olarak  nitelenmesi  sistematik  bir  öğretinin  devamıdır.  Bunun  ideolojik  nedenleri  yine  kamusal  alanda  hak  ettiği ilgiyi  görmeli,  bu  konuda  ciddi  çalışmalar  yapılmalıdır. 

“Tam  teşekküllü”  köle 

Kadının  ev  içi  emeğinin  ekonomik karşılığı  nedir? 

Aile  büyükleri  ya  da  kocanın  talebi üzerine;  onların  istediği  sayıda  çocuk doğurmak;  çoğu  zaman  dini  inançlar gereği  istenmeyen  çocukları  da  doğurmak,  yaşlıların  ve  çocukların  bakımı; tüm  ev  içi  işlerin  yapılması,  ekonomi¬ nin  koca  tarafından  verilen  para  miktarınca  düzenlenmesi,  daha  doğru  bir ifadeyle  verilen  paranın  yetiştirilmeye çalışılması;  kadının  ev  içi  üretimde  de ücretsiz  iş  gücü  olarak  kullanılması (hah  dokuma,  dantel  örme,  tarlada  çalışma  vb.)  gibi  işlerin  yapılmasıyla  -ki bu  listeyi  uzatmak  mümkündür-  sağlanan  fayda  ve  üretim  değerlendirildiğinde  sömürünün  boyutlarını  tahmin etmek  hiç  de  zor  değil. 

Gökyüzünün  yarısı  bizim 

Bu  bütünsellik  içinde  biz  kadınlar, hak  ettiğimiz  yaşamımıza  kavuşmak ve  onu  korumak  için  çok  şey  yapmak zorundayız.  Önce  görmemiz  gereken 


bir  şey  var: 

Gökyüzünün  yarısı  biz  kadınlarındır.  Yani  dünyanın  yarısı...  Öyleyse politikamız  ve  irademiz  siyasi  arenada bir  yer  bulmak  zorunda.  Örneğin,  içinde  hem  kadının  hem  de  erkeğin  olduğu  yeni  bir  demokrasi  tanımı  yapmalıyız.  Örneğin,  ev  içi  işlerin  kadının  görevi  olmadığını  kamusal  alanda  anlatmalıyız.  Özel  alanın  özel  alan  olmadığını,  aile  içi  tecavüzün  ve  diğer  şiddet türlerinin  bir  kamusal  sorun  olduğunu anlatmalıyız.  Siyasi  arenada  kadın üzerinden  politika  yapılmasının  önüne geçmeliyiz  örneğin.  Dilde  cinsiyetçiliği  teşhir  etmeliyiz. 

Listemizi  uzatmak  kuşkusuz  mümkün.  Görüyoruz  ki  ayrımcılığa  çok  maruz  kalıyoruz.  Evimizde  özgür  olsak bile  sokakta,  İşyerimizde,  tarlada  özgür  olamıyoruz. 

Kendimizden  başlayalım 

Gerek  feodal  değerler,  gerek  tek tanrılı  dinler  ve  gerekse  kapitalist  üretim  tarzının  kullandığı  en  önemli  argüman  olan  “kadının  erkek  için  var olduğu”  düşüncesi,  artık  yerini  kadının  özne  olarak  var  olabildiği  bir  yaşam  biçimine  bırakmak  zorundadır. 
Kadın,  yedek  ve  ucuz  iş  gücü  doğurmak  suretiyle  insanın  yeniden  üretimi konusunda  nesne  olmaktan;  en  önemlisi  de  erkek  için  var  olan  bir  cins  olmaktan  vazgeçmeli  ve  kendi  yaşamına sahip  çıkmalı,  aynı  zamanda  üretimini de  kendi  belirlediği  yaşam  ilkeleri  ölçüsünde  yapmaya  başlamalıdır. 

Tekrar  belirtmek  isterim  ki  doğa bir  bütündür.  Doğanın  bütünselliği kadın  ile  erkeğin  farklılığını  içinde  barındırır.  Yaşamın  devamı  için  bu  bütünsellik  mutlaka  gereklidir... 
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Şark  Çıbanı 


granülasyon  dokusu  oluşur.  Kabuk  düşerek  çirkin  bir  iz  bırakır  ve  iyileşir.  Bu iyileşme  genellikle  1  yıl,  bazen  daha 


Bölge  insanının  kod  adı  olarak  tabir  ettiğimiz  şark  çıbanı  uzun  yıllardan  beri  görülmezken,  GAP  ile  sulu  tarıma  geçiş  ve  yaşanan  zorunlu  göç  nedeniyle  son  yıllarda  yeniden  hortlamış  durumda. 

Sivrisineğe  çok  benzeyen,  sıcak  ortamı  seven,  yaşamlarını  kan  emerek sürdüren,  tatarcıklar  ya  da  yakarcalar... 
Bir  diğer  adı  leishmeniasis  olan  şark  çıbanı,  halk  arasında  Halep  çıbanı,  Urfa çıbanı  ya  da  yıl  çıbanı  olarak  da  bilinir. 
Alacakaranlıkta  uçar,  geceleri  gezer, gündüzleri  ise  ekolojik  ihtiyaçlarına  uygun  ortamlarda,  kuş  ve  hayvan  yuvalarında,  ahırda,  ağaç  ve  duvar  kavukların¬ da,  saman  ve  gübre  yığınları  arasında, tuvalet  köşelerinde  saklanırlar. 

Bulaşıcı  dişi  tatarcıkların  başıboş  köpek,  kemirgenler,  evcil  hayvanlara  yerleşmesi  ve  uygun  ortamlarda  çoğalması, sonuçta  insanı  sokmasıyla  bulaşır.  Vücudun  açık  kısımlarında,  çok  defa  yüz¬ de,  kol  ve  bacaklarda  görülebilir.  İnsanla  temastan  sonra  birkaç  haftadan  birkaç  aya  kadar  devam  edip,  kuluçka  dönemi  sonrası,  tatarcığın  soktuğu  yerde küçük,  sert  ve  kaşıntılı  bir  papül  oluşur. 
Papül  giderek  büyür,  etrafı  kızarır,  3-4 ayda  sert  ve  kabarık,  üzeri  kabuklu,  hafif  sızıntılı  1-3  cm  çapında  ülserasyon gelişir.  Bir  süre  sonra  lezyon  yerinde 


uzun  sürer. 

Kentler  arası  ulaşımın  kolaylığı  ile birlikte  yolculuklar  ve  yoğun  göçler,  tatarcıklarla  mücadelenin  yetersizliği  ile birlikte  ana  kaynak  olan  hastaların  tedavi  edilmemesi,  belirli  bir  bölgede  sınırlı  kalan  hastalığın  başka  bölgelerde yayılmasında  önemli  rol  oynar. 

Birkaç  yıl  önce  gerek  Diyarbakır Tabipler  Odasının  hazırladığı  raporlar¬ da,  gerekse  de  özellikle  Ege  Üniversitesinden  hocaların  yapmış  oldukları araştırma  sonuçlarında  konunun  önemi¬ ne  dikkat  çekilmişti.  GAP’ın  oluşturduğu  iklim  koşullarının  değişmesiyle,  bölgede  bazı  parazit  türlerinin  yol  açtığı tropikal  hastalıkların,  önümüzdeki  yıllarda  artış  kaydedebileceği  vurgulanmıştı.  Bugün  artık,  1,5  milyon  nüfuslu şehir  merkezlerinde,  ilçelerde  şark  çıbanıyla  karşılaşıyorsak,  söylenenler  boşa  değil. 

Bölgemizde  50-60  yaş  gurubu  bir çok  insanda,  şark  çıbanının  derin  izini görmek  mümkündür.  Kiminin  burnun¬ da,  kiminin  yanağında...  Şark  çıbanı  biraz  da  Güneydoğulu  olmanın  ispatı  gibidir.  O  yıllar  DDT  ile  yapılan  ilaçlamalar  ve  yoğun  çalışmalar,  vaka  sayısını yok  denecek  kadar  azaltmıştır,  ama  yeterli  olmamıştır.  Bugün  gelinen  aşamada  yeniden  hortlamıştır. 

GAP’ta  sulu  tarıma  geçişle  birlikte, meydana  gelmesi  olası  tropikal  hastalıklardan  söz  ederken  önlem  alınmasını, bölgede  tropikal  hastalıklar  merkezinin, 


üniversitelerde  anabilim  dallarının oluşturulması  ile  birlikte,  söz  konusu yerlere  uzman  kadroların  atanması  gerektiği  belirtmişti.  Aradan  7  yıl  geçti. 
Tropikal  Hastalıklar  Merkezi  kuruldu. 
Ancak  işlevsiz  ve  boş  bir  bina  görünümünde,  donanımsız,  uzmansız  bir  işle¬ ve  sahip  olan  merkez,  bugün  doğum hastanesi  ve  göğüs  hastanesi  polikliniğine  dönüştürülmüş  durumda. 

Şark  çıbanına  karşı  yapılacak  çok  iş var.  Erken  tanı  açısından  çevre  taraması,  taşıyıcıların  ve  vektörlerin  eliminasyonu  açısından  sinek  mücadelesi, ilaçlama,  başıboş  köpek  ve  kemirgenle¬ re  karşı  mücadele,  ahır  ve  gübrelik  gibi odakların  temizlenmesi,  gerekli  içmekullanma  suyu  temini,  bataklık  ve  kirli su  atıklarının  kurutulması,  tedavi  açısından  gerekli  ilaçların  temini,  herşeyden önce  hastalığın  tanıtımı  ve  korunma  ile ilgili  yerel  TV’ler  de  halkın  eğitimi,  hekim  ve  sağlık  çalışanlarının  eğitimi  yapılacak  önemli  işlerdir.  Kent  merkezinde  Diyarbakır  Büyükşehir  Belediyesi¬ nin  yapmış  olduğu  başarılı  ilaçlama  çalışmaları  sonuç  vermiş  durumda,  ancak ilçe  ve  köyler  kaderiyle  baş  başa.. 

İl  Valiliği,  Sağlık  Müdürlüğü,  Bele¬ 


diyeler,  İl  Tarım 
Müdürlüğü,  Üniversiteler  vs.  herkese  iş düşüyor.  Kimseyi zan  altında  bırakma gibi  bir  niyet  yok. 
Amaç,  oturup 
TUS’a  hazırlanan sağlık  ocağı  doktorunu,  yeterli  denetleme  mekanizmasını  geliştiremeyen sağlık  yetkililerini, zararlılarla  mücadele  de  varoşları  es  geçen  yerel  yönetimleri,  sadece  bilimsel yayın  yapma  amacı  peşinde  olan  arkadaşları  biraz  daha  duyarlı  kılmaktır. 

En  önemlisi  de,  kamu  sağlık  hizmetlerinden  elini  ayağını  çekme  çabası içinde  olan,  sağlık  hizmetlerini  piyasacı bir  zihniyetle  özel  polikliniklere  yönlendirerek  talanın  önünü  açan,  bir  basamak  sağlık  hizmetlerini  tıkatan  Sağlık Bakanlığı  yetkililerini  rüyalarından uyandırmaktır.  Sayın  bakanın  uygulamaya  çalıştığı  politikalarla,  hastaların cebine  el  uzatanların  adresini  doğru  ortaya  koyması  gerekirken,  IMF  politikalarını  hayata  geçirerek  hekimleri  suçlayacağına,  bölgemize  kadar  teşrif  buyurup,  yoksul  ülkelerin  hastalığı  olarak  bilinen  şark  çıbanının  eredike  edilmesiy¬ le  uğraşsa  daha  verimli  olurdu  diye  düşünüyoruz.  Dün  Dicle’de,  bugün  Diyarbakır’da  yarın  Ankara’da  ...  Şark  çıbanı  size  de  çıkabilir(î). 

Yıllar  süren  şiddet  ortamının  onarılmaz  yaralarının  tedavi  edilmesini  bekleyen  ve  bunun  acısını  taşıyan  göç  mağduru  Kürtler,  şimdi  tatarcıkların,  bedenlerinde,  yüzlerinde  açtıkları  çirkin  yaralarla  uğraşıyor.  Bir  yandan  da  “çok  şükür  çok  şükür,  bu  yaralar  hiç  değilse  acı vermiyor”  diye  teselli  buluyor. 


Kendi  Kendine 
Meme  Muayenesi 


Meme  hastalıklarının  erken  tanısında  hastanın  düzenli  aralıklarla  kendi  kendini  muayene  etmesi  büyük  önem  taşır.  Her  ay bir  kez  kendi  kendine  meme  muayenesi  yapması  kadının  kendi  memesi¬ nin  normalde  nasıl  hissedildiğini,  normal  durumunun  ne  olduğunu  öğrenmesini  ve  herhangi  bir  değişiklik  gelişince  en  kısa  sürede  belirlenmesini sağlar.  Meme  muayenesi  için  en  uygun  zaman  adet  gören  kadın  için  adetinin  bitiminden  sonraki  ikinci  ya  da üçüncü  gündür.  Adet  görmeyen  kadınlar  ayın  belirli  bir  gününü  seçip  her  ay gün  atlamaksızın  kendi  kendini  muayene  edebilir.  Bazıları  bu  muayeneyi banyodayken  yapar.  Parmaklar  ıslak  ve sabunla  deri  üstünde  daha  rahat  kaydığından  altındaki  dokuyu  ve  değişiklikleri  hissetmek  daha  kolay  olur. 

1.  Bir  ayna  önünde  durunuz.  Her iki  memenize  bakınız.  Meme  başından  akıntı,  meme  başında  çekinti,  memede  çukurlaşma,  buruşma  ya  da  kabuklaşma  gibi  normal  dışı  bir  durum olup  olmadığını  dikkatle  inceleyiniz. 

2.  Ellerinizi  başınızın  arkasında  birleştirin  ve  başınızı  öne  doğru  iterek kasların  gerilmesini  sağlayınız.  Bu  sürede  aynaya  bakarak  normal  dışı  bir durum  olup  olmadığını  inceleyiniz. 

3.  Sonra  ellerinizi  belinize  doğru kuvvetlice  bastırınız.  Öne  doğru  hafifçe  eğiliniz,  omzunuzu  ve  dirseklerinizi öne  doğru  itiniz.  Memenin  boyutların¬ da  ve  biçiminde  bir  değişme  olup  olmadığını  göreceksiniz.  Bunu  yaparken 


göğüs  kaslarının  gerilmiş  olması  gerekir. 

4.  Sol  omuzunuzu  kaldırınız.  Sağ elinizin  üçüncü  ve  dördüncü  parmakları  ile  bastırarak  dış  uçtan  başlayıp meme  üzerinde  küçük  daireler  yapacak  biçimde  elinizi  hareket  ettirerek bütün  memeyi  inceleyiniz.  Sonunda meme  başına  varmış  olmanız  gerekir ve  bütün  memeyi  bu  yolla  değerlendirmiş  olacaksınız.  Meme  ile  koltuk altı  arasındaki  bölgeyi  de  inceleyiniz. 
Aynı  işlemleri  sırayla  diğer  memenizede  uygulayınız. 

5.  Memenizin  başını  nazikçe  sıkınız  ve  bir  akıntı  gelip  gelmediğine dikkat  ediniz.  Aynı  işlemleri  sırayla  diğer  memenizede  uygulayınız.  Eğer  bir akıntı  varsa  doktorunuza  başvurmalısınız. 

6.  4  ve  5.  seçeneklerde  gösterilen işlemleri  yatarken  de  yinelemek  gereklidir.  Sırt  üstü  yatınız,  sol  kolunuzu başınızın  üstüne  doğru  getiriniz,  sol omuz  altına  ufak  bir  yastık  ya  da  bükülmüş  havlu  koyunuz.  Bu  biçimde yatış,  incelemeyi  kolaylaştırır.  Daha önce  tanımlandığı  gibi,  dairesel  hareketlerle  bütün  memenizi  parmaklarınızın  ucu  ile  hissediniz. 

Derinin  altında  ya  da  meme  dokusu  içinde  her  zaman  hissettiğinizden farklı  olarak  sert  bir  kitle  olmadığından  emin  olmanız  gerekir.  Eğer  bir değişiklik  ya  da  sert  bir  kitle  farkedersiniz.  En  kısa  sürede  doktorunuza  ya da  bir  genel  cerrahi  uzmanına  başvurunuz. 


Ö^e 

Temizlik 

Çaydanlığınızın  içinde  biriken  kireç tortusunu  temizlemek  için,  1 5  dakika kadar  içinde  sirke  kaynatın. 

Sürahinizin  dibi  kir  tutmuş  ise,  içine bir  avuç  tuz  ile  sirke  koyup  çalkalayınız, tertemiz  olacaktır. 

Bakır  kaplarınızı  parlatmak  için  bir  bezi  sirke  ile  hafifçe  ıslatıp,  bakırı  ovun. 

Yağlı  şişeleri  temizlemek  için  önce  yıkamak  gerekir.  Sonra  durulanan  şişenin içine  sodalı  su  koyarak  sallamaya  başlanır.  Beş  dakika  kadar  sallanan  şişe  çalkalanıp  bu  sefer  içine  kahve  telvesi  ilave 


edilir.  Bir  sürede  bu  şekilde  sallanan  şişe  kısa  zaman  sonra  yağlardan  tamamen temizlenmiş  duruma  gelecektir. 

Evde  ortaya  çıkan  karıncaları  yok  etmek  için  kahve  telvesi  kullanmanız  iyi sonuç  verecektir. 

Bulaşık  suyunuza  bir  kaşık  sirke  katmakla  bulaşıklarınızın  daha  kolay  ve  güzel  yıkandığını  göreceksiniz. 

Paslanmaz  çelikten  tencereler  zamanla  parlaklığını  kaybedebilir.  Biraz  sirkeyi ateşe  koyup  ısıtın.  Sonra  yumuşak  bir bezi  bu  ılık  sirkeye  batırarak  iyice  ovun. 
Ama  sonra  da  iyice  durulayın.  Bir  fanila parçasıyla  parlatırsanız,  çelik  tencereniz pırıl  pırıl  olur. 


Etsiz  Çiğköfte 

Malzemeler 

4-5  patates 

1,5  bardak  ince  bulgur 
1  yemek  kaşığı  biber  salçası 
1  yemek  kaşığı  domates  salçası 
1  yemek  kaşığı  toz  kırmızı  biber 
10  12  adet  taze  yeşil  soğan 
1  kaşık  çemen 
1  bardak  ceviz 
3-4  diş  sarmısak 
1  demet  maydanoz 
1  yemek  kaşığı  tahin 

Yapılışı 

Tuz,  karabiber  patatesi  püre  yapın. 
İçine  salçaları,  çemeni  ve  sarımsağı  ilave  edip  karıştırın.  İçine  kabartılmış bulguru  ilave  edip  yoğurun.  Maydanoz,  soğan  ve  cevizi  ekleyip  tekrar  yo¬ 


ğurun.  En  son  tahini  ekleyip  karıştırın ve  elinizde  sıkımlayıp  tabağa  dizin.  Sıkmalarken  elinizi  mutlaka  suya  batırın, çünkü  çabuk  kurur.  Üzerine  isterseniz biraz  daha  ceviz  serpebilirsiniz.  Çemeninizin  içinde  sarımsak  tadı  çok  yoğunsa  sarımsak  miktarını  azaltın.  Çemen  yerine  çeşitli  baharatlar  (yenibahar,  tarçın,  kişiniş,  kimyon)  ekleyebilirsiniz.  Ama  çemen,  sanki  etle  yapılmış  gibi  bir  tat  veriyor. 

Afiyet  olsun! 
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Kadına  Karşı  Şiddete 
Sen  De  Hayır  De! 


iricik  okurlarım!  Hayat  güzeldir  güzel  olmasına  da,  bir o  kadar  da  çekilmez  oluyor hani.  Canlarım,  seyranlarım, öncelikle  hepimizin  canını alan  bir  noktaya  parmaklarımızı  basmak  istiyorum.  Kadına  karşı  şiddet yaygın  ve  sıkça  rastlanılan  insan  hakları  ihlallerinden.  Kadına  karşı  şiddet, biz  kadınlara  karşı  uygulanan,  ayrımcılıkta  ısrar  eden  kabaerkil  mi  deseeek,  karaerkil  mi(?!);  her  neyse,  bu  illet mereti  devam  ettirmek  uğruna,  kocalar  milletinin  kendilerini  konuşturmak için  başvurdukları  bir  araçtır. 

Mesela  bilim  xammlarımn  biricik araştırmalarını  kısaca  şöyle  güzel  bir dökelim  meydana. 


Bilim  xanımlarımıza  göre;  kocalar cemaatinin  %  90 ’ı  xanımlara  psikolojik şiddet  uygulayarak  bağırırlar,  çağırırlar,  hakaret  ederler,  aşağılarlar  ve  durmaksızın  küfür  basarlar. 

Kocalar  cemaatinin  %  40’  ı,  sıkıştıklarında  fiziksel  şiddet  uygulayarak  tokat,  tekme,  çelme,  efendime  söyleyeyim,  bıçak  ve  silahla  saldırırlar.  Kocalar  cemaatinin  %15’i  (affedersiniz  ama demeden  edemeyeceğim)  sapıttıklarında,  xanımları  istemedikleri  halde, onları  cinsel  birleşmeye  zorlarlarmış! 


Evet  sevgili,  biricik  okurlarım.  Sîzlere  biricik  araştırmalarımı  aktarayım  derken  aklıma  iki  örneklendirme  geldi. 
Tadı  tuzu  geçmemişken  bir  an  önce aktarayım  size.  Geçenlerde  telefonum çaldı.  Hemencecik  “Hellooo!  Ayol  ben biricik  Şujin  Xanım,  buyruuun!  Derdinize  nasıl  derman  olabilirim?”  dedim.  Telefondan  ağlamaklı  bir  ses:  “Aaahh  Şujinciğim  aah!  Ben  Neriman  Xanım.  İçim yanıyor  içiiim!  Her  gün  göz  patlak,  kafa çatlak  misali  şiddete  maruz  kalıyorum. 
Dedim  de  bu  meret  kocanın  hakkından  ancak  Şujinciğim  gelir  diye.  Gel, şuna  iki  çift  lafcık  et  de  adam  olsun!” 
Telefonumu  kapatıp  koyuldum  yola. 
Neriman  Xanım  bir  bir  anlattı  başından gelen  geçeni.  “Merak  etme  Neriman Xanımcığım  senin  meret  kocanla  konuşacağım”  der demez,  kapı çalmaz  mı?  Ardından  zılam içeri  girer  girmez  konuya hemen  girivereyim  dedim. 
“Heval,  eşiniz sizden  şikayetçi.  Hangi  devirde  yaşıyorsunuz  be adam!”  deyip bir  güzel  iğneledim  zılamı. 
“Ne  olmuş  yani?  Kadın  dediğin  erkeğinin  kulu  olmalı,  ne  isterse  onu  yapmalı.  Zılam  değil miyim  halla  halla!  Hem  sever,  hem  döverim,  ne  olmuş  yani?  Şiddetmiş,  peeeh!..  Uğraşma  Şujin  Xanım!  Ne  derler bilmiyor  musun?  Xanımını  dövmeyen dizini  dövermiş.”  Ardından  kadına  dönmez  mi?  “Seni  gebertecem  ulan  karın, sen  birazdan  görürsün  gününüüü!”  Sinirden  ateş  küpüne  dönmüştüm.  Ayağa fırladım  tokatı  basmak  için. 

Ardından  Neriman  Xanım;  “Aaa... 


Şujin  Xanımcığım!  Benim  kocam  bir tanedir.  Ben  sana  ne  zaman  dedim  ki kocamla  sorunum  var  diye?  Aaa!.  Şiddet  nedir  bilmez  o!  Sorun  morun  da yok!  Çok  sağol  geldiğin  için,  ama  artık  kalkıyorsun  sanırım”  demez  mi? 
Bendeniz  hayretler  içinde  kalakaldım. 
Dert  yanan  kendisiydi  bee!..  Yardım edeyim  derken  kovuldum.  Hemencecik  sokağa  attım  kendimi.  Derin  bir nefes  ardından,  cigara... 

Bu  ne  iş  ayoool!  Kadınlarımızı  anlamak  da  hayli  zor  ki  zor.  Böyle  mi mücadele  edeceğiz?  Kadına  karşı  şiddete  hayrımız  bu  olamaz  yani.  İşimiz zor  vallahi!.. 

Sizlere  bir  örnek  daha  vereyim  sevgili  canlarım.  Kadına  karşı  şiddete  hayır  deme  zamanı  bu  aralar.  Hepimiz heyacanla  beklemekteyiz  bir  hayrımız olsun  diye.  Bu  konuda  bir  panele  konuşmacı  olarak  katıldım.  Konuşmama pir  u  pak  devam  ederken,  xanımlarımız  başladılar  aralarında  fısıldamaya. 

Bu  sahneleri  bilirsiniz  canım.  Konuşmama  ara  verdim  ve;  “sevgili  çok  giymedi  xanımlar!  Size  konuşma  hakkı verilince  ağız  fermuarlarınızı  çeker,  çıt çıkarmazsınız.  Ama  kendi  aranızda  maaşallah  pist  pişdarınızın  sonu  gelmiyor. 
Şu  dedikodularınızla  biraz  bizi  aydmlatsanız  fena  mı  olur  ayoool!. ”diye uyardım.  Hep  bir  ağızdan  “Yoo...  hayır,  siz  devam  edin  Şujin  Xanımcığım, bizimkiler  senin  anlayacağın  dilden  değil.  Dediler.  “Pekiii  kadına  karşı  şiddeti tartışalım,  sorunlarınızı,  yaşadığınız  şiddeti  anlatın  bakalım,  ne  trajediler  yaşamışız,  çözüm  için  paylaşım  hayli önemli  olsa  gerek.  Söz  hakkı  sizin  efeniim.”dedim.  Her  zamanki  gibi  koro halinde:  “Şeyyy...  bu  konudan  pek  anlamayız,  ama  nefiiis  mantılaar,  börekleer,  çörekleer,  efendime  söyliyim  kıymalı,  bol  acılı  tırş  dolmalar  biliriz  biz”. 

Sinirden  çatlamak  üzereyken  derin bir  nefes  ardından;  “bakın  sevgili  xanımlar,  konumuz  şu  meret  mantılar, 


börekler,  çörekler  falan  değil,  kendimizi  bilinçlendirmek  ve  şiddete  karşı  'hayır’  diyerek  haklarımızın  bilincine  varmak  için  tartışmaktır  ya  da  bildiklerimizi  paylaşmaktır  yaa!  Hayret  bi  şiii...” 
dedim.  Ama  ne  fayda?  “Sevgili  Şujin Xanımcığımız,  bir  tanemiz,  sen  eve  gel de  sana  neffis  mantılar  yapalım.  Hem ondan  bundan  konuşuruz.  Ne  dersin?” 
diye  tutturdular  ki  tutturdular. 

Toplantıyı  bitirmek  düştü  benim  payıma  sanırım.  Ayrıca  bu  koro  halindeki konuşmalara  müdahale  etmektense  ev ev  dolaşıp  bu  duruma  bir  son  vermeyi ve  şiddete  karşı  hayır  demeyi  öğütlemeliyim.  Evet  evet,  buna  karar  verdim. 

Sevgili  biricik  okuyanlarım.  Dür  ve kür  düşünmek  gerekir  derim.  25  Kasım  Kadına  Yönelik  Şiddete  Karşı Uluslar  arası  Dayanışma  Gününe  sayılı günler  kaldı.  Bunun  için  sabaha  horozun  ötmesini  beklemeden  hazırlıklara başlamalı,  gerekirse  sokaklara  dökülmeli,  panellere,  toplantılara  doluşmak. 
Sadece  kadınlara  ya  da  çocuklara  değil,  yaşayan  herhangi  bir  canlı  varlığa karşı  'şiddete  hayır’  demek  için  dökülelim.  Fena  mı  olur?  Yorum  sizin  diyeceğim,  yalnız  yorumlarınız  ya  da  trajikomik  ihbarlarınızı  çoktandır  alamıyorum.  Adresime  yazıp  beni  ödüllendirirseniz  sevinirim.  Baaayy! 

sujin_xanim@hotmail.fr 


1-  Geçtiğimiz  günlerde  kaybettiğimiz  ölümsüz  Kürt yazarı  Mehmet  Uzun’un  bir  eseri,  2-  bir  renk  /  hastanın  yanında  bulunan,  ona  yardımcı  olan  kimse,  3- Dünya  Sağlık  Örgütünü  simgeleyen  harfler  /  bir  yazıyı  kaleme  alan,  yazı  yazan  kimse,  4-  (tersi)  büyük  bir  amaç  için her  türlü  tehlikeyi  göze  alan,  bu uğurda  canını  bile  esirgemeyen kimse  /  alkol  kökü,  5-  Kürtçe’de ‘yılan’  /  ‘anlamak’tan  emir,  6- kimyasal  bir  element  /  gizemsel, 

7-  kas  /  istikbal,  gelecek,  8-  Edirne’nin  bir  ilçesi  /  Bir  harfin  okunuşu  /  güneşin  doğuşundan  önceki  alacakaranlık  zaman,  9-  (tersi)  sanmak  eylemi  /  Türkiye’de bir  iletişim  kurumunu  simgeleyen  harfler  /  bir  nota,  10-  yay  ile hedefe  atılan  alet  /  Güney  Kürdistan’da  bir  dağ  /  bir  kadın  giysisi,  11-  bilgi  ve  kültür  /  Kürtçe’¬ de  ‘evet’,  12-  Ispanya’da  Bask  bölgesinin  bağımsızlığı  için  mücadele  eden  bir  örgüt  /  Uluslararası Özgür  Kadınlar  Vakfı  tarafından  Almanya’da  kurulan bir  kadın  merkezi 


1-  Kürtçe’de  romatizma  /  bir  örgü  tekniği,  2-  herhangi  bir  nedenle  içe  doğan  güzel  duygu  ya  da  düşünce /  bir  harfin  okunuşu  /  bir  yapıda  konut  vb.  olarak kullanılan  bölümlerin  her  biri  3-  ‘Yılmaz  ...’  ön  adlı Kürt  bir  şair  /  bir  ajans  adı, 
4  -namus  /  Türkiye’li  bir 
yazar,  şair  ve  ressam,  5- Kürtçe  espri,  şaka,  nükte  / Kürtçe’de  doğru  yok  göstericiliği,  kılavuzluk,  6-  yiğit, zeybek  /  dine  sıkı  sıkıya bağlı  olan  kimse,  7-  çıkar amacıyla  ya  da  alışkanlıkla bir  yere  sık  uğramak,  8- azınlık  /  su  tanrısı,  9-  dans etmeyi  meslek  edinmiş  kadın  /  Kürtçe’de  cenaze,  naaş,  10-  ‘Etmek’  fiilinin  III. 
Tekil  şahısta  dili  geçmiş zaman  haliyle  kullanılış  ifadesi  /  patlayıcı  olarak  kullanılan  bir  kimyevi  madde  /  İngilizce’de  ‘çay’,  11-  susuz  ve  ıssız,  geniş  ve  kumluk  yer  /  çekip  çevirme, yönetme,  12-  bir  şey  üzerinde  biriken  pislik  tabakası /  tarıma  elverişli  toprak  ya  da  ekilen  yer. 


Hazırlayan:  Sozdar  Dersim 


yaşam-spor 


Selma  Koçiva 


Oca  Yolunda-II- 


onra  yolun  bir  yerinde  Heva  Hala’nın, Yusufi  Dayı’nın  annesinin  evi  belirdi. 
Kapıda  kimse  yoktu.  Geçerken  uğramak istesem  de  uğrayamadım.  Geç  kalıyordum. 
Heva  Hala  da  çocuklarını  yetim  büyütmüştü. 
En  büyük  oğlu  Yusufi  Dayı  destancımızdı. 
Şevki  Dayı  da  ondan  geri  kalmazdı.  Kızı  Aişe Hala  ikisinin  de  ötesinde  bir  halk  ozanıydı. 
Herkese  ağıt  yakar,  insanları  ağlatırdı.  Çocukluğumda  beleğime  kazınmıştır  bu  simalar. 

Heva  Hala’nın  evi  eski  bir  ahşap  laz  eviy¬ di.  Torunu  Meyremina  ile  çocukluğumda  birlikte  okula  gider,  birlikte  oynardık.  Şimdi  gelinlik  bir  genç  kızdı,  nişanlıydı. 

Heva  Hala’nın  evinin  ilerisinde  patika yoldan  ormanın  içine  daldım.  Yol  yılan  kıvrımları  gibi  uzanıp  gidiyordu.  Her  tarafı  yere dökülen  yapraklardan  oluşan,  gübre  gibi  bir tabaka  kaplamıştı.  Yolların  kenarında  mşüeri (orman  gülü,  kumar)  bitkisi  duruyordu.  Çocukken  mşk'eri  yaprağından  neler  yapmazdık!..  Güya  elbiseler  dikerdik.. 

Epeyce  bir  yol  aldıktan  sonra  Xiûina  oxori belirdi.  Terkedilmiş  bir  ev  izlenimi  veriyordu.  Xiûina  oxoriden  uzanan  yol,  Vaidi  avlaya ve  Didinana’nın  Mağarazeni’deki  derme  çatma  baceniye  gidiyordu.  Xiûina  Dayı‘yı  hiç hatırlamam.  Nana’nın  akrabalarıdır.  Oğulları Yüksel  ve  Bayramali  Dayılar  İstanbul’da  lüks restoranlarda  çalışırlardı. 

Yolun  kenarında  bir  sessiz  maşxadan  su akıyordu.  Bir  yudum  su  içtim  geçtim  Oca’nın güzel  yollarını.  Nandidi  ile  Oaöu‘nun  güzel arazisini  uzaktan  görmeğe  başlamıştım.  Eve yaklaşırken,  içimde  yürüyüşlere  giderken  taşıdığım  heyecanı  yaşıyordum.  Ve  karşımda Oaöu‘un  Oca  evi,  ahşap  bina  belirmişti.  Avlu¬ da  bir  kaç  düzensiz  odun,  evin  etrafında  armut  ağacı,  üzüm  asması,  karayemiş  ve  binbir çeşit  bitki  örtüsünden  oluşan  eşsiz  yeşillikler. 

Kapıda  kimseyi  göremeyince  ‘Bena‘  diye seslendim  Nandidiye.  O  sıra  uzaktan  mısır bahçesinde  olduklarını  gördüm.  Yanlarına  gitmek  için  acele  ediyordum.  Çaylar  dizboyu büyümüş,  budanacak  duruma  gelmişlerdi. 
Bahçenin  muhtelif  yerlerine  armut,  elma,  karayemiş  ağaçları  serpiştirilmişti.  Biri  uzaktan dolu  görünüyordu. 

Yanlarına  gittiğimde  nefes  nefeseydim. 
Mısır  kırıyorlardı  sonbaharın  ılımlı  havasında. 
Yanakları  yine  al  aldı  Nandidi’nin.  Sevgiyle kucakladılar  beni.  Sohbet  içinde  ne  zaman  İstanbul’a  geri  döneceğimi  sordular.  Doyasıya Lazca  konuştum  onlarla.  Kaç  saat  kaldığımı bilemiyorum.  Yüreğimdeki  buzlar  çözüldü  bu sohbetle.  Hava  kararmaya  başlamıştı,  aynilik anı  gelip  çatmıştı.  Sevgi  dolu  bir  yüzle  süzdüm  Oaöunun  yüz  ifadesini.  Nandidi  suskun bakışlarla  süzdü  beni.  Bir  şey  demedi. 

İlerde  Recebali  Dayı’nın  merzesi  görünüyordu.  Bahçelerinde  kimse  yoktu.  Dönüp Oaöu  ile  Nandidi  ‘ye  seslendim.  ’Almanya’ya okumağa  gideceğim.’  dedim.  Nandidi  hiç  istifini  bozmadan  bana  merakla  sordu.  ’İstanbul’daki  okullar  yetmedimi  sana?’  Bu  birçift söz  yüreğime  oturdu.  Yıllarca  unutamayacağım  bir  söz. 

devam  edecek... 


Ömrünü  Kürtlere  Adayan 
Rus  Bilim  Kadını 


Dünyada  Kürt  sorunu ile  ilgilenen  bilim  insanlarının  sayısının parmakla  sayılabilecek  kadar  az  olduğu bilinir.  Onlardan  ismini  duyduklarımdan  -ki  sayılarının  az  olmasından  dolayı  hepsini  duymuşumdurhemen  hemen  hepsi  erkektir.  Yani Kürt  sorunu  konusunda  son  yüzyıla kadar  araştırma  yapan  bilim  insanları  içinde  kadın  olanına  hiç  rastlamamıştım.  Ancak  çok  yakın  tarihte bu  konuda  bir  şeyler  yazabilecek demokrat  ve  aydın  kadınlar  ortaya çıktı.  Şüphesiz  bunun  sebebini  kadınlarda  değil,  sistemin  karakterin¬ de  arıyorum. 

Rusya’ya  geldikten  sonra  bu  konudaki  ilk  ismi  duymuş  oldum. 
Duyduğum  isim;  bir  Rus  araştırmacı  kadın  olan  Tadana  Feodovna. 
Feodovna,  Kürtler  ve  Kürt  sorunu konusunda  araştırma  yapan  bir  bilim  insanı. 

Ömrünü  Kürtleri  araştırmakla geçiren  Rus  kadın  bilim  insanı  Tadana  Feodovna  Kürtçe’yi  öğrenir. 
Kürtler  gibi  giyinir,  Kafkasya’ya  gidip  dağ  taş  demeden  Kürt  aşiretlerini  dolaşıp  yaşamlarını  belgeler  ve Kürdistan’a  gidip  Kürtler  üzerine araştırmalar  yapar. 

F eodovna  daha  öğrenciyken Kürtlerin  trajik  tarihini  okur  ve  etkilenir.  Bu  kadar  trajik  bir  tarihin insanlarını  tanımaya  karar  verir  ve bunun  üzerine  tüm  ömrünü  Kürt halkını  tanımaya  incelemeye  adar. 

1926  yılında  Moskova’da  dünyaya  gelen  Tadana  Feodovna;  Vostokovit  Üniversitesi  Doğu  ve  Slav  Bilimler  Akademisi  Profesörü  F.  F. 
Aristo’nun  kızıdır.  Tadana  daha  küçük  yaşlardayken  Aristo  ve  erkek çocukları,  1628’de  Rusya’daki  iç  karışıklıklarda  yakalanarak  siyasi kamplara  sürgün  edilir.  Kardeşi  Giorgi  bir  süre  sonra  serbest  bırakılsa da  babası  Aristo  siyasi  kampların koşullarına  dayanamayıp  ölür.  Annesi  cezaevinden  bırakıldıktan  sonra  bedensel  engelli  olarak  üç  çocuğuyla  birlikte  orta  yerde  kalır.  Sonunda  koşullara  dayanamayan  anne; Tadana  ve  iki  çocuğu  bir  çocuk  evi¬ ne  bırakmak  zorunda  kalır  . 

Bir  süre  sonra  Tatiana’nın  evli ablası  bu  durumu  kabullenmeyerek en  azından  Tatiana’yı  yanma  almayı başarır  .  Küçük  Tadana  ilk  ve  orta dereceli  okullarda  üstün  başarılar sergiler.  İkinci  Dünya  Savaşının  yoğunlaştığı  sıralarda  Sovyet  iktidarı tüm  gençlere,  savaşın  ihtiyacı  olan teknik  personel  için  çağrı  yapar. 
Tadana  kitaplaştırdığı  anılarında  bu yıllardan  şöyle  söz  eder:  “Bütün halkım  faşizme  karşı  savaşırken  benim  boş  durmam  kabul  edilemezdi. 
Ben  de  teknik  üniversiteye  giderek savaşa  gitmek  istedim.  Bunun  için MVTU  Teknik  akademisi  sınavlarını  kazandım  ve  akademiye  girdim.”  Ancak  teknik  okuldaki  hocaları,  Tatiana’nın  üstün  zekasını  görür  ve  onun  daha  bilimsel  bir  üniversiteye  gitmesi  için  ikna  ederler. 

Tadana  bundan  sonra  tüm  hayali  olan  Ortadoğu  Halkları  Akademisine  girer.  Zaten  babasından  kalma bir  alışkanlıkla  Ortadoğu  halklarının dili  ve  kültürüne  büyük  ilgi  duyar. 

Kürtlere  ilgisi  de  bu  dönem  gelişir.  Tadana,  Ortadoğu  halklarından İran  üzerine  çalışırken  Kürt  halkı¬ 


nın  tarihi  ve  yaşamıyla  ilgili  bilgile¬ re  rastlar.  Giderek  bu  halkın  yaşadığı  tarihi  trajedi  onun  ilgisini  daha  fazla  çekmeye  başlar.  Okulda ünlü  Rus  profesörü  Margarita  Lepor  Tesner  ona  yardım  ederek  Ortadoğu  dilleri  konusunda  uzmanlaşmasını  sağlar.  Tadana  buradan  Kürt tarih  ve  kültürünü  daha  iyi  öğrenebileceği  Etnografya  Bölümüne  geçer.  Burada  rektör  olan  ünlü  Rus Profesör  Tolstov,  Tatiana’ya  hangi uzmanlığı  seçmek  istediğini  sorunca,  Tadana  tereddütsüz  “Kürtler” der.  O  dönem  Rusya  Etnografya Bölümü  öğrencilerin,  seçtikleri  halk konusunda  daha  fazla  uzmanlaşmaları  için  o  bölgeye  gönderilir.  Bu durumu  göz  önünde  bulunduran Tolstov  gülerek  “o  halkı  erkekler bile  seçmiyor,  çünkü  o  halk  çoğu yerde  dağlarda  yaşıyor.  Senin  onların  yaşadıkları  alanlara  gidebilmen çok  zor.  Bugüne  kadar  da  kimse  gidip  o  sahalarda  araştırma  yapamadı” diyerek  onu  vazgeçirmeye  çalışır. 
Ama  genç  kadın  Kürtleri  incelemekte,  onları  tanımakta  ısrar  eder ve  kararından  vazgeçmez.  Tadana buradaki  eğitimden  sonra  okuldaki başarılarıyla  Milkoga  Moklavi  fonunu  kazanarak  alanlara  gitmeye hak  kazanır. 


Tadana  ilk  olarak  Dağıstan  alanındaki  Kürtleri  incelemek  için  Dağıstan’a,  1951’de  Ermenistan’a  gider.  Burada  Kürtleri  daha  iyi  tanımaya,  onların  içinde  yaşamaya  başlar.  1957’de  SSCB’de  sınırsız  gezme izni  alınca  hemen  Azerbaycan’a, dağ  köylerindeki  Kürtlerin  içine  gider.  Azerbaycan’da  arabaların  gitmediği  dağ  köylerine  giderek  Kürtlerin  içinde  yaşamaya,  onları  gözlemeye  başlar. 

O  güne  kadar  hiçbir  bilim  adamının  gitmediği  o  dağlardan  yazdığı makaleler  ve  değerlendirmeler  Tatiana’nın,  Rusya’nın  bilim  çevrelerinde  ün  kazanmasını  sağlar.  Tadana  Kafkasya’daki  Kürtlerin  geçmişlerini  araştırdığında  onların  Türklerin  baskı  ve  katliamlarından  nasıl kaçtıklarını  mağdurların  ağzından duyar  ve  bunları  makaleler  şeklinde yayınlar.  Anılarında  bu  dağ  köylerine,  çalışmaya  giderken  dağlarda kaybolacağı  ya  da  başına  kötü  şeyler  geleceği  konusunda  bir  çok Rus’un  kendisini  uyardığından  söz eder.  Çünkü  bu  dağ  köylerinde  yaşayan  Kürtlerin  hiçbir  devletin  otoritesini  ve  kanunlarını  kabul  etmek istemediğini,  hatta  Sovyet  sistemi¬ 


ne  bile  girmek  istemediklerinden söz  eder. 

Kadın  araştırmacı  bu  döneme ilişkin  bir  anısını  şöyle  anlatır: “1951’de  Azerbaycan’daki  köy  yollarının  birinde  gece  yarısı  arabam bozuldu,  etrafta  kurt  sesleri  geliyordu.  Ben  tulumumu  açıp  içine  girdim  ve  sabaha  kadar  oradan  çıkmadım.  Gözlerimi  açınca  Kürt  bölgelerindeki  tabiatın  harika  olduğunu gördüm.  Daha  sonra  yürüyerek  kö¬ ye  gittim.  Benim  yolda  kaldığımı öğrenen  köyün  kadınları,  bana  burada  ‘Kürt  erkekleri  kadınları  bohça gibi  sarıp  kaçırırlar.  Bu  gelenek  halen  vardır.  Ama  erkeklerimiz  bu  sefer  fırsatı  kaçırdılar’  diye  espri  yaptılar.” 

Ama  gerçekte  bunların  hiçbiri Tatiana’yı  tam  olarak  tatmin  etmemiştir.  Tadana  asıl  olarak  Kürtlerin gerçek  ülkesi  Kürdistan’a  giderek onları  kendi  ülkelerinde  görmek, tanımak  ister. 

Tadana  Aristova,  1962’de  Kürt gezginler  bölümüne  girer.  Aşxabat ve  diğer  Türkmen  reyonlarında  gezerek  Kürtler  için  araştırmalar  yapmaya  devam  eder.  Sovyet’in  refah dönemlerine  denk  gelen  bu  süreçte,  bir  çok  bilim  adamı  kendisine daha  rahat  yaşam  kurup  çalışmalarını  akademilerin  kapalı  kapıları ardından  yapmaya  çalışırken  o, Kürt  kültürünü  araştırmak,  arşivlemek  için  durmadan  Kürt  bölgelerine  gitmeye,  Kürtleri  yaşam  alanlarında  izlemeye  devam  eder. 

Tadana  daha  sonra  ünlü  Kürt araştırmacı  Obset  Orbelli  ile  tanışır.  Orbelli,  onun  yetenek  ve  isteğini  çabuk  fark  eder  ve  ona  Kürt sorununda  uzmanlaşmasına  yardımcı  olur  . 

Tadana  doktora  verdikten  sonra  Rusya  üniversitelerinde  okuyan bir  çok  Kürt  öğrenciyi  yanına  alarak  kendi  halkı  ve  ülkesi  konusunda  uzmanlaşmalarına  yardımcı olur.  İsmail  Murat  Razmafa,  Seit Aziz  Şemzini,  Mecit  Ali,  Abdullah Gafur,  Tatiana’nın  yanında  öğrenimini  görenlerden  bazılarıdır. 

Kadın  araştırmacı  buralarda yaptığı  araştırmalarını  Kafkas  Kürtleri  adlı  kitapla  toplayarak  yayınlar. 

Kürdistan’daki  çatışmalara  rağmen  Bilim  kadını  1978’de  Doğu  ve Güney  Kürdistan’a  gider.  Erbil  ve Süleymaniye’de  kalarak  araştırmalar yapar.  Sadece  bu  şehirlerde  değil, Kürdistan’ın  dağ  köylerine  kadar  giderek  Kürtlerin  yaşamlarını  inceler. 

Tadana  Kürdistan’da  yaptığı araştırmalarını  ve  üniversitedeki araştırmalarını  birleştirerek  19.  ve 
20.  yüzyıllardan  günümüze  Kürtlerin  Maddi  Kültürü  adlı  kitapta  yayınlar. 

Tadana  Üniversitedeki  doktora ve  araştırmacı  görevinden  ayrıldıktan  sonrada  boş  durmaz.  Sık  sık Rusya’da  Doğu  Bilimlerinde,  Patrisa  Limumba  Üniversitesi’nde  seminerler  verir. 

Tadana  Feodovna  2004  Şubat ’- ında  hayata  gözlerini  yumar. 

Tatiana’dan  sonra  da  çok  sevdiği yeğeni  İrina  Aristova  uzun  yıllar Moskova’daki  Kürt  özgürlük  mücadelesiyle  dayanışma  içinde  olmuş ve  halen  Kürdistan  gazetesi  gönüllü çalışanlığım  yapmakta. 

Rahmi  Yağmur 
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Ezilenin  Sesiyim’ 


S  alışabilmek  için oldukça  uygun, son  derece  sade bir  mekan  olan parlamentodaki ışma  odasında  gölir  parlamenter 

mesleği  için  oldukça  genç  görünen  Hollanda  Sosyalist  Parti  Milletvekili  Sadet  Karabulut  bizi  çok  sıcak  karşılayarak icraatlarından  ve  hedeflerinden  bahsetti. 

•  Kısaca  özgeçmişinize değinir  misiniz? 

Hollanda’da  doğup  büyüdüm.  Babam;  II.  Dünya  Savaşından  sonra  Avrupa’nın  ucuz iş  gücü  ihtiyacından  dolayı gelen  işçilerindendir.  Ailem Dersim  kökenli.  Başka  ülke kökenli  olmanın  verdiği  zenginlik,  yanısıra  burada  doğup büyümenin  sağladığı  a-  vantajlar  olumlu  yanlar  oluyor  tabii.  Burada  HollandalIlarla  içiçe  yaşadım.  Çok  kültürlülüğün,  çok  dilliliğin,  sürekli farklı  insanlarla  ilişkide  olmanın  güzelliğini  yaşadım.  Burada  okula  gittim,  üniversitede kadın  yönetimi  dalında  okudum.  Belediyede  memur  olarak  Sosyalist  Parti  için  çalıştım.  Sekiz  ay  sonra  parlamentoya  girdim. 


•  Siyasi  mücadele yaşantınız  hangi  yıllara dayanıyor?  Neden  siyaset? 

Küçük  yaştan  itibaren  sürekli  derneklere  giderdim. 
Folklor,  saz  kurslarına  giderdim.  Küçük  yaşta  dernek  ortamında  yapılan  tartışmaları  sürekli  dinlerdim.  Lise  yıllarında öne  çıkan  sağcı  partiler  ve  politikalarına  karşı  öğrenciler  olarak  karşı  platformlar  oluşturur eylemler  yapardık.  Daha  sonraları  öğrenci  sendikası  içerisinde  yer  alırken  sol  olarak  da DIDIF  Yönetim  Kurulunda yer  aldım.  Başka  örgütlerle, sendikalarla,  öz  örgütlerle,  siyasi  partilerle  sık  sık  çalışıyordum  ve  o  açıdan  sorumluluk ve  iş  yapma  özelliği  belli  bir tecrübe  geliştirdi.  Örgütlülüğü,  örgütlü  çalışmayı,  birlikte  hareket  etmeyi  öğrendim.  Belli  bir  yaştan  sonra  çelişkiler  yaşamaya  başladım. 
Küçüklüğümde  Alevilik  ve Kürtlükten  bahsedilirdi  ama yerli  yerine  oturtamazdım  bu kavramları.  Politik  gelişmeleri takip  etmekle  giderek  değişim isteği,  yani  politik  aktifızm  gelişti.  ‘Daha  güzel  bir  dünya mümkündür’  düşüncesiyle olumsuz  olan  yanları  gördüm ve  bende  ona  karşı  mücadele etme  fikri  doğdu. 


•  Hollanda’da  göçmen  olan 

insanların  yaşam  koşullarını 

düzeltmeye  dönük 

çalışmalarınız  var  mı? 

Son  yıllarda  barış  platformlarında  yer  alırken,  diğer  örgütlerle  birlikte,  neo-liberal politikalara,  kısıtlamalara  karşı yer  alırken  Sosyalist  Parti’den seçimlere  girme  konusunda teklif  aldım.  Orada  insanlarla birlikte  hareket  etmenin,  onları  örgütlemenin,  bilgilendirmenin  en  önemli  çalışma  olduğunu  düşündüm.  Ama  bunların  yanında,  ‘neden  halk  adına  parlamentoda  çalışılmasın, sonuç  olarak  orada  daha  somut politikalar  yapılabilir’  biçiminde  düşünerek  böyle  bir  karar aldım. 

Seçim  öncesi  dönemde  DI- 
DIF  ya  da  diğer  örgütlerle  sürekli  yanyana  gelirdik.  Birlikte hareket  etmek  sorunları  dinlemek  ve  cevaplar  bulmak önemliydi.  İnsanlar  sürekli şöyle  diyorlardı:  “Parlamenter olunca  artık  bizi  unutuyorlar”. 
Bence  sürekli  insanlarla  birlikte  olmak,  toplantı  vs.  faaliyetlere  devam  etmek  çok  önemli. 
Ben  öyle  yaptım.  Öz  örgütlere her  zaman  şöyle  diyorum;  ‘her zaman  yanyana  gelmek  ve  düşünceleri,  yapılanları  paylaşmak  önemlidir.  Parlamentoda tartışmak  hoş,  güzel.  Ama  toplumdaki  yankısını  bilmezsek hiçbir  şey  değişmez. 

Parlamentoda  sosyal,  ekonomik,  yoksulluk,  kadın-erkek eşitliği,  tüm  bu  konular  çalışma  alanlarım  kapsamına  giriyor.  Somut  söylemek  gerekirse  yaşlıların  ve  göçmenlerin aldığı  emeklilik  paraları  eksik. 
Bu  insanlar  bunu  bilmediği için  ve  buna  yeterince  bütçe ayrılmadığı  için  böyle  devam ediyor.  Bu  konuda  girişimlerimiz  var.  Yine  öz  örgütlerle  beraber  çalıştık.  12.  ayda  hükümetin  bütçe  görüşmeleri  var, orada  gündeme  getireceğiz. 
Yine  ikinci  olarak;  Hollanda zengin  bir  ülke  olmasına  rağmen  1,2  milyon  insan  yoksulluk  sınırının  altında  yaşıyor. 
Yine  yarım  milyon  çocuk  aynı durumda.  Amaçlarımdan  biri de  böyle  zengin  bir  ülkede 


yoksulluğu  ortadan  kaldırabilmek  için  çalışmaktır.  Çeşitli biçimleri  var;  sosyal  işlerde  giderek  kısıtlamalar,  zorlaştırmalar  var.  Bu  konuda  bütçeler  istedim.  Önergeler,  taslaklar  hazırladım.  Tabii  bu  arada  diğer partiler  destek  vermediler. 

•  Kadınlara  özgü 

çalışmalarınız  var  mı? 

Avrupa  komisyonunda  bir araştırma  çıkmıştı.  Hollanda da  dahil,  Avrupa  ülkelerinde kadın  ve  erkek  aynı  işte  çalışmalarına  rağmen  ücretlerde farklılıklar  var.  Kadınlar  daha az  alıyor.  Bunun  üzerine  somut  bir  çalışma  başlattım,  ama zor  bir  konu  tabii  ki.  Bakanlığın  yapması  gereken  şeyler var,  işverenlerle  ilgilenen  bir kurum  var  ve  polisin  de  bu  işlere  bakan  bölümleri  var.  Bu konuda  işverenlerin  dokunulmazlığını  yaratan  yasanın  kaldırılması  konusundaki  çalışmayla  ben  uğraşıyorum. 

Ayrıca  işçiyi  işten  çıkarmayı  kolaylaştırmak  istiyorlar. 
Çalışanların  çoğu  kadın  olunca bu  haliyle  daha  önemli  bir  sorun  oluyor.  İnsanlar  zaten  kötü koşullarda  çalışıyorlar.  Çalışamayanlar  için  de  zorunlu  olarak  gönüllü  iş  vermek  istiyorlar.  Elli  bin  göçmen  kadına  gönüllü  olarak  zorunlu  iş  yaptırmak  istiyorlar.  Hastalara  bakmak  vb.  gibi  en  zor  işlerde  çalıştırmak  istiyorlar.  Buna  karşı çıkıyoruz  ve  eğitim  istiyoruz. 
Tüm  bu  eşitsizliklere  karşı  kadınların,  yine  tüm  kurum  ve örgütlerin  birlikte  mücadele etmeleri  gerekiyor. 

Yanlız  olan  kadınlar  var,  çocuklu  kadınlar  var.  Göçmen kadınların  sosyo  ekonomik  durumları  çok  kötü.  En  fazla yoksulluk  istatistiklerine  baktığımızda  daha  çok  bu  kesimler  olduğu  görülür.  Mesela  sosyal  sigortalar  yapılmış,  ama  bu durum  kadınların  konumlarını daha  da  zayıflatıyor.  Bu  alanda değişiklikler  istiyoruz.  Bir  de mesela  eğitimsizlikten  dolayı, işveren  ayrımcılığından  dolayı, en  kötü  işlerde  en  az  ücretle çalıştırılıyorlar.  Daha  fazla  kadın,  daha  fazla  çalışma  sınırı. 


Güzel,  hoş  ama  kadınların  da karınlarını  doyurmaları  gerekiyor.  Çalışıyorlar  ama  sonuçta ekonomik  durumlarında  değişen  bir  şey  yok.  İlk  olarak  bu kadınlara  eğitim  imkanları sunmak  gerekiyor.  Mesela kursa  gidiyor,  bitiriyor  ama  devam  etmek  istediğinde  olanakların  olmadığını  görüyor. 
Yine  çocuğa  bakma  imkanları da  kısıtlı.  Bu  alanlarda  da  daha somut  çalışma  yapacağız. 

•  Parlamento  içinde kadınlar  olarak  örgütlenme söz  konusu  mu? 

Parlamentodaki  komisyonlarda  sözcülerin  çoğu  kadın. 
Tabi  kadın  olmakla  bitmiyor işler.  Kadının  politik  bakış açısı  çok  önemli.  Genelde  sorunlar  yanlış  tartışılıyor.  Parlamento  içinde  kadın  grubu  bir şey  değiştirmiyor.  Sosyalist Parti  içinde  diğer  partilerden farklı  olarak,  sosyo  ekonomik politikalarda  daha  somut  çalışmalar  var.  Kadın  ve  şiddet  konusunda  çalışmalar  yürüten  arkadaşlarımız  var.  Alkmar’da Zeynep  Boral  cinayetinden sonra  parlementoda  da  bir  tartışma  oldu.  Sunduğumuz önergeler  oldu.  Bu  konular  daha  sık  araştırılsın,  insanlar  bilinçlensin  biçiminde  bir  yaklaşım  gösterdik. 

•  22  Temmuz seçimlerinde  bağımsız  aday olarak  TBMM’ye  giren kadın  milletvekilleri  için neler  söyleyebilirsiniz? 
Demokratik  çözüm  mücadelesini  herkes  sürdürmeli. 
Kökenden,  inançtan,  her  şeyden  bağımsız  Kürt  sorunu  diye bir  sorun  var.  Önemli  bir  mücadele  verildi  ve  ilk  defa  gerçekleşmesi  büyük  bir  başarı. 
Önümüzdeki  süreç  büyük  ve derin  sorunların  çözümü  onları bekliyor.  Kolay  olmayacak  tabii.  Ama  insanlarla  birlikte  olmak,  onları  bilinçlendirmek, öncülük  yapmak  önemli. 


Dozgin  Zozan 
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